İsveç’teki  Şiddet 
Erkeğin  Toplum 
İçindeki  Rolüyle ... 

Dünya  sayfa  5 


Gençliğe 
Uygulanan 
Sistemli  Beyin 
Ölümü 

Genç  Kuşak  7 


Göbekli  Tepe: 
Dünyanın  En  Eski  ve 
En  Büyük  Tapınağı 

Ekoloji  sayfa  16 


‘Bu  Açılım  mıdır  Tuzak  mıdır 


Tasfiye  midir  Çözüm  müdür V 


EKİM  AYI  BAŞKA  BİR 
MECRAYA  GİDİŞİN 
KAPISINI  ARALAYABİLİR 


KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Ceren, Eylül’den  bu  yana  geçen  süreci değerlendirirken  Kürt  ve  Türk  halkının  birlikteliğini  kabullenemeyenlerin 
30  yıl  süren  savaştan  rantı  olan  kesimler  olduğunu  dile  getirdi,  sürecin aktörlerinden  olan  Baykal  ve Bahçeli’yi  hala  sokaklarda  yaşanan linç  girişimlerinin  sorumluları,  kirli savaş  uygulamalarının  taraftarları  ve seksen  yıllık  inkara  devam  diyen  siyasetin  dinazorları  olarak  tanımladı. 


sayfa  3 

GELO  VEBÛN  E 
LE  DAFIK  E? 


Pevajoya  biryara  beçalaktiye  ya PKK'e  di  13 'e  Nişane  de  ilan  kiri  û 
4  caran  jî  direj  kiri,  îro  dawî  dibe.  Di 
pevajoya  beçalaktiye  de  192  operasyonun  leşkerî  pek  hatin.  Di  van  operasyonan  de  li  gorî  daxuyaniyen TSK,  70  HGP'yî,  45  leşker,  9  cerdevan  û  16  sivil  jî  di  nav  de  bi  tevahî 
140  kesan  jiyan  xwe  ji  dest  dan.Çav  li 
re  ye  PKK  tekildarî  mijare  de  daxuyaniyeke  bide. 

sayfa  5 


uicıüûU® ! 


Yıl  içinde  barış  ayını temsil  eden  Eylül,  Türkiye’de hiç  bu  kadar  ‘Barış’  kelimesinin  ’ 
telaffuz  edildiğine  tanıklık  etme- 1 
di  herhalde.  Türkiye  halkı  ilk  kez] bu  kadar  barış  içinde  yaşam koşullarına  yaklaştı  ve  birlikte  j yaşamı  konuştu.  Bu  yılın 
Eylül’ünü  farklı  kılan  ise,  bir  i araya  gelen  asker  ve  gerilla annelerinin  ‘akan  bu  kan  dursun’  talebiydi.  Yılın  en  umuti veren  fotoğrafıydı  bu. 

sayfa  3 


Barışı  İstemek  Güçsüzlük 
Değildir 

Eylül  ayı  Kürtler  açısından  barışın  dilini yüksek  sesle  duyurmanın  ayı  olarak  bu yılda  aynı  geleneği  sürdürmeye  devam  etti. 

sayfa  4 


Dokun(ma) 

Türkçe’de  eylem  bildiren  sözcüklerin sonuna  “ma,  me”  eki  getirilirse  bilindiği gibi  olumsuzluk  bildirir.  En  güzel sözcüğe,  örneğin  ‘gül’  sözcüğüne  eklerseniz  gülme  olur. 

sayfa  5 
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Aslında  Hepimiz  Mutantız 


Bilimciler 
70  yıllık 
çalışma¬ da  mutlu sona  ulaştı  ve  her  bir  insanın  DNA'sında  en  az 
100  mutasyonun 
meydana  geldiğini belirledi. 

Elde  edilen  sonuçlar  bir  yandan evrim  mekanizmalarının  doğrulanması  olarak algılanırken  öte  yandan  genetik  bozuklukların önlenebilmesi  için  yeni  fırsatlar  sunabilir. 

Current  Biology  bülteninde  yayımlanan araştırmada,  her  bir  insanın  geçirdiği  mutasyonlar  (değişinim)  neticesinde  pek  çok  hastalık  veya  metabolizma  bozukluğunun  doğabildiği,  bazı  durumlarda  da  kişinin  çevreye  daha dirençli  olmasının  sağlanabildiği  belirtildi. 

Mutasyon,  kısaca  canlının  ebeveynlerinden devraldığı  genetik  bilginin  pek  çok  neden  yüzünden  değişime  uğraması  ve  bu  değişimlerin kalıcı  hale  gelmesi  olarak  tanımlanıyor.  DNA'- larındaki  genetik  bilgileri  değişen  canlının metabolizması,  DNA  tarafından  işlenen  prote¬ in  ve  enzimlerde  de  farklılaşma  olduğu  için 


değişikliğe uğruyor.  Bu değişimler, bu  kişilerden üreyen  sonraki  nesillere de  kalıtımsal olarak  aktarılıyor. 

İngiltere'¬ deki  VVelIco- me  Trust  Sanger  Institute  bünyesinde  yürütülen  ve  en  gelişmiş  gen  tetkik  teknolojilerinin  kullanıldığı  incelemelerde,  uzak  akraba  olan  iki  Çinli'nin  tüm gen  haritası  çıkarıldı.  Bu  haritaların  ortak  akrabalarınkiyle  kıyaslanması  ve  tek  tek  listelenmesi  sonucunda  bu  kişilerdeki  genetik  değişinimler  bir  bir  tespit  edildi.  Sonuçta  her  bir insanda  100  ila  200  mutasyonun  meydana  geldiği  belirlendi. 

Sözkonusu  değişinimlerin  çoğu  ağır  bozukluklar  yaratmasa  da,  bazıları  kansere  yatkınlık veya  bedensel  eksiklik  gibi  olumsuz  sonuçlar doğuruyor.  Ancak  Prof.  Joseph  Nadeau'ya  göre bazı  genetik  mutasyonlar,  kişinin  çevresine daha  iyi  uyum  göstermesini  de  sağlıyor  olabilir. 

bilim  haberleri.com 


1 300  Yıllık  Liman 
Kalıntısı  Bulundu 


Ilısu  Baraj  Gölü  altında  kalacak  Siirt'in Kurtalan  ilçesindeki  Çattepe  köyünde  yapılan  kazı  çalışmalarında  1300  yıllık  bir  liman bulunduğu  bildirildi. 

Ege  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Arkeolo¬ ji  Bölümü  Öğretim  Üyesi  Doç.  Dr.  Haluk  Sağlamtimur  başkanlığındaki  ekibin  Çattepe'de  yaptığı kazı  çalışmalarında,  Ortaçağ'da  bölgenin  merkezi  olan  ve  Arap  seyyahların  kitaplarında  yer alan  bir  kentin  kalıntılarına  ulaşıldı. 


Kazı  Ekibi  Başkanı  Sağlamtimur,  ekip  olarak 
8  yıldan  beri  Siirt  yöresinde  kazı  çalışmalarını 
sürdürdüklerini  belirtti.  Daha  önce  Botan  Çayı kıyısındaki  Türbe  Höyük'te  başlattıkları  kazının tamamlandığını,  2007  yılında  başladıkları  Başur Höyük'teki  kazının  ise  sürdüğünü  anlatan  Sağlamtimur,  bu  yıl  da  Kurtalan  ilçesi  Çattepe  köyünde  kazı  çalışmalarına  başladıklarını  kaydetti. 

Çattepe'nin  Dicle  ve  Botan  nehirleri  ile vadilerinin  birleştiği  bir  yerde  350  metre  uzunluğunda  250  metre  genişliğinde  bir  alan  olduğunu  anlatan  Sağlamtimur,  "Bu  höyük,  strate¬ 


jik  ve  ticari  açılardan  çok  önemli  bir  geçiş  noktası.  Bu  höyüğün  temellerinin  MÖ  6-7  binli  yıllara  kadar  uzandığını  düşünüyoruz.  Yani  zamanımızdan  8-9  bin  yıl  evveline  uzanıyor  ve  kurulduğu  günden  bu  yana  da  insanlar  tarafından sürekli  kullanılmış  bir  kent"  dedi. 

Kazıda  ortaya  çıkan  şehir  kalıntısının  Ortaçağ'da  önemli  bir  merkez  olan  ve  seyyahların  kitaplarında  anlatılan  3  mahallesi,  yer  altı  çarşısı olduğu  belirtilen  Telafar  kenti  olduğunu  belirten Sağlamtimur,  şöyle  dedi:  "Aynı zamanda  Roma  egemenliğinin uzandığı  en  uç  nokta  olan  Çattepe  Höyük'te  MS  3-4.  yüzyıllar¬ da  yapıldığını  düşündüğümüz ve  günümüzde  bazı  yerleri  tahrip  edilmiş  bir  sur  var.  Yine  MS 
700  yıllarında  yapıldığını  tahmin  ettiğimiz  ve  höyüğün  batı taraflarında  yer  alan  20  basamaklı  bir  limana  ulaştık.  Şu  anda  limanın  kazı  çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.  Bu  liman  sayesinde  burası  bölgenin  bir  ticari  merkezi  konumundaydı. 
Buraya  Diyarbakır'dan  dahi 
Dicle  Nehri  üzerinden  geliniyordu.  Telafar  kenti,  MS  915-920  yıllarda  meydana  gelen  yangında  büyük  tahribata  uğramış ve  MS  1000  yıllarından  itibaren  Hasankeyf'in bölgenin  merkezi  bir  kenti  haline  gelmesiyle  önemini  kaybetmeye  başlamış." 

Kazıların  16  akademisyen,  11  değişik  üniversiteden  60  öğrenci  ve  300  işçi  ile  sürdüğünü belirten  Sağlamtimur,  "Bu  kazılarımıza  yurt dışındaki  üniversitelerden  de  büyük  ilgi  var. 
Çalışmanın  10  yıl  kadar  süreceğini  tahmin  ediyoruz"  dedi. 

arkeo-tr.com 


Tarihi  Bilgileri 

Sarsan  Kafatası 

Afrika  dışında  bugüne  kadar  bulunan  en eski  insan  iskeletleri  bilim  dünyasını heyecanlandırdı. Gürcistan'da  bulunan kafatası,  insanın  atalarının  Afrika'dan Avrasya'ya  sanılandan  800  bin  yıl  önce  göç 

ettiğini  ortaya  çıkardı. 


Gürcistan’da  topraktan  çıkarılan  kafatası  ve  iskeletler, modern  insanın  atası  sayılan  ilk  insanların  sanıldığından  800  bin  yıl  önce 
Afrika’dan  göç  etmeye  başladığını  gösteriyor. 

Bilimcilerin  Tiflis’e  iki  saat  mesafedeki  kazı  alanında  ortaya  çıkardığı  sekiz iskelet  yaklaşık  1.8  milyon  yaşında.  Yeni bulgular  ışığında  evrim  sürecinin  tarihlerini  gözden  geçiren  bilimciler,  ilk  insanların  keşif  amacıyla  Afrika  dışındaki  bölgelere  göç  edip  daha  sonra  Afrika’ya dönmüş  olabileceğini  belirtiyor. 


İlk  insanların  modern  insana  evrilmesinin  Afrika’da  başladığı,  bu  sürecin geç  aşamalarında  ikinci  bir  göç  dalgasıyla  kıtayı  terk  ederek  Orta  Doğu  üzerinden  Avrupa’ya  ve  Doğu’ya  yayıldıkları  biliniyor.  Bölgede  bulunan  kafatasları,  çene  kemikleri,  kol  ve  bacak  kemiği parçalarının,  insanın  atalarının  Afrika'¬ dan  Avrasya'ya  daha  önce  sanılandan yaklaşık  800  bin  yıl  önce  göç  ettikleri ve  tekrar  Afrika'ya  dönmeden  önce  burada  uzun  bir  evrimsel  süreç  geçirdikleri  fikrini  verdiği  kaydedildi. 

İlk  AvrupalI  Homo  Erectus 

Gürcü  bilim  insanlarının  keşfi,  Guildford'daki  İngiliz  Bilim  Festivalinde  açıklanırken,  Gürcistan  Ulusal  Müzesinin müdürü  profesör  David  Lordkipanidze, iki  erkek  ve  3  kadının  kalıntılarından  oluşan  fosillerin,  modern  insanın  öncüsü homo  erektusun  ilk  örnekleri  olduğunun anlaşıldığını  söyledi. 

Lordkipanidze,  Dmanişi'de  insan kalıntılarının  yanında  taştan  aletler  ve hayvan  kemiklerinin  bulunduğu,  bunun, bu  insanların  eti  yemek  için  hazırladıkları  anlamına  gelebileceğini  kaydetti. 

David  Lordkipanidze,  homininler  adı 


verilen  bu  insanların,  homo  erektuslardan  daha  ilkel  göründüğünü,  beyinleri¬ nin  homo  erektuslarınkinden  yaklaşık 
yüzde  40  oranında  daha  küçük  ve  1 
metre  44  santimetre  ile  1,5  metre  arasındaki  boylarının  homo  erektuslardan daha  kısa  olduğunu  bildirdi. 

Alet  yapımı  konusunda  gelişmiş oldukları  görülen,  yüksek  sosyal  ve  bilişsel  kabiliyetlere  sahip  homininlerin bacaklarıyla  kaval  kemiklerinin,  bugünün  insanınkine  çok  benzediği  ve  bu  ilk insanların  iyi  koştuğunun  sanıldığı  kaydedildi. 

Sosyal 
Dayanışma 
Bilinci 

Kafataslarından birinin  sahibinin  yaşamı  boyunca  tüm dişlerini  kaybettiği, buna  rağmen  hayatta kalmayı  başardığı,  bu durumun  da  karşılıklı bakıma  dayalı  bir  tür sosyal  organizasyonun  varlığı  fikrini  verdiği  bildirildi. 

Homo  erektusların  Afrika'dan  bölgeye  yaklaşık  1  milyon  yıl  önce  göç  eden ilk  insanlar  olduğu  düşünülüyordu. 

Profesör  David  Lordkipanidze, Gürcistan'da  kalıntıları  bulunan  bu  ilk insanların,  Avrasya'da  daha  sonra  yaşayan  homo  erektusların  ataları  olabileceğini  ifade  ederek,  "Sorun  şu:  Homo erektuslar  Afrika'da  mı,  yoksa  Avrasya'¬ da  mı  ortaya  çıktı?  Eğer  Avrasya'da  ortaya  çıktılarsa,  tersine  bir  göç  mü  söz  konusu?  Bu  fikir  birkaç  yıl  önce  çok  aptalca  görünebilirdi,  ancak  bugün  o  kadar aptalca  görünmüyor"  diye  konuştu. 

Bilimsel  bulgulara  göre  ilk  insan  ırkı sayılan  Homo  habilis  2.5  milyon  yıl  önce Afrika’da  evrildi.  Yüzbinlerce  yıllık  evrim sürecinde  bunlar  daha  uzun  ve  atletik olan  Homo  erectus’a  evrilerek  hareket özelliklerini  arttırdı  ve  Afrika  dışına  dalgalar  halinde  göç  etmeye  başladı. 

Göç  eden  Homo  erectus  kafileleri Avrupa  ve  Asya’da  farklı  bölgelere  yerleşti.  Ancak  Afrika  dışındaki  bu  gruplar zamanla  yok  oldu,  anavatanda  kalanlar ise  evrimini  sürdürerek  modern  insana dönüştü  ve  120  bin  yıl  kadar  önce Avrasya’ya  ikinci  bir  göç  dalgası  başladı. 

pafuli.net 
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Türkiye’de  yaşayan  halklar  eylemsizlik  kararı  verilmişken  ardı  arkası  kesilmeyen  operasyonlara,  her  güne bir  ölüm  haberi  düşmesine  rağmen  umut  ettiler. 
DTP’yi  etkisizleştirme  amaçlı  yoğun  tutuklamalara  rağmen umut  ettiler.  Düşünce  özgürlüğüne  darbe  vurup  ardı  ardına gazete  kapatma  cezalarına  rağmen  umut  ettiler.  Açılım paketinde  içeriğin  belirsizliğine  rağmen  umut  ettiler. 

Ne  yazık  ki  son  günlerde  bu  umut,  yerini  belirsizliğe, şüphelere,  büyük  bir  öfkeye  bırakıyor.  Kürt  Halk  Önderliği¬ nin  deyimiyle  ‘Bu  açılım  mıdır,  tasfiye  midir,  tuzak  mıdır, sahtekarlık  mıdır’  insan  anlamakta  güçlük  çekiyor. 

Üzerinden  bir  ay  geçmesine  rağmen  Sayın  Öcalan’ın sunduğu  yol  haritası  açıklanmış  değil. 

Devletin  zirvesinde  ve  dış  ülkelerle  diplomatik  temelde yapılan  yoğun  temas  ve  toplantıların  çözümden  yana  bir seyir  izlemediği  gün  gibi  ortada.  Panzere  taş  fırlatan  çocuğu  katleden  askerin  ceza  almadan  beraat  etmesi,  bu  sürecin  Kürtler  aleyhine  işlediğinin  bir  o  kadar  açık  bir  kanıtı. 
Kürdistan  baştan  başa  bir  savaş  alanı  haline  getirilmiş  durumda,  neredeyse  her  alan  yasaklı  bölge  ilan  edilmiş.  Son zamanlarda  doksanlı  yılları  bile  aratacak  cinsten  vahşet uygulamalar  söz  konusu.  Çukurca’da  yaşamını  yitiren  sekiz gerillanın  cenazeleri  yakıldı.  Yalnız  Türk  Devletine  has, Türklüğün  mutluluk  kitabında  yazılı  ölü  insan  bedenlerinin yakılması  türünden  uygulamaların  ‘açılımla  ilgisi  olmadığı ya  da  ‘Türk  usulü  bir  çözüm  olduğu  anlaşılıyor. 

Kanımız  iç  kamuoyunun  aldatıldığı,  açılımın  sulandırdığı  yönündedir.  Kürt  halkını  trajedilerle  karşı  karşıya  bırakma  planları  yapılıyor.  Artık  onurundan  başka  kaybedecek bir  şeyi  olmayan  Kürtler  açısından  mücadele  sokaklarda sürdürüleceğe  benziyor. 

Saygıdeğer  okurlarımız, 

Bir  ay  içerisinde  çözümsüzlüğün  tablosu  kadar  çözümün  yakınlığı  ve  yakıcılığı  da  çıktı  ortaya.  Biz  ay  içerisindeki mevcut  ve  olası  gelişmeleri,  kadın  dilinden  haber,  makale ve  yorumlarla  birlikte  işlemeye  gayret  ettik. 

Artan  toplumsal  sorunlara  çözüm  getirme  amaçlı  oluşturulan  kadın  kurumlarına  iki  yeni  oluşum  daha  eklendi. 
Biri;  kadının  örgütlenme,  eylemsellik  gücünü  geliştirmesi¬ ne  destek  için  düşünsel  yoğunlaşma  ile  birlikte  kadın  kurtuluş  mücadelesinin  felsefesini  kavrama  ve  bu  alanda  kadını  tanıma,  sorgulama,  geliştirme  yaklaşımı  üzerine  kendini temellendiren  Ceren  Kadın  Eğitim  Merkezi,  diğeri  ise Türkiye’de  katılımcı  demokrasinin  gelişmesi,  siyasetin demokratikleştirilmesi  için  kadının  bizzat  siyasetin  merkezinde  yer  alması,  siyasete  yön  vermesi,  kadın  düşüncesini siyasete  damgasını  vurması  amacıyla  DTP  bünyesinde kurulan  Kadın  Siyaset  Okulu.  Üçüncü  bir  kadın  kurumu  olarak  da  İsveç’te,  erkek  tarafından  şiddete  ve  saldırıya  maruz kalan  kadınların  sorunlarına  çözüm  yeteneğinde  olamayan topluma  bir  tepki  hareketi  olarak  başlayan  Kadın  Nöbeti adlı  bir  oluşum.  Okurken  bir  yandan  kadın  olarak  siz  de gelişim  ve  değişim  gerekliliğini  derinden  hissedeceksiniz. 

Genç  Kuşak  sayfasında,  Avrupa’da  yaşayan,  büyüyen Kürdistanlı  gençlerin  durumunu,  yaşadıkları  sorunları  genç bir  kızdan  değerlendirmesini  istedik.  Okuduktan  sonra kendinize  sorun:  Gençler  kendilerini  doğru  tanımlayabiliyorlar  mı?  Ben  Avrupa’daki  gençlerin  dünyasını  anlayabiliyor  muyum? 

Kültür  ziyafeti  olarak  da  kendine  has  yorumu, büyük beğeni  alan  ses  rengi  ile  17.  Kürt  Kültür  Festivalinde  sahne alan  Arzu  ile  kendi  sanatını  ve  ‘açılım’  gündemini  konuştuk ve  ilgilerinize  sunmak  istiyoruz. 

Barışın  tanımını  en  iyi  çocuklar  yaparmış.  Biz  de  onlara sorduk.  ‘Barış  ne  demek?  Barış  nasıl  olur?  Barış  olmazsa ne  olur?’  diye.  Çocuklar  barışa  dair  kısa  ama  çok  şeyler  söylediler. 

Sözü  tekrardan  barışa  getirmişken  barış  umutlarıyla bitirelim,  istemimiz  odur  ki  bu  savaştan  fayda  görenler, rant  yapanlar  değil,  savaşın  ceremesini  çekenler,  savaşı yüreğinde  hissedenler  konuşsun. 

Kasım  sayısında  buluşmak  üzere  sağlıcakla  kalın... 


'Ekim  Ayı  Başka  Bir  Mecraya Gidişin  Kapısını  Aralayabilir’ 

KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Ceren;  “Amaç,  bazı  sosyal  haklar vererek  imha  amaçlı  saldırıları  desteklemektir,  çözmek  değil.  Bu hükümet  sorunu  çözmek  istiyorsa  önce  silahlı  mücadeleyi  ret ederek  işe  başlamalı.  Kürt  sorunu  silahla  çözülmez  diyebilmeli  en 

yetkili  ağızdan”  dedi. 


KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi 
Sayın  Nevvroz  Ceren,  geçen bir  aylık  sürecin  halkların barışı  sahiplenmesi  ve  beraber  yaşaması  önündeki  engellerin,  yargıların  giderilebileceğini ispatladığını  söyledi  ve  mevcut  süreç aktörlerinden  biri  olan  AKP’nin  izlediği siyasetin  diğer  aktörlerinkinden  daha kaygı  verici  olduğunu  kaydetti. 

KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Ceren, Eylül’den  bu  yana geçen  süreci  değerlendirirken  Kürt  ve 
Türk  halkının  birlikteliğini  kabullenemeyenlerin  30  yıl  süren savaştan  rantı  olan kesimler  olduğunu dile  getirdi,  sürecin aktörlerinden  olan 
Baykal  ve  Bahçeli’yi hala  sokaklarda  yaşanan  linç  girişimlerinin sorumluları,  kirli  savaş  uygulamalarının taraftarları  ve  seksen yıllık  inkara  devam diyen  siyasetin  dinazorları  olarak  tanımladı.  Türk  siyasetinin diğer  tarafı  olan  AKP hakkında  da  değerlendirmeler  yapan 
Ceren,  hükümeti  kurduğundan  bu yana  her  soruna  el  attığını  ancak  hiç birinde  tutarlı  bir  çizgi  uygulamadığını, uyguladığı  politikanın  ‘bir  adım  ileri, iki  adım  geri’  biçiminde  olduğunu  söyledi  ve  Kürtlerin  bu  siyaseti  çok  iyi  bildiğini  kaydetti. 

Ceren;  “Adı  önce  ‘  Kürt  açılımı’, daha  sonra  ‘demokratik  açılım’,  en sonunda  ise  ‘terörü  tasfiye  açılımı’ olan  süreç  nedeni  ile  Kürtler  temkinli. 
Bir  adım  ileri  iki  adım  geri  yöntemi uygulanıyor.  Kürt  sorunu  gibi  nazik  bir konuda  bu  yöntem  tutmaz.  80  yıldır 


‘yoktu’  denilen  bir  halkı  kabul  edecekler.  Bu  Türkiye’nin  kimyasını  değiştirir. 
Engeller  çoktur.  Savaş  rantçılığı  yapmak  kanlıdır  ama  kolaydır.  Ama  iki  halkın  geleceğini  örmek  zordur.  Fedakarlık  gerektirir,  cesaret  gerektirir” diyerek  Kürt  halkının  çözümde  kolaylık sağlayacak  tek  güç  olduğunu,  iradeleri olarak  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan’ı  beyan  ettiklerini  söyledi.  Ceren sürece  ilişkin  kaygılarını  şöyle  dile getirdi:  “Bu  sorunu  çözmenin  yolunun Kürtleri  ve  Abdullah  Öcalan  muhatap almak  olduğunu  dost  düşman  herkes biliyor.  Fakat  hükümet  bilmezlikten gelmeye  devam  ediyor.  Aslında  bildiği içindir  ki  yol  haritasını  geciktirdikçe geciktiriyorlar.  Beklene  beklene  etkisi kırılıyor  diye  umuluyor.  Ancak  görünen köy  şöyle  demekte  “  çözüm  değil,  çürütme  politikası  var  gündemde.  ‘Halk olarak  Kürt  olamazsınız,  kişiler  olarak Kürt  olabilirsiniz’  deniyor” .  Türk  silahlı  kuvvetlerinin  yaptığı  açıklamalar  ve hükümetin  bu  açıklama  sonrası  gittikçe  niyetini  daha  açık  ortaya  koyması Kürt  halkının  kaygılarının  nedenidir” dedi. 


sonra  da  ‘  kimin  bu  sorunu  çözecek gücü  varsa  o  muhatabımızdır’  demeleri  lazım.  Kürtleri  bir  halk  olarak  tanımaları  lazım.  Bir  halkın  en  meşru  ve zaruri  hakları  neyse  Kürtlere  bunu  hak görerek  başlanması  gerekir  işe”  dedi. 

Kürtlerin  kolaya  tenezzül  eden  bir halk  olmadığını  belirten  KCK  Yürütme Konseyi  Üyesi  Ceren,  Kürtlerin  TRT 6’ya  tenezzül  etmedikleri  gibi  bir  özel TV’ye  de  itibar  etmeyeceklerini  belirtti,  “Kürtler  kendilerine  çocuklarını ölüm  haberini  zafer  havasında  sunan TV’yi  ne  yapsın,  Eurovizyon’a  Kürtçe şarkıyla  katılmakla  gözyaşları  duracak mı"  diyerek  tepkilerini  dile  getirdi  ve Kürtlerin  kaygılarının  ikircikli,  dengeci ve  çözümsüzlüğünün  değişik  versiyonu olan  bu  tutumlarından  kaynaklı  olduğunun  altını  çizdi. 

Ceren  sözlerini  şöyle  tamamladı: 

“TC,  KCK’nin  bayram  sonuna  kadar uzattığı  tek  taraflı  ateşkese  değin  bunları  iyi  düşünmeli.  Yoksa  Ekim  ayı başka  bir  mecraya  gidişin  kapısın  aralayacak.  Kürtler  bu  ayı  iyi  tanırlar. 
Yüreklerine  serpilen  ateş  ve  öfke tohumları  var  bu  ayda.  9  Ekim  komplo¬ 


Ceren,  son  dönemlerde  yapılan açıklamaların,  bazı  sosyal  haklar  vererek  imha  amaçlı  saldırıları  destekleme amacı  taşıdığını  söyledi  ve  ekledi:  “Bu hükümet  sorunu  çözmek  istiyorsa önce  silahlı  mücadeleyi  ret  ederek  işe başlamalı.  Kürt  sorunu  silahla  çözülmez  diyebilmeli  en  yetkili  ağızdan. 
Yoksa  iftar  yemeklerinde  içimiz  yanıyor,  çocuklarımız  ölmesin  demekle  bu sorun  çözülmez.  Kürt  sorunu  iyi  niyet dilekleri  ve  duaları  ile  çözülmez. 
Çözmek  için  kararlılık  lazım,  politika lazım.  Bunun  için  önce  “silaha  hayır” 


sunun  anıları  hala  sıcak.  Bir  de  bu  ayın başka  tohumları  var  toprağa  ekilmiş. 
Direnişin  fidelerinden  olan  Beritan’ın, “Gel  teslim  ol”  diyenlere  verdiği  cevap Kürt  analarının,  kadınlarının,  gençleri¬ nin  yüreğinde  efsane  oldu.  “Ya  onurlu bir  barış  ya  ölümüne  direniş”  diyenler, bu  Ekim’de  Şehit  Beritan’ı  daha  çok hatırlayacaklar.  Hükümet  bu  geçmişi görmeden  gelecek  için  doğru  adımlar atamaz.  ‘Ya  onurlu  bir  barış  ya  ölümüne  direniş’  diyen  sesi  duymadan  atılacak  hiçbir  adım  başarılı  olamaz”. 


Haber  Merkezi 
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Barışı  İstemek 
Güçsüzlük  Değildir 


Eylül  ayı  Kürtler  açısından  barışın  dilini  yüksek  sesle duyurmanın  ayı  olarak  bu  yılda  aynı  geleneği  sürdürmeye  devam  etti.  Yıllardır  özgürlük  mücadelesi  veren Kürt  halkı,  tüm  acılarına  rağmen  barış  istemekten  vazgeçmedi.  Aradan  geçen  onca  yıla  rağmen  Kürtler  barış  söylemine  devam  ediyor.  Bazen  biz  Kürt  halkı  çok  mu  iyi  niyetliyiz diye  soruyorum.  Devletin,  her  türlü  terörü  karşısında  dahi barış  özlemini  haykıran  Kürt  halkının,  barış  istemini  kuşkusuz  sadece  iyi  niyet  olarak  tanımlamak  yetersiz  kalır.  Barışın, yani  özgür  ve  eşit  bir  yaşamı  istemek  en  temel  insani  hak  olarak  tüm  toplumlarda  ve  insanlık  tarihinde  süregelmiştir. 

Kürt  halkının  barış  isteminin  yanlış  bir  tarafı  yok.  Hatta bazılarının  dediği  gibi  zayıf  ve  güçsüz  olmasından  kaynaklı barış  istemini  sürekli  dile  getirmiyor.  Aksine  başka  halklarla birlikte  yaşayabilme  cesareti,  hoşgörüyü  derinden  hissederek  yaşaması  ve  en  önemlisi  de  affedebilirle  erdemine  sahip olmasından  kaynaklı  barış  istemi  süreklilik  kazanıyor. 

Kürt  halkının  barış  söyleminin  her  yılkinden  en  büyük farkı,  Ulusal  Önderlerinin  Kürt  sorunun  çözümü  için  hazırladığı  yol  haritasının  olmasıydı.  Kürt  halkı,  Sayın  Abdullah Öcalan’ın  hazırladığı  yol  haritasını  yüreği  ve  düşüncesiyle her  koşulda  desteklediğini  meydanlarda  bir  kez  daha haykırdı.  Öcalan’ın  “bir  yol  haritası  hazırlıyorum”  demesinden  bugüne  kadar  devam  eden  bu  destek  karşısında,  bu sesi  duymayan,  duymak  istemeyenler  ise  kendilerini  aldatmaya  devam  ediyorlar. 

Türkiye  hükümetinin  başlattığı  Kürt  açılımı  ise  Kürt halkının  barış  istemi  karşısında  devede  kulak  misali  kalmaya devam  ediyor.  Kürtlerin  tüm  acılarını  yüreğini  gömerek  dile getirdiği  barış  istemi  karşısında,  hükümetin  açılım  adına geliştirdiği  yeni  konseptin  de  ne  olduğu  şu  günlerde  daha fazla  açığa  çıkmıştır,  imha  ve  tasfiyenin  adı  olan  bu  konsept karşısında  başta  anaların  meydanlarda  haykırışları,  Türkiye hükümetinin  açılım  ayıbını  daha  fazla  su  yüzüne  çıkarıyor. 
Kürt  halkının  ve  özgürlük  hareketinin  zayıflığından  dolayı barış  istediğini  söyleyen  kendini  bilmezler,  devletin  küçüklüğünü  ise  bir  türlü  anlamak  istemiyorlar.  En  başta  da  devletin  yetkili  ve  etkili  kurumlan  eski  “yok  etme,  bitirme”  tekerlemelerini  sürdürürlerken,  bilmezler  kamuoyunun  da  kendilerine  gülmeye  başladığını...  Yıllardır  aynı  söylemi  tekrarlayan devletin,  bugüne  dek  bitiremediği  özgürlük  hareketini  bundan  sonra  da  nasıl  yok  edeceği  merak  konusudur.  Şimdiye kadar  denenmeyen  yöntem  kalmış  mıdır?  Ya  da  Kürt  halkının kaybedecek  neyi  kalmıştır?  Ne  denenmeyen  bir  yöntem kalmıştır,  ne  de  Kürt  halkının  çektiği  acılardan  daha  fazla çekeceği  acı  vardır. 

Kürt  anaları  çığlıklarını  Türk  analarına  da  duyurmayı başardılar.  Geçtiğimiz  günlerde  İstanbul  Maçka’da  asker annesi  Ümran  Yurdayol’un  gerilla  annesi  ile  birlikte  yaptığı konuşma,  Kürt  analarının  şimdiye  kadar  dile  getirdiği  barış isteminin  hiç  de  boşa  olmadığını  gösterdi.  Haksız  savaşta çocuklarını  kaybeden  Türk  anneleri  de  artık,  Kürt  annelerinin barış  söylemine  katılmaya  canı  gönülden  başladılar.  Barış  ve özgürlük  mücadelesine  katılan  asker  anneleri  şimdilik  az  olabilir.  Ama  giderek  çoğalmayacak  anlamına  da  gelmiyor.  Yeter ki  Kürtler,  Kürt  anneleri  neyi  niçin  istediğini  ve  nasıl  isteyeceğini  her  zaman  olduğu  gibi  bundan  sonrada  dile  getirmeye devam  etsinler.  Bir  yandan  şehit  çocuklarının  başında  dimdik  duran,  bir  yandan  ise  bu  acıyı  mücadeleye  dönüştüren Kürt  analarının  barış  istemleri  karşılık  bulmaya  devam  edecektir. 

Yani  barış  istemi  yerinde  bir  söylemdir.  Yeter  ki  bundan vazgeçmeyelim.  Ve  ne  niçin,  nasıl  barış  istediğimizi  doğru dile  getirelim.  Kürt  halkının  ve  analarının  özgürlüğü  olmayan barış  istemedikleri  de  kanımca  doğru  okunmaktadır.  Asker analarının  artık  bu  talebe  destek  verme  cesaretini  göstermeleri,  haksız  savaşın  da  Türk  halkı  tarafından  kabul  edilmediğini  gösteriyor.  Öcalan’ın  geliştirdiği  yol  haritası  bu  istemlerin  yerini  bulmasına  en  büyük  katkıyı  sağlayacak.  Onun  için Kürt  halkı  ve  anaları  doğru  bir  yolda,  haklı  taleplerini  daha  da yükseltecek.  Barışı  istemeyenler,  barışa  karşı  duranlar  bundan  sonra  ne  yapacaklarını  ciddi  ciddi  düşünmeye  başlasalar  iyi  olacak.  Özgürlük  ve  barış  isteminin  hiçbir  zaman  kaybetmeyeceği  iyi  bilinmelidir. 


'Amacımız  Ceren’i  Bir  Kadın 


Akademisine  Çevirmek’ 


Kadınların  temel  ihtiyaçlarından biri,  aslında  dünyalarındaki yalnızlığı  gidermek,  yaşama tutunacak  bir  dal  bulmak.  Bir diğeri  ise  yeteneklerinin  farkına vararak  bunu  ortaya  çıkaracak  bir çözüm  gücü  yaratmak. 


med’li  kadınlar  hummalı  bir ğ\  çalışma  içinde.  Her  alanda kadın  kurumlaşmaları  gözle görülür  bir  düzeyde  gelişme 
#  mkat  etmiş  durumda.  Daha önce  çalışma  yürüten  DİKASUM,  EPİ-DEM,  SELİS,  Kardelen  Kadın  Evi  gibi kuruluşlara  bu  yıl  Ceren  Kadın  Derneği de  eklendi.  Artan  toplumsal  ve  sosyal sorunlara  alternatif  çözüm  projeleri sunan  kadın  yapılanmaları  ağırlıklı  olarak  kadınların  bilinç  yükseltme  faaliyetlerini  merkezine  almakta.  Kadın odaklı  toplumsal  gelişimin  iddialı  temsilcileri  olan  kadın  kuruluşları  sosyal gelişmenin  de  motor  gücü  rolünde. 
Kısa  bir  süre  önce  kuruluşu  gerçekleşen  çiçeği  burnunda  Ceren  Kadın Derneği  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Sayın Figen  Araş  Kaplan’la  çalışmaları  hakkında  konuştuk. 


•  Ceren  Kadın  Derneğini  Mayıs ayında  kurdunuz.  Tam  olarak  hangi ihtiyaçlar  böyle  bir  çalışmaya yöneltti  sizi? 

Kadın  hareketi  olarak  yıllardır  verdiğimiz  bir  mücadele  var.  Bu  mücadele  eksenlerinden  biri  olan  örgütlenme, eylemsellik  gücünü  geliştirme  noktasında  belli  aşamalar  kaydetsek  de kadın  kurtuluş  mücadelesinin  felsefesini  kavrama  ve  bu  alanda  kendini  tanıma,  sorgulama,  geliştirme  yaklaşımlarımızın  ancak  düşünsel  yoğunlaşma ile  gerçekleşeceğini  fark  ettik. 

Amed  genelinde  kadının  sosyal yaşamda  yaşadığı  sıkıntılara  dair  belli çözüm  merkezleri  kurulmuş  olsa  da düşünsel  yoğunlaşma,  entelektüel birikimi  aktarma  alanında  kendimizi ifade  edeceğimiz  bir  kuruma  ihtiyaç vardı.  Bu  temelde  Ceren  Kadın  Eğitim Merkezi’ni  kurduk. 

•  Merkezi  kurduğunuz  günden  beri çeşitli  etkinlikler  yapıyorsunuz. 
Öykü  yarışmaları  gibi.  Şimdiye kadar  ne  tür  çalışmalar  yaptınız? 


Şimdiye  kadar  hiç  okuma yazma  bilmeyen  analara  Kürtçe  okuma yazma  kursu,  İngilizce  kursu,  bilgisayar  kursu  açıldı.  Felsefe  kulübü, kitap  okuma  saatleri,  kadın  ve  liderlik üzerine  eğitimler,  iletişim  üzerine seminerler,”  namus  “konulu  atölye çalışması  ve  daha  birçok  etkinlik gerçekleşti.  Ve  bu  yönlü  çalışmalarımız yoğunlaşarak  devam  edecektir. 


•  Bulunduğunuz  alanda  kadınların ilgisini  nasıl  buluyorsunuz? 
Genelde  kadınlar  ne  tür  sorunlarla derneğinize  başvurularda bulunuyor? 


Bulunduğumuz  alanda  kadın  arkadaşların  ilgisi  beklentimizin  de  üzerine çıktı.  Çeşitli  kurslar;  özellikle  bilgisayar  ve  İngilizce  kursları  için  gelen  kadın  arkadaşların  kurs  bittikten  sonra dahi  merkezimize  olan ilgilerinin  kesilmediğini gördük.  Bu sefer  diğer çalışmalara katılma  tale¬ bi  gerçekleşti.  Örneğin 
Kürtçe  okuma  yazma kursuna  gelen  kadın  arkadaşlar  felsefe  kulübündeki  sinerjiyi  fark  edip  bir  sonraki programa  isim  yazdırıyorlar. 

Kadınların  temel  ihtiyaçlarından biri  aslında  dünyalarındaki  yalnızlığı gidermek,  yaşama  tutunacak  bir  dal bulmak.  Bir  diğeri  ise  yeteneklerinin farkına  vararak  bunu  ortaya  çıkaracak bir  çözüm  gücü  yaratmak.  Tabi  bu  arada  aile  içi  şiddet,  psikolojik  sorunlar, iş  arama  gerekçeleri  ile  gelen  kadınlar da  oluyor.  Biz  onları  ilgili  diğer  kadın kurumlarına  yönlendiriyoruz. 


•  Kadın  kütüphanesi  projeniz  var. 
Biraz  amaçlarınızı  açabilir  misiniz bu  konuda? 


Kadın  kütüphanesi  ile  iki  amacımız vardı.  Birincisi  biz  kadınların  kitap okuma  alışkanlıklarımızın  gelişmesi; İkincisi  ise  kadına  dair  yazılmış  tüm kitaplara  ulaşmak  ve  kadın  yazarları bir  arada  toparlayabilmekti. 

Bizi  hayal  kırıklığına  uğratan  nokta İkincisi  oldu.  Beklediğimiz  ilgi  ve  desteği  alamadık.  Biz  on  binlerce  kitaba ulaşmayı  beklerken  şu  anda  elimizde beş  bin  civarında  kitap  bulunmakta. 


Bu  konuda  beklediğimiz  duyarlılık gelişmedi. 

Bir  başka  nokta  ise  kitap  kampanyalarının  Amed’de  çok  yoğun  olması. 
Hemen  her  kurum  bu  yıl  kitap  toplama kampanyası  başlatmıştı.  Bu  da  kadının şansı  olsa  gerek. 

•  Derneğinizin  temel  işleyişi  ve esasları  hakkında  neler söyleyebilirsiniz? 

Her  ne  kadar  resmiyette  dernek olarak  geçse  de  biz  Ceren’e  “  Kadın Eğitim  Merkezi”  diyoruz.  Gönüllülük üzerine  kurulu  bir  işleyişimiz  var. 
Yüzlerce  üyeye  ulaşmış  durumdayız. 
Üyelerimiz  her  ay  belli  bir  katkı  payı sunmakta.  Yönetim  kurulu  olarak temel  esaslarımız  kadın  kurtuluş  ideolojisinin  gereklerini  yerine  getirmek. 
Bu  arada  hiyerarşiye,  iktidar  olgusuna teorik  olarak  karşı  çıksak  bile  pratikte de  bunu  hayata  geçirme  hassasiyetini gösteriyoruz.  Kararlar  sadece  yönetim kuruluyla  değil  bize  gelen  kursiyerler ve  aktivistlerimizle  birlikte  alınıyor. 
Örneğin  bir  bakıyoruz  felsefe  kulübü piknik  kararı  almış;  biz  de  araç  ayarlama  konusunda  yardımcı  oluyoruz. 
Zaten  yönetimdeki  her  bir  arkadaş kulüplere  ve  kurslara  katılıyor,  kendini geliştirmeye  çalışıyor.  Şimdi  de  hedefimizde  burayı  bir  akademiye  çevirmek var.  Temel  işleyiş  olarak  akademinin ipuçlarını  verse  de  gereklerini  yerine getirme  konusunda  hazırlıklarımız  başladı.  Örneğin  spor  kompleksi,  edebiyat  kulübü,  Kürt  müziğini  araştırma atölyesi  vb. 

•  Kürt  kadınları  bulundukları  bütün sahalarda  ortak  bir  kampanya yürütüyorlar.  Namusumuz Özgürlüğümüzdür  Kampanyasına dönük  ne  tür  etkinlikleriniz  olacak? 
Bu  konuda  ne  tür  projeleriniz  var? 

“Biz  Kadınız,  Kimsenin  Namusu  Değiliz,  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür” Kampanyasının  birebir  öncüleri  içinde yer  alıyoruz.  Kendi  içimizde  görev  paylaşımı  yaparken  Ceren  olarak  öykü  yarışması,  broşür  hazırlama,  atölyeler gibi  konularda  sorumluluk  üstlendik. 
Prof.  Dr.  Nükhet  Sirman’ı  davet  ettik ve  iki  günlük  bir  atölye  çalışması yaptık.  Çok  verimli  bir  çalışma  oldu. 

Mahallelerde  namus  kavramının işlendiği  seminerlere  katkı  sunduk. 

Ayrıca  “  yazılamayan  yaşamlar  “  adını  koyduğumuz  öykü  yarışmasını başlattık.  Ekim  ayında  sonlandırmayı, Kasım  ayında  sonuçlarını  açıklamayı düşünüyoruz. 


Elif  S  elver 


İsveç’teki  Şiddet  Erkeğin  Toplum İçindeki  Rolüyle  Bağlantılıdır 


A: 


dı  Kadın  Nöbeti  olan  sığınma evi  ilk  olarak  1978’de  İsveç’in Stockholm  ve  Göteborg  şehirlerinde  "Bütün  Kadınların  Evi" 
kadı  altında  kuruldu.  Daha  sonra  günün  24  saati  hizmette  olduklarını, kadınların  her  an  onlara  ulaşabileceklerini  göstermek  için  Kadın  nöbeti  olarak isim  değiştirdi. 

Kadın  evi,  erkek  tarafından  şiddete maruz  kalan  kadınların  sorunlarına çözüm  yeteneğinde  olamayan  topluma bir  tepki  hareketi  olarak  başladı. 

1980'li  yıllarda  hızla  büyümeye  başlayan  kuruluş,  1984’de  ülke  çapında  İsveç  Kadınlar  ve  Kızlar  Devlet  Örgütünü (ROKS)  kurdu.  Daha  sonra  bazı  Kadın Nöbetleri,  İsveç  Kadınlar  ve  Kızlar  Devlet  Örgütünden  ayrıldı  ve  İsveç  Kadın Federasyonu  (SKR)  adı  altında  1996  yılında  örgütlemesini  kurdu  ve  sürdürdü. 

İsveç’te  Suç  Önleme  Konseyinin  yıllık  istatistiklerine  göre,  yılda  25000  kadın  erkek  tarafından  şiddete  maruz  kalıyor.  Ancak  resmi olmayan  rakamların korkunç  olduğunu vurgulayan  kuruluş, 

‘ihbar  edilenler  gerçek  rakamın  sadece beşte  biri’  diyor.  Son 
10  yıl  içinde  şiddet 
oranının  yüzde  34 
artmasını  hem  kadının  ihbar  etme  koşullarının  olmasına hem  de  şiddetin  giderek  artmasından kaynaklı  olduğunu belirtiyor  kuruluş.  Özellikle  yakınları  tarafından  şiddete  maruz  kalanların  sadece  yüzde  20’si  ihbar¬ da  bulunuyor. 

Şu  anda  İsveç çapında  160  Kadın 
Nöbeti  lokalleri  bulunmaktadır.  2008  yılında  1374  kadın, 

994  çocuk  sığınma 
evlerini  kullandı. 

Bununla  birlikte  yer  sorunu  olduğundan  kaynaklı  Kadın  Nöbetleri  Evleri 
1779  olayda  kadınları  geri  çevirmek 
zorunda  kaldı.  İsveç’in  küçük  bir  şehri olan  Borlânge’de  bulunan  Kadın  Nöbeti çalışanı  Anne-Sofie  Sterio  ile  yaptığımız röportajda,  kurum  olarak  yerellerde nasıl  çalışma  yürüttüklerinin  detaylarını öğrenmeye  çalıştık. 


•  Hangi  kadınlara  hitap  ediyorsunuz? 

Şiddete  maruz  kalan,  fiziki  psikolojik  şiddetle  yüz  yüze  olan  her  kadına  ulaşmaya  çalışıyoruz.  Psikolojik  olarak şiddete  maruz  kalan,  daha  çok  izole, tehdit  ve  takip  edilen  kadınlardır. 


•  En  çok  hangi  erkekler  şiddet uyguluyor?  Bunun  eğitim seviyesiyle  ilgisi  var  mı? 

Şiddeti  çoğunlukla  uygulayan  eşler. 
Ancak  genç  kızların  özellikle  babalar tarafından  şiddete  maruz  kaldıklarını görüyoruz.  Hangi  erkek  yapıyor  diye  bir ayrım  yapamıyorsun  gerçekten.  Yani bazılarını  dışarıda  görsem  onların  şiddet  uygulayacağı  aklımdan  geçmez,  ama  uyguluyorlar.  Şiddet  olgusu  erkeğin toplum  içindeki  rolüyle  bağlantılı.  Çok 


zengin  erkekler  de  uyguluyor,  çok  yüksek  eğitimliler  de,  düşük  eğitimli  olanlar  da.  Toplum,  ‘genelde  yabancılar  ve bağımlılar  şiddet  uyguluyor’  diyebiliyor. 
Ama  bu  kesinlikle  doğru  değil. 

•  İstatistiksel  açıdan  nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2008  yılında  83  kadın  bize  başvurdu.  Bunlardan  62'si  İsveçli,  21’i  yabancı.  Telefon  üzeri  destek  verdiklerimiz 
324  kişi.  Geceleri  bizde  gelip  kalan  kadın  sayısı  671  kişi.  Yine  güvenlik  için gizli  evimizde  kalan  çocuk  sayısı  12. 
Bunlardan  7’si  yabancı. 

•  Şiddete  maruz  olan  kadın  size nasıl  ulaşıyor? 

Kimi  zaman  sosyal  hizmetler  bize bildiriyor,  kimi  zaman  kadının  kendisi... 
Bazen  arkadaşları  yardımcı  oluyor  ya  da arkadaşı  bize  bildiriyor.  Ancak  yeterince  reklam  yapamıyoruz.  Dil  bilmeyen kadınlara  ulaşamıyoruz  mesela. 


•  Nasıl  finanse  ediliyorsunuz?  Resmi kuruluşlarla  işbirliği  yapıyor musunuz? 

Her  alanda  bulunan  kuruluş,  oranın belediyesi  tarafından  finanse  ediliyor. 
Tabii  bireysel  bağışlar  da  var.  Ancak bunlar  çok  az.  Eğer  kadına  ulaşmada büyük  engeller  varsa  polisle  işbirliği  yapıyoruz.  Bunun  dışında  adalet  örgütü, entegrasyon  birimi  ile  birlikte  çalışıyoruz.  Siyasi  partiler  çok  ciddi  yaklaşıyor, bilgi  istiyorlar,  neler  yapılabileceğine ilişkin  tartışmalarımız  oluyor. 

•  Peki,  sorunun  çözümüne  dönük çalışmalarınız  var  mı? 

Seminerler  veriyoruz  okullarda. 
İsveç’e  yeni  gelmiş  yabancılar  için  okullara  gidiyoruz.  Özellikle  liselere  gidip seminerler  veriyoruz. 

•  Okullardan  gelen  tepkiler  nasıl? 

‘Bizde  yok,  yabancı  toplumlarda var’  yargısı  hakim.  Yabancılar  şiddet  uyguluyor  ve  şiddete  maruz  kalıyor.  Ancak seminerlerden  hemen  sonra  gelip  maruz  kaldığını  söyleyen  kadınlar  oluyor.  O açıdan  bu  seminerler  çok  faydalı  oluyor.  Yabancılara  dönük  yaptıklarımızda 


ise  daha  çok  erkeklerin  gülüşmelerini, ciddiyetsiz  yaklaştıklarını  görüyoruz. 

Farklı  kökenden  kadınların  da  bizimle  çalışmasıyla  sonuç  alabileceğimizi düşünüyoruz. 

•  Yaşamı  tehdit  altında  olan kadınlara  müdahaleniz  nasıl  oluyor? 
Kurum  olarak  tehdit  aldınız  mı? 

Kadın  bize  gelir  gelmez  hemen başka  bir  belediyeye  gönderiyoruz. 
Bulunduğu  yerden  biraz  uzak  bir  yere. 
Hemen  bir  daire  kiralıyoruz  ve  kadının adres,  telefon  kayıtlarını  saklı  tutuyoruz.  Kapıya  dayanana  erkekler  oldu.  Bir şekilde  adam  adresimizi  bulmuş  ve  gelmiş  kapıya  dayanmıştır.  Şiddet  kullandığını  çoğunlukla  red  de  ediyor  o  esnada.  Polisi  arıyoruz.  Burası  küçük  bir şehir,  ne  kadar  gizlemeye  çalışsak  da çabuk  bulunuyor  adres.  Ama  pencerelerimiz  ve  kapılarımız  kursun  geçirmez. 
O  anlamda  bir  güvenliğimiz  var. 

•  Peki  taşındıktan  sonra  kadınla ilişkileriniz  sürüyor  mu? 

Kadın  ihtiyaç  hissederse  desteğimiz devam  ediyor.  Daha  çok  sohbet  ederek rahatlamak  istiyor  bu  kadınlar. 

•  Bu  durumda  psikologlarınız  da var,  değil  mi?  Kaç  çalışanınız  var? 
Erkekler  var  mı? 

Hayır,  psikolog  yok.  Ama  kadından kadına  destek  sunuyoruz.  Destek  sohbetleri  yapıyoruz.  Resmi  maaşlı  çalışan beş  kadınız  ama  çok  sayıda  gönüllü çalışanımız  var. 

Erkekler  konusunda  ise  ayrılıkçı  ve çalışmayı  kabul  etmiyoruz. 

•  Gönüllü  çalışanlarınız  nasıl öğreniyor  bu  işi?  Yani  “hemen çalışmak  istiyorum”  diyen  her  kadın sizinle  çalışabiliyor  mu? 

Hayır,  bazı  kriterlerimiz  var.  Mesela ırkçı  olmaması  temel  şartımız.  Yine kendisi  mağdur  olmuş  bir  kadınsa  eğer, kimi  zaman  başkasına  yardım  ederek bu  şekilde  kendisini  iyileştirmeye  çalışanları  kabul  etmiyoruz.  Çünkü  o  kadının  önce  kendisini  iyileştirmesi  gerekiyor.  Ama  onu  dışındaki  kadınlara  verdiğimiz  eğitimden  sonra  artık  çalışmaya  başlayabilirler. 

•  Dil  bilmeyen  kadınlar  için tercüman  mı  kullanıyorsunuz? 

Tercüman  kullanmak  zorunda  kalıyoruz,  ancak  bu  konuda  sıkıntılar  yaşadık.  Kimi  zaman  tercüman  kadını  ele  veriyor.  Sır  saklama  yükümlülüğü  olmasına  rağmen  ne  yazık  ki  bunu  yapanlar  oldu.  Telefon  üzeri  tercümanlık  yaptırmak  zorunda  kalıyoruz. 

•  Kürt  kadın  kuruluşlarıyla  ilişkiniz var  mı?  Kürt  kadınları  son  bir  yıl içinde  bir  kampanya  başlattı. 

200'ü  aşkın  seminer  verdiler, özellikle  erkeklere  dönük  olan seminerlerdi  bunlar. 

Bölgesel  olarak  var.  Onlarla  işbirliği yapıp  beraber  çalışmayı  isteriz  tabii  ki. 
Seminerlerin  erkeklere  dönük  olması çok  ilginç.  Neler  tartışılıyor  çok  merak ediyorum.  Türkiye’de  bulunan  örgütler¬ le  ilişkilerimiz  var.  Gerçekten  çok  güçlü kadınlar  var  orada. 


İ.  Zeynep  Tüysüz/Leyla  Çelik 


Kadına  dair 


vildandirik@hotmail.de 

Dokun(ma) 


Türkçe’de  eylem  bildiren  sözcüklerin  sonuna  “ma, me”  eki  getirilirse  bilindiği  gibi  olumsuzluk  bildirir. 
En  güzel  sözcüğe,  örneğin  gül’  sözcüğüne  eklerseniz  gülme  olur.  Ama  aynı  zamanda  gülme  sözcüğü  eylemin adını  da  anlatır. 

Dokunma  eylemi  insanın  dünyayı  anlamasının  bir  hissi olarak  bilinir,  ilkokulda  beş  duyunun  beşincisi  olarak  öğreniriz.  Diğerleri  görme,  duyma,  tatma,  koklamadır.  Bunlardan  birinin  eksikliği  yaşamı  oldukça  etkiler.  Dünyanın renklerini,  hareketlerini  görememek  ya  da  dünyanın  kokusundan  mahrum  kalmak  hele  hele  dünyanın  tadına  varamamak  özürlü  olmakla  nitelendirilir. 

Özürlü  ya  da  sakat  sözcükleri  bir  eksikliğin,  bir  kusurun  ifadesidir.  Gözleri  görmeyen  birisinin  hep  yardıma ihtiyacı  olduğu  düşünülür.  Onun  neleri  yapabildiği  değil neleri  yapamadığı  daha  fazla  ilgimizi  çeker.  Kulakları  duymayan  insana  yaklaşım  da  aşağı  yukarı  aynıdır.  Onlar bizim  için  sanki  farklı  bir  dünyanın  bireyleri  gibi  gelirler. 

Dil  kavramları  olmadığı  için  düşünce  kavramaları  da yok  gibi  gelir  çoğuna.  Neredeyse  zihinsel  engelli  muamelesi  görürler  duyma  engelliler.  Sadece  duyu  engelliler değil,  tüm  bedensel  ve  zihinsel  engelliler  toplumda  normal  insan  statüsünün  dışında  tutulurlar. 

Aileye  ciddi  anlamda  yüktürler,  gerek  maddi  gerekse manevi  olarak  engelli  insanların  özel  ihtiyaçları  eğer  devlet desteği  görmüyorsa  aileleri  oldukça  zorlar.  Bunun  sonucu olarak  bedensel  engelliler  dünyanın  birçok  geri  ve  gelişmekte  olan  ülkelerinde  dilenciliğe  zorlanır  ya  da  kendileri böylesi  bir  tercihi  yapmak  zorunda  kalırlar. 

Toplumun  hiçbir  alanı  ne  sosyal  ne  kültürel,  ne  altyapı üst  yapı  ne  de  hizmet  alanları  onları  düşünülerek  oluşturulmaz.  Bu  durum  onların  engellerine  engel  katmaktan başka  bir  şey  değildir.  Engelli  insanların  sorunları,  toplumla  bütünleşmeleri,  eğitimleri,  sağlıkları  vb.  birçok  onları ilgilendiren  konulardan  her  biri  ayrı  ayrı  ele  alınabilir,  alınmalıdır  da.  Kendisi  zihinsel  ve  bedensel  olarak  sağlıklı olan  herkes  bu  konuda  kendini  sorumlu  hissetmeli  ve  bu konuya  daha  duyarlı  yaklaşmalıdır.  Anlayış  sadece  bu insanların  özürlerinin  olduğu  ve  yardıma  muhtaç  oldukları değil,  aynı  zamanda  yeteneklerinin,  duygu  ve  düşünce yapılarının  toplum  içerisinde  toplumu  tamamlayan  öğeler oldukları  kavranmalıdır. 

Konu  başlığımız  dokunma  idi.  Dokunma  bir  duyu eylemidir.  Eylemin  aracı  ellerdir.  Güzel  ve  insani  bir  duygudur  dokunma.  Ağlayan  bir  çocuğun  sakinleştirilmesin¬ de,  sevincin  acının  paylaşımında  dokunma  önemli  bir  yer tutar.  Bir  takdir  etme  eylemidir  bazen,  sırtını  okşama  diye anılır.  Bizim  toplumda  ise  dokunma  bir  tabudur  nerdeyse. 

Bizler  birbirine  dokunmayan,  dokunmadan  yaşamaya özen  gösteren  bir  toplumuz.  Oysaki  diğer  duyu  organların¬ dan  çok  daha  önemlidir  dokunmak  bence.  Dokununca anlarsın  nesnelerin  niteliğini,  dokununca  anlatırsın  sevgini,  yanında  olduğunu.  Sıcağı,  soğuğu  hisseder  derimiz ama  biz  dokunma  engelliyiz  aslında.  Birbirlerimizin yaşamına  teğet  geçeriz,  “bana  dokunmayan  yılan  bin yaşasın”  deriz.  Dokunmayız  gerçeklere  ucu  bize  uzanır diye.  Birileri  de  bize  dokunacak,  huzurumuz  kaçacak  diye ödümüz  kopar.  Dokundurmayız  yaşamlarımıza.  Kimselere  elletmeyiz  bildiklerimizi. 

Dokunmak  ve  dokunmamak  çok  ince  bir  çizgide buluşurgibiler. 

Ben  diyorum  ki  gelin  acımızı,  sevincimizi  paylaşmak için,  sevgimizi  anlatmak  için  dokunalım  birbirimize. 
Yanlışları  göstermek,  haksızlığa  karşı  çıkmak  için  dokunalım  bir  şeylere.  Ama  dokunmayalım  güzelliklere. 
Özellikle  de  biz  kadınlar. 

Yaşama  dokunalım,  yaşamın  her  alanında  elimizin  değmediği  alan  kalmasın. 

Biz  dokundukça  daha  da  güzelleşecektir  yaşam.  Bu inançla  dokunulmaz  sanılan  her  şeye  dokunabilmeniz umuduyla. 
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Hiçbirtoplum  homojen  değildir.  Değişik  kimliklerin  birleşiminden  oluşmuştur.  Böylesi  bir topluma  tek  bir  ulusal  kimlik,  değer  ve  normları  temelinde  bir  yaşam  dayatılamaz,  dayatılmamalıdır. 


Merkez  ve  çevre  denklemi 

ilindiği  gibi  akademik  çevreler,  günümüzdeki  mevcut  devletleri  ve siyasal  örgütlenmeleri;  üniter  devlet,  federal  devlet,  konfederasyon ve  üniter  devlet  ile  federal  devletten  izler  taşıyan  ama  özünde  üniter  devlet biçimine  yakın  duran  Bölgesel  Devlet  şeklinde  sınıflandırmaktadırlar.  Hatta  birçok akademisyen,  özellikleri  nedeniyle  bölgesel devletleri  de  üniter  devlet  kapsamında incelemektedirler.  Bütün  bu  devlet  biçimleri  esas  olarak  merkez  ile  çevre  bağlamında değerlendirilmelidir.  Federal  devlet,  değişik merkezlerin  kendileri  dışında  ve  belirli  bir anlamda  kendilerinin  de  tabi  olduğu  bir merkez  oluşturmaları  yönündeki  ortak  iradenin  ürünüdür.  ABD,  Almanya,  Kanada, Hindistan  ve  Rusya'da  olduğu  gibi...  Oysa  üniter  veya  Bölgesel  devletlerde  önce  merkez  vardır.  Bu  nedenle  hukuk  planında  ilk olan  tek  anayasanın  varlığıdır.  Bu  anayasa bütün  ülke  için  geçerlidir  ve  bütün  ülkede kurulan  iktidarların  temel  çerçevesini gösterir.  Türkiye'de  tekil  devlet  diye  de anılır  ve  'devletin  ülkesi  ve  milletiyle  bölünmez  bütünlüğü'  formülü  ile  tanımlanır. 
Bölgeselleşme  ya  da  ÖZERK  BÖLGELER ise,  merkezi  yönetimin  altında  ama  illerin üstünde  yeni  bir  idari-siyasal  birimin  yönetim  aygıtına  monte  edilmesidir.  Başka  bir anlatımla  yerelin  merkez  karşısında  yeniden  düzenlenmesidir. 


Özerklik  ve  kimi  örnekleri 

ÖZERKLİK,  esas  olarak  Arapça  Muhtariyet,  Yunanca  Otonomi  kavramlarının  Türkçesi'dir  ve  kendi  kendini  idare  etme  durumunu  anlatır.  Üniter  devletlerde  geçerli  özerklik  ilkesi  ile  Federasyonlarda  geçerli  özerklik  ilkesi  arasında  temel  bir  fark  vardır: Üniter  devletlerde,  egemen  merkez  kendi altındaki  birimleri  özerkleştirir;  Federasyonlarda  ise  egemen  siyasi  otoriteler  özerkliklerini  koruyarak  bütünleşirler.  Esas  olarak  günümüzde  ÖZERKLİK  kavramı,  üniter  devletin  ulusaltı  bir  bölgeye,  kendi  organlarıyla kendi  işlerini  yönetme  yetkisini  tanımasıdır. 

Genel  çizgileriyle  öğreti,  idari  bölgelere sahip  Portekiz  ve  Fransa  gibi,  Siyasi  Bölgelere  sahip  İtalya  ve  ispanya'yı  da  Üniter Devlet  içinde  görme  eğilimindedir.  Kimileri Bölgesel  Devlet  adını  vererek  İtalya  ve  İspanya  modelini  yine  de  Üniter  devlet  kapsamında  incelemektedirler.  Kimileri  ise  bu devletleri  üniter  devlet  içinde  Yerinden  Yönetimin  üst  bir  aşamada  gerçekleşmesi biçiminde  değerlendirmektedir.  Hem  İtalya, hem  de  ispanya'da  siyasal  merkeziyetçilik, 


Siyasal  Yerinden  Yönetim  ilkesiyle  yumuşatılmıştır.  Danimarka,  Fransa,  Finlandiya ve  Portekiz'de  siyasal  bölgeselleşme  istisnaidir;  Fransa'da  idari  bölgeselleşme yaygındır;  İtalya  ve  ispanya'da  ise  siyasal bölgeselleşme...  Birleşik  Krallık'ta  daha zayıf  bir  Siyasal  Özerklik  vardır,  iskoçya, Kuzey  İrlanda,  Galler  özerkliğe  sahip  olan bölgelerdir.  Ülkede  yasama  organı  tektir. 
Ama  geleneksel  hukuktan  doğan  yarı-idari, yarı-siyasi  özerklik  söz  konusudur,  ispanya Anayasa  Mahkemesi,  İspanya'yı  'Özerklikler Devleti'  olarak  tanımlamaktadır.  İtalya'da ise  'Bölgesel  Devlet'  tanımı  geçerlidir. 

OsmanlI'da  ayrıcalıklı  eyaletler 

Osmanlı  döneminde  Kürdistan  adı  verilen  coğrafyada  bazı  sancaklarda  yurtlukocaklık  ve  hükümet  adı  altında  ÖZERK  yönetim  biçimleri  vardır.  Bu  birimlerin  merkeze bağlılığı  daha  gevşekti.  Yıllık  vergi  ve  savaş zamanında  asker  göndermenin  dışında  içişlerinde  tamamen  ÖZERK  idiler. 

Bölgesel  Devletlerin  günümüz  dışındaki tarihsel  örnekleri,  çokuluslu  imparatorluklardaki  ÖZERK  memleket  yönetimleridir.  Bu anlamda  Osmanlı  imparatorluğu'ndaki  Ayrıcalıklı  Eyaletlerle,  Bölgesel  Devletlerin statüleri  önemli  benzerlikler  gösterirler.  Bu nedenle  OsmanlI'nın  bu  yapısına  genel  hatlarıyla  da  olsa  bir  göz  atmak  gerekir.  Esas olarak  Osmanlı  bir  üniter  devlet  değildi.  Ayrıcalıklı  Eyaletler  adı  verilen  ve  yasama  yet¬ 


kileri  de  olan  'Siyasal  Bölgeler'  ile  dinsel  temelde  kurulu  'Millet'  örgütlenmeleri  vardı. 
Hatta  1876  Anayasası  ile  Ayrıcalıklı  Eyaletler anayasal  bir  statüye  kavuşmuşlardır.  Bu  eyaletler,  idari  yerinden  yönetim  birimleri  olmaktan  çok,  siyasal  yerinden  yönetim  birimlerine  yakındırlar.  Çoğunun  kendi  güvenlik güçleri  vardır.  1906  tarihli  resmi  yıllığa  göre; bunlardan  Mısır  ve  Sisam,  idari  muhtariyet olarak  adlandırılan  bir  statüye  sahiptir. 
Kimileri  ise  siyasal  yerinden  yönetime yakındır:  Girit,  Cebeli  Lübnan,  Tunus,  Doğu Rumeli  Vilayeti  gibi...  Bulgaristan  ise  adeta ayrı  bir  devlet  gibidir.  Örneğin  Osmanlı döneminde  Kürdistan  adı  verilen  coğrafyada  bazı  sancaklarda  yurtluk-ocaklık  ve  hükümet  adı  altında  ÖZERK  yönetim  biçimleri vardır.  Bu  birimlerin  merkeze  bağlılığı  daha gevşekti.  Yıllık  vergi  ve  savaş  zamanında asker  göndermenin  dışında  içişlerinde  tamamen  ÖZERK  idiler.  Ama  bunlar  federe devletlere  benzemez.  Zira  bu  ÖZERK  statüyü  onlara  Osmanlı  Devleti  bahşetmiştir. 

İmparatorluktaki  'Millet  Sistemi'  adı  verilen  dinsel  topluluk  örgütlenmesinin  kökeni 


ise  İslam  hukukuna  dayanmaktadır.  Geçmişteki  anlamında  'Rum'  sözcüğü  bir  etniğin adı  değil,  Ortodoks  kilisesine  bağlı  değişik etnik  grupları  ifade  eder.  Bunlar  kendilerini yönetirler,  OsmanlI'ya  cizye  adlı  vergiyi öderler.  Sınırlı  hukuki  ve  idari  özerklikleri vardır.  Daha  sonra  Musevi  ve  Ermeni  milletleri  de  oluşturulmuştur.  Bütün  bu  tespitlerden  sonra  Osmanlı  Devleti'nin  üniter  bir devlet  biçimine  sahip  olmadığı,  Bölgesel Devlete  benzediği  söylenebilir.  Ne  var  ki Osmanlı  dinamikleri,  bu  yapıyı  modern  bir çok  ulusluluk  modeline  taşıyamamış,  federal  bir  oluşumu  gerçekleştirememiştir.  Örnek  olarak  1908  -  2.  Meşrutiyet  dönemi  partilerinden  Hürriyet  ve  itilaf  Fırkası  Programı, OsmanlI'nın  bu  tarihsel  özelliklerinden  esinlenerek,  siyasal  yerinden  yönetime  yakın yönleriyle  ilginç  bir  belgedir.  Ayrıca  programında  yerel  dillere  tamamen  serbestlik tanımaktadır.  Diğer  parti  İttihat  ve  Terakki Cemiyeti  ise  katı  merkeziyetçi  bir  eğilimi benimsemiştir  ki,  bu  zihniyet  daha  sonra Türkiye  Cumhuriyeti  1924  Anayasası'nın  da ruhunu  oluşturmuştur. 

Bin  yıllık  Türk-Kürt  ilişkileri 

Kürt  sorununun  tarihsel  temellerini kavramak  ve  demokratik  çözüm  çerçevesin¬ de  önerdiğimiz  'Demokratik  Özerklik'  projemizin  tarihten  gelen  köklerine  dikkat  çekmek  amacıyla,  genel  hatlarıyla  da  olsa  bin yıllık  Türk-Kürt  ilişkilerine  bir  göz  atmak gerektiğini  düşünüyorum. 

Kürtler,  bugün  Ortadoğu'nun  bir  realitesidir.  Türkler,  Farslar  ve  Araplarla  birlikte Ortadoğu'nun  büyük  halklarındandır.  Dünyada  en  büyük  nüfusa  sahip  devletsiz  bir halk  olmalarından  dolayı,  nüfusları  halen  kesin  sayılarla  ifade  edilemese  de;  Türkiye'de 
15-20  milyon,  İran'da  7-8  milyon,  Irak'ta  5 
milyon  ve  Suriye'de  1,5  milyona  varan  bir nüfusa  sahip  oldukları  sanılmaktadır.  Toplu yaşadıkları  coğrafya,  Büyük  Selçuklu  Sultanı Sencer'in  isimlendirmesinden  bu  yana 'Kürdistan'  adıyla  anılmaktadır.  Yine  önemle altını  çizmeliyim  ki  Kürtler,  Ortadoğu'nun yerli  halkıdır.  Son  50  yılda  antropoloji,  arkeoloji,  etimoloji  ve  etnoloji  alanında  yapılan bilimsel  çalışmalar,  Mezopotamya'nın  kadim halklarından  olan  Kürtlerin  ataları  ve  analarının,  en  azından  14  bin  yıldır,  bugün yaşadıkları  Kürdistan  coğrafyasında  kök saldıklarını  kanıtlamaktadır. 

Uzun  uzlaşı  dönemi 

Tarihte  Türk-Kürt  ilişkilerinin  başlangıcı bin  yıl  öncesine  dayanmaktadır.  Orta  Asya'dan  göç  ederek  İslamiyeti  kabul  eden  ve bugünkü  İran  topraklarında  Büyük  Selçuklu Devletini  kuran  Türk  Oğuz  boylarının  o dönemdeki  temel  politikası,  yine  bir  islami halk  olan  Kürtlerle  uzlaşarak,  batılarındaki Rum  diyarına  yönelmek  ve  Bizans  topraklarını  kendine  yurt  edinmedir.  Denilebilir  ki bu  uzlaşı  politikası  19.yy'a  kadar,  temelde geçerliliğini  korumuştur.  Esas  olarak  Büyük Selçuklu  Sultanı  Tuğrul  Bey  ile  başkentleri bugünkü  Diyarbakır'ın  Silvan  ilçesi  olan Mervani  Kürt  Devleti  tarafından  temelleri  atılan  bu  uzlaşma, 1071'deki  Malazgirt  savaşıyla,  Türklere  Anadolu'nun  kapısını  açmış ve  Anadolu  topraklarında  Bizans'ın  yenilgi sürecini  başlatmıştır.  Anadolu'ya  girişle  birlikte  Türk  ve  Kürt  beylikleri,  karşılıklı  olarak birbirlerinin  hukukuna  saygı  göstermiş  ve birbirlerinin  varlıklarını  tanımışlardır. 

Anadolu'nun  batısına  doğru  Bizans'ı gerileten  Türkler,  önce  1080  yılında Başkenti  Konya  olan  Anadolu  Selçuklu 


Devletini,  arkasından  da  1299  yılında Osmanlı  Devletini  kurup,  14.  ve  15, yy. 
boyunca  Batıya,  Avrupa  içlerine  doğru  ilerlemeye  devam  ettiler.  Fakat  bu  dönemde Avrupa'da  kapitalizmin  gelişmesi,  Osmanlı Ordusunun  güçlü  bir  dirençle  karşı  karşıya kalması  ve  İran  Safevileri'nin  nüfuz  alanlarını  Orta  Anadolu'ya  kadar  genişletmesi nedeniyle,  dikkatlerini  tekrar  doğuya  çevirmek  zorunda  kaldılar.  Öncelikle  Kürt  beylikleriyle  yeniden  uzlaşmak  zorundaydılar. 
Nitekim  öyle  de  oldu. 

Osmanlı  Sultanı  Yavuz  Sultan  Selim döneminde,  Sünni  Kürt  feodalitesi  ile  sağlanan  ittifak  temelinde,  Kafkasya'dan  tüm Arabistan  ve  Kuzey  Afrika'ya  kadar  yolları açan  1514-Çaldıran  ve  1517-Mercidabık savaşlarıyla,  Ortadoğu'nun  en  güçlü  imparatorluğuna  dönüştüler.  Üstelik  bu  sefer sırasında  'halifelik'  hırkasını  Abbasilerden alarak,  bundan  sonraki  tüm  Osmanlı  sultanlarının  'Müslümanların  Önderi'  unvanını  da kazanmasını  sağladılar.  İşte  bu  yeni  uzlaşı döneminde  Kürt  beylikleri;  hükümetler, yurtluklar  biçiminde  babadan  oğula  geçen bir  ÖZERK  yerel  iktidar  biçimine  sahip  oldular.  Kürt  dili  ve  kültürel  varlıkları  gelişmelerini  özgürce  sürdürdüler.  Kürt  beyleri Osmanlıya  karşı  yılda  bir  kez  vergi  ve  savaş dönemlerinde  asker  göndermekle  yükümlüydüler.  Kürtlerin  Osmanlı  imparatorluğu bünyesinde  ÖZERK  Kürt  beylikleri  halinde, bağımsızlığa  yakın  bir  siyasi  statüde  yaşamaları  19.YY  başlarına  kadar  300  yıl  devam etti.  Peki,  acaba  ne  değişti  de,  bu  siyasal statü  sona  erip,  yerini  Osmanlıya  karşı  Kürt isyanlarına  bıraktı?  Aslında  bu  can  alıcı  bir sorudur.  Ve  bu  sorunun  doğru  ve  bilimsel yanıtını  vermeden,  günümüzde  de  halen devam  eden  Kürt  sorununun  kaynaklarını kavramak  da  mümkün  değildir. 

İsyanlara  doğru  giden  yol 

Bir  kere  17.YY'da  OsmanlInın  önünün Avrupa'da  kesinlikle  kesilmesi  gerçeği vardır,  imparatorluk  esas  olarak  bu  dönemden  itibaren,  Anadolu  üzerindeki  ağır  vergi ve  haraçlar  yoluyla  ekonomik  sömürüyü derinleştirme  ve  15  yıla  kadar  varan  uzun askerlik  sürelerini  dayatma  ihtiyacını  duymuştur.  18.YY'ın  başları,  OsmanlIda  iç  talan politikasının  adeta  zirvesidir  ve  19.yy'a  da bu  bozulma  ve  çürümeyle  girilmiştir.  Ayrıca bu  dönemde,  1789  Fransız  Devrimi'nin ulus-devlet  ve  milliyetçilik  bayrağının,  dalga dalga  Osmanlı  egemenliğindeki  halkları etkisi  altına  alma  gerçeği  de  vardır.  Osmanlı yönetiminin  tüm  bu  gelişmelere  yanıtı  ise, 
19  yy  başlarında  yerel  ÖZERKLİKLERİ  yok 
ederek  katı  bir  merkezi  otoriteyi  güçlendirmeye  yönelmesidir.  Tabii  ki  ilk  hedefleri  de, 
Kürdistan'da  Osmanlı  egemenliğinde  300 
yıldır  bağımsızlığa  yakın  ÖZERK  bir  statüde bulunan  Kürt  beylikleridir.  Bu  politikanın ise,  Kürdistan'da  neredeyse  19.yy  boyunca devam  eden  kanlı  bir  çatışmayı  tetikleyeceği  besbelliydi.  Nitekim  öyle  de  oldu.  İlk Kürt  isyanı,  1806  yılında  Süleymaniye yöresinde  Babanzade  aşireti  tarafından başlatıldı  ve  bunu  diğer  bölgelerdeki  isyanlar  izledi.  Bu  önemli  tarihsel  nedene,  bir  de Ortadoğu'yu  işgale  yönelen  başta  İngilizler olmak  üzere  Batı  emperyalizminin  'tavşana kaç,  tazıya  tut'  oyunlarını  da  eklerseniz; Ortadoğu'da  1806'dan  günümüze  kadar 
200  yıldır  süren  Kürt  sorunu  ve  Kürt  isyanlarının  tarihsel  nedenleri  de,  sanıyorum kavranılmış  olur. 


Araştırma  Merkezi 


o 


Gençliğe  Uygulanan 
Sistemli  Beyin  ölümü 


“Kapitalizmi  daha çok  güçlendirdiği  için uyuşturucu  madde, alkol  benzeri  şeyler insanın  vazgeçilmez bir  yaşam  tarzı  haline getiriliyor.  Böylelikle sağlıklı  düşünmeleri ve  ideolojik  olarak haklarını  aramaları dolaylı  yollardan engellenmiş  oluyor. 

Sevdayla  Paris’te  karşılaşıyoruz.  Daha  önce  sıkça  haberini yaptığımız  Genç  Kadın  Buluşmasının  üçüncü  ve  son  ayağı  olan  Paris’te...  Onların bulunduğu  mekana  doğru  yol  alıyorum. 
Her  taraf  öbek  öbek  genç  kadın  kaynıyor.  O  daracık  salonda  bir  o  tarafa  bir bu  tarafa  koşturup  duruyorlar.  Birbirlerine  sürekli  bir  şeyleri  anlatmaya  çalışıyorlar.  Üç  ayrı  ülkeden  gelmişler  bir  araya;  Almanya,  Türkiye  ve  Fransa’dan... 

Genç  kızlardan  birini  gözüme  kestiriyorum.  ‘Gözüme  ilk  ilişen  genç  kadına merak  ettiğim  soruları  yönelteceğim’ diye  düşünürken  kendimi  Sevda’nın yanında  buluyorum.  Tabii  ki  adını  orada öğreniyorum. 

Sevda  Düsseldorf’tan  katılmış  gruba.  25  yaşında  olduğunu  söylüyor.  On iki  yıldır  Almanya’da  yaşıyormuş.  Sevda’ya  hemen  yurtdışına  çıkış  sebeplerini  soruyorum.  Tabii  beklediğim  bir cevap  ağzından  dökülüveriyor:  “Almanya’ya  geliş  sebebim  ailemin  siyasi  durumu,  yani  mecburi  çıkış”  diyor. 

Sevda  13  yaşındayken  yurtdışına çıkmış.  Kendini  sürekli  okula,  okumaya vermiş.  Dört  yıllık  meslek  okulunu  bitirdikten  sonra  ana  okulu  öğretmenliği yapmış.  Yani  iki  yıl  çok  genç  yaşta  ana okul  öğretmenliği  yaptıktan  sonra Düsseldorf  Üniversitesine  başlıyor.  0- kuduğu  bölüm  oldukça  enteresan;. 
Psikolojik  Danışmanlık  ve  Rehberlik... 

iki  yıldır  üniversiteyi  okuyan  Sevda, en  büyük  hedefini  ve  isteğini  ise  şöyle tanımlıyor:  “  Kendi  memleketimde  sokak  çocukları  ve  kadınlarımızla  çalışmak  ve  yardım  etmektir.”  diyor. 

Onun  bu  hedefini  oldukça  anlamlı bulup  gözlemlerine  ilişkin  sorularımı yöneltmeye  başlıyorum  Sevda’ya.  Avrupa’da  büyüyen  Kürdistanlı  gençlerin durumunu,  sorunlarını  genel  olarak nasıl  değerlendirdiğini  soruyorum. 

Avrupa’daki  gençliğin  bir  çok  kültürü  bir  arada  yaşadığını  ve  bunun  hem olumlu  hem  de  olumsuz  etkilerine  dikkat  çekiyor.  Gerek  okullarda,  gerek mesleki  alanlarda  gerekse  de  iş  hayatında  gençlerin  kendilerini  bir  öteki  olarak  hissettiğini  belirtiyor. 

Sevda;  “Buradaki  gençlerin  ne  bir yabancı  gibi  yaşama  imkanı  var  ne  de bir  AvrupalI  gibi.”  diyor,  iki  arada  bir 


derede  kalan  gençliğin  daha  fazla  sorun  yaşadığına  vurgu  yapıyor.  Çünkü  bu sıkışmışlık  halinin  gençlikte  kendini hep  bastırılmış  görme  gibi  bir  psikolojiye  ittiğini,  bu  psikolojik  etkilerin  ise çarpık  gelişimlere  neden  olduğunu  söylüyor.  Sevda  bu  bastırılmışlıktan  kaynaklı  olarak  bir  kısım  gençliğin  kendini eğitime  daha  fazla  verdiğini  ancak  büyük  çoğunluğun  da  baskıyla  mücadele edemeyerek  sistem  içinde  kaybolup gittiğini  çok  güzel  tanımlıyor. 

Ötekileştirme  Var 

O’na  gençliğin  yaşadığı  sorunların sadece  eğitim  ve  iş  ortamından  kaynaklı  olarak  mı  çıktığını  soruyorum. 
Sevda  “hayır”  diyor  ve  gençliğin  yaşadığı  sorunların  aynı  zamanda  devletin baskılarından  da  kaynaklı  daha  fazla derinleştiğine  dikkat  çekiyor.  Aile  ortamında  karşılaşılan  geleneksel,  feodal yaklaşımların  yanı  sıra  gençlerin  devlet politikalarının  da  hedefi  haline  getirilerek  sıkıştırdıklarını  belirtiyor.  Örnek olarak  da  yabancı  kökenli  olunduğun¬ dan  gençlerin  meslek  okullarına  alınmasında  bin  bir  engelin  çıkarıldığını yine  herhangi  bir  işe  girilmek  istendiğinde  ilk  tercih  olarak  değil  de  en  sona bırakıldıklarını  belirtiyor.  Yani  yabancılara  dönük  önyargılardan  kaynaklı  olarak  istedikleri  alana  istedikleri  zaman giremediklerini  söylüyor. 

Sorunların  Kaynağı  Aile  ve  Sistem 

Sevda  Avrupa’ya  siyasi  nedenlerle gelinmesinin  de  oldukça  etkili  olduğunu  belirtiyor.  Normal  koşullarda  gelinmediğine,  bunun  da  psikolojik  etkileri¬ nin  derin  olduğuna  dikkat  çekiyor. 
Savaş  travmasını  yaşayan  bir  kuşağın çocukları  olarak  bunun  etkisinin  görülmeden  yapılacak  her  değerlendirmenin eksik  kalacağını  söylüyor  Sevda. 

Hakeza  başka  sorunların  da  yaşandığını  belirterek  sözlerini  şöyle  sürdürüyor:  “Aslında  biraz  derine  inersek sorunların  kaynağı  aileden  ve  mevcut sistemden  geldiğini  anlarız.  Ailelerin büyük  kısmı  kendini  koşullara  uyumlu hale  getirememiş  ve  çok  zorlanmıştır. 
Yine  kaldığı  ülkenin  dilini  konuşamaması  da  çocuğun  eğitimini  olumsuz  etkilemektedir.”  diyor  ve  peşi  sıra  Almanya’yı  örnek  gösteriyor. 

“Ailesi  Almanca  bilmediğinden  çocuğun  okuldaki  durumuyla  pek  ilgilenemiyor.  Yine  kendini  ve  çocuğunu  sosyal aktivitelere  katamıyor.  Bu  gibi  gençler Hauptschule  (ilk  okul)  dediğimiz  okula gitmek  zorunda  kalabiliyorlar.” 


Gençler  Uyuşturucuya  Alıştırılıyor 

Bu  tür  okulların  olumsuz  yönlerini soruyorum.  Yani  ‘gençler  üzerinde  nasıl bir  etkisi  oluyor’  diye  merakla  soruduğumda  oldukça  can  alıcı  bir  cevapla karşılaşıyorum.  Bu  tür  okulların  önünde bilinçli  olarak  zararlı  madde  satıldığına işaret  ediyor.  “Yukarıda  da  belirttiğim gibi  gençlik  sistem  içinde  böyle  kayboluyor”. 

Gençlerin  iş  bulamadıkları  için  bu tür  işlere  daha  fazla  eğilim  gösterdiklerine  dikkatimizi  çeken  Sevda,  bu  haliyle sanki  bir  Avrupalı  gibi  yaşanacağı  yanılgısından  da  kurtulunamadığım  belirtiyor. 

Gençlerin  sistemden  beklentileri  ve sistemle  uzlaştıkları  alanların  bunlarla birlikte  sosyal  alanda  nasıl  yansıdığını soruyorum. 

Kadın  erkek  ilişkilerinde,  gündelik sosyalitede  yoz  bir  yaşamım  hüküm sürdüğünü  belirten  Sevda  özellikle “sanal  alem”  kültürünün  bunda  oldukça  etkili  olduğunu  söylüyor.  Bu kültürün  bir  tüketim  kültürü  olduğunu ve  bunun  da  kapitalist  sistemi  güçlendirdiğini  vurguluyor.  Bu  durumu  şöyle tanımlıyor  Sevda:  “Kapitalizmi  daha çok  güçlendirdiği  için  uyuşturucu  madde,  alkol  benzeri  şeyler  insanın  vazgeçilmez  bir  yaşam  tarzı  haline  getiriliyor. 
Gençlik  bunlarla  kandırılıyor.  Böylelikle sağlıklı  düşünmeleri  ve  ideolojik  olarak hakkını  aramaları  dolaylı  yollardan  engellenmiş  oluyor.  Gençler  ana  dilinden, kültüründen  ve  kendi  topraklarından koparılıyor.  Buradaki  temel  amaç,  insanların  örgütsüz  ve  birbirinden  habersiz  yaşamalarını  sağlamaktır.  Böyle apolitikçe  yaşamak  sistemin  daha  çok işine  geliyor.  Sistem,  aile  ve  çevre  tarafından  kuşatılan  bir  gençliğin  sorunlarının  da  derin  olacağını,  dolayısıyla gençlerde  yavaş  yavaş  gerçekleştirilen beyin  ölümlerinin  görülmeden  durdurulamayacağına  dikkat  çekiyor  Sevda. 
“Bilinçli  yapılmaktadır  ve  yine  biz bilinçli  gençlik  bunun  önüne  geçmek zorundayız.  Kürt  gençliği  için  çok  az kültürel  faaliyet  yapılıyor.  Evet,  Kürt gençliği  için  folklor,  saz  dersi  gibi  faaliyetler  var  (ki  bu  da  çok  yararlı  ve  gençliğin  kültürünü  unutmaması  açısından da  faydalı)  ancak  gençliğin  istek  ve  ihtiyaçlarına  yönelik  faaliyetler  yürütülürse  çok  daha  başarılı  olacağımızı  ve gençliğin  dilini  çözeceğimize  inanıyorum”  diyerek  bu  anlamlı  sohbetimizi sonlandırıyoruz  Sevdayla... 


Rojda  Barış 


Genç  bakış 


siyadare_27@hotmail.com 


Bu  ara  dinliyor,  izliyoruz. 

işin  erbabı  olan,  olmayan,  bilen  bilmeyen  herkes konuşuyor. 

Türkiye’de  açılımlar  enflasyonu  yaşanıyor.  Kürt  açılımı, Ermeni  açılımı,  demokratik  açılım...  Böyle  sürüp  giden açılımlar  dizisi. 

Türkiye  henüz  bu  açılımlar  konusunda  bir  adım  atmış değil.  Ne  kadar  adım  atar,  soruna  ne  kadar  gerçekçi  yaklaşır, geleceği  ne  kadar  öngörebilir,  bunu  bilmiyoruz.  Fakat  Türkiye  bu  noktaya  kolay  gelmedi. 

Bugün  barıştan,  demokrasiden  bahsediliyorsa  bu  imralı tek  kişilik  cezaevinde  bulunan  Sayın  Abdullah  Öcalan  sayesindedir.  Tam  11  yıldır  barış  ortamını  yaratmak  için  emek harcıyor.  Eğer  bu  süreçte  olumlu  bir  gelişme  olmuşsa,  harcanan  o  emeğin  sonucudur. 

11  yıl  önce  uluslar  arası  komployla  esaret  altına  alınan 
Sayın  Abdullah  Öcalan,  esaret  altına  alındığı  günden  bu yana  akan  kanın  durması  ve  onurlu  bir  barışın  sağlanması için  sürekli  olarak  barış  için  uygun  koşullar  yaratmaya  çalıştı.  Fakat  Türkiye  Devleti,  yaratılmaya  çalışılan  barış  ortamlarının  tümüne  savaşla  karşılık  verdi.  Sayın  Abdullah  Öcalan’a  fiziki  saldırılarda  bulundu.  Psikolojik,  fiziki  her  açıdan işkence  yapıldı.  24  saat  kamerayla  izleniyor  hala. 

Kendimizi  düşünelim;  tanımadığımız,  hiç  diyalogumuzun  olmadığı  bir  insan  bize  bir  dakikadan  fazla  bakınca nasıl  rahatsız  oluruz,  hemen  “ne  bakıyorsun?”  diye  çıkışırız.  Hele  de  bu  bakışlarda  bir  hoşnutsuzluk,  bir  kin  veya buna  benzer  duygular  hissettiğimizde  değil  çıkışmak,  hemen  dövmeye  kalkışır,  o  bakışların  hesabını  sorarız.  Şimdi kendinizin  bu  bakışlar  altında  24  saat  kaldığını  ve  bu durum  karşısında  elinizden  hiçbir  şeyin  gelmediğini  bir düşünün;  delirmemek  mümkün  mü?  Bu  koşullar  altında 
11  yıl  yaşamak,  doğru  düzgün  kalem  ve  defter  bulamadan 
onlarca  kitap  yazmak,  bir  o  kadar  perspektif  sunmak, çözüm  için  belgeler  hazırlamak  elbette  ki  kolay  olmamıştır.  işte  Sayın  Öcalan  bu  koşullar  altında  bir  halkın, birtoplumun  ve  insanlığının  yeni  bir  gelecek  yaratabilecek düzeyde  Uygarlık  Manifestosunu  yazdı.  Son  olarak  da  Kürt sorununun  çözümü  için  bir  yol  haritası  hazırladı.  Fakat  bu yol  haritası  taraflara  ulaştırılmadı. 

Yol  haritasının  taraflara  ulaştırılmaması,  halka  açıklanmaması  ciddi  bir  konudur.  Sürecin  ters-yüz  edilebileceği kaygısı  uyandırıyor. 

Her  gün  “analar  ağlamasın”  diyen  Erdoğan  ve  hükümeti, neden  yol  haritasını  açıklamıyor?  Kamuoyundan,  halktan gizlenen  bir  şey  mi  var?  Eğer  bir  şey  yoksa  neden  yol  haritasında  yazılı  olanlar  açıklanmıyor?  Hükümet  neden  Kürt sorununun  çözümü  için  bir  adım  atmıyor?  Bunlar  düşündürücüdür.  Yol  Haritasını  elinde  tutan  hükümet,  Kürt  açılımı konusunda  bir  adım  atmadığına  göre,  düşündüğü  şeyler var.  Sayın  Öcalan  çözüm  için  kendi  düşüncelerini  söyledi. 
KCK  görüşlerini  ortaya  koydu.  Türk  hükümeti  neyi  bekliyor, ne  planlıyor?  Bir  açılım  yapacak  mı,  yapmayacak  mı? 
Görülen  o  ki  ortada  bir  açılım,  atılacak  bir  adım  yok.  Eğer olsaydı,  şimdiye  kadar  bir  şeylerin  ucu  gözükürdü. 

Gerçi  ortada  bir  açılım  paketi  var.  Fakat  bu  paketten  ne çıkacak?  Hükümetin  pratiğine  bakınca  insanın  aklına kötülük  geliyor.  Zeus’un  Kutusu  misali  paketten  sadece kötülükler  çıkarken,  tam  özgürlük,  umut  ve  barışa  sıra  geldiğinde  muhtemelen  hükümet  paketin  ağzını  kapatacak  ve ortalığa  her  türlü  kötülük  saçılacak... 

Eğer  bu  açılım  paketi  olumlu,  barış  ve  umudu  taşıyor olsaydı,  şimdiye  kadar  çoktan  açılırdı.  Mevcut  durumda  bu kadar  bekletilen  paketten  ancak  savaş,  imha  ve  inkar,  kan  ve gözyaşı  çıkar.  Elbette  beklentimiz  bu  durumun  tersidir. 
Fakat  şimdiye  kadar  Türk  hükümeti  inkardan  vazgeçmemiştir.  O  kadar  inkarcıdır  ki,  okullarda  kurmayı  düşündükleri Kürt  dili  ve  edebiyatı  bölümünü  “yaşayan  diller”  adı  altında yapacaklarmış.  Doğrusu  bu  kadarına  da  tabiri  caizse  ‘pes’ derler.  Hükümet  Kürt  sorununun  çözümü  konusunda  resmen  havanda  su  dövüyor  ya  da  Kürt  sorununa  iğne  deliğinden  bakıyor. 

Hayati  bir  sorun  karşısında  at  gözlüklerini  takmak,  çağı, dünyayı  anlamamak  demektir  ya  da  “seni  takmıyorum” demektir.  Tabii  bu  da  kendi  sonunu  hazırlamak,  kendi  kuyunu  kazmak  anlamına  geliyor  ki,  bu  sondan  kurtuluş  yoktur. 
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Birbirimize  Eşitlik  ve 
Özgürlük  Sözü  Verdik 


Birçok  arkadaşımızın  40- 
50  yaşlarında  hem  basit 
kölelik  içeren  ilişkileri yaşamamaları,  hem  aşk çizgisinde  düşünce  ve pratik  sahibi  olamamaları  acıklı  bir trajedidir.  Hatta  komedi  ile  trajedi¬ nin  iç  içeliğidir.  Bazıları  çıldırmış gibidir.  Bazıları  kadın  erkek  olarak bir  araya  geldiklerinde  tatmin  oluyorlar,  bazıları  rüyalarında...  Bazıları  da  evlenmeyi  bir  siyasi  konu  olarak  dayattılar.  Bazıları  güdüleri¬ ne  engel  konulduğu  için  bütün devrimci  görevlerine  karşı  objektif bir  protestoyu  sergilediler.  Geçerli düzen  beklentilerini  dayattılar.  Bu arkadaşları  anlıyorum.  Ama  biz  kadın  ve  erkekler  olarak  yaşamın  en ateşli  imtihanlarından  geçerken, birbirimize  eşitlik  ve  özgürlük  sözü verdik.  Bu  sözün  ancak  özgür  bir ülke  ve  demokratik  bir  toplumda gerçekleşebileceğine  ant  içtik.  Andımıza  ve  kararlılığımıza  bağlı  olmak  için  tüm  çabaları  sergilediğimi  inkar  edemezsiniz. 

Aşkın  savaşını  bu  tanımlar  içinde  tavsiye  edebilirim.  Kadınların  adaletine  güvenmek  gerekir.  Erkekler  genellikle  kadın  boş  bırakıldığında  her  kötülüğe  açık  varlıklar haline  gelebileceğinden  kuşku  duyarlar.  Bu  kuşkunun  altında  binyılların  baskı  ve  zulmü  olduğu  açıktır. 
Benim  kanılarım  hakim  erkekliğin 


bu  yaklaşımının  tersini  savunur. 
Kadın  doğasında  adalet,  özgürlük ve  eşitlik  çok  yaygın  yaşanan  olgusal  gelişmelerdir.  Daha  doğrusu, kadın  toplumsallığının  özü  adale¬ te,  özgürlüğe  ve  eşitliğe  dayalıdır. 
Yine  son  derece  barışçıldır.  Anlamlı  yaşamın  ancak  bu  temel  kavramlarla  gelişebileceğinin  tamamen farkındadır.  Güzellik  kavramında da  duyarlı  ve  üstündür.  Seçimlerinde  savaşla  baskıyı,  eşitsizliği dayatması  yine  doğasına,  toplumsallaştırma  tarzına  terstir.  Bütün bu  hususların  anlaşılabilmesi  kadının  özgür  hareket  imkanlarına  bağlıdır.  Ne  kadar  özgür  hareket  ederse,  o  denli  güzel,  adil,  eşit  tercihler  geliştirebilecektir. 

***** 

Kendine  güvenen  bir  erkekliğin kadının  bu  tarz  özgürleşmesine engel  değil,  büyük  özverili  desteğini  gerekli  kıldığını  bilmesi  gerekir. 
Benim  kadınım  demek  yerine,  özgürleşmesi  gereken  kadın  demeye öncelik  vermesi  gerekir.  Bu  durumda  aşk  olgusunun  koşullarını belirlemek  mümkündür.  Öncelikle kadının  seçim  hakkını  tam  kullanabilmesi  için  özgürlükte  ve  eşitlikte erkekle  denk  güce  erişmesi  birinci koşuldur.  Bunun  için  de  toplumda demokratikleşmenin  tam  sağlanması  diğer  bir  öncül  koşuldur. 


İkincisi,  erkeğin  binlerce  yıldır kadın  aleyhine  edindiği  egemenlik ölçütlerini  kendinde  ve  erkek  egemen  toplumda  aşması,  böylelikle kadınla  denk  güce  ulaşmayı  kabullenmesi  gerekir.  Açık  ki,  bu  koşullar  uğruna  yürütülecek  demokratik özgürlük  ve  eşitlik  mücadelesi bireyi  aşk  olgusuna  daha  yakınlaştıracaktır.  Bu  da  öncelikle  verili düzen  aşklarının  inkarından  geçmektedir. 

Gerçek  yiğitlik  bu  tanımlamalar içinde  anlam  bulabilir.  Böylelerinin aşk  ilgilerine,  eğilimine  saygı  duyulur.  Kendini  ateşe  atan  yiğit  kızlarımız  ve  erkeklerimiz  bizim  için aynı  zamanda  aşka  ihanet  etmeye karşı  bir  uyarıdır.  Onlar  ülkemiz  ve halkımız  için  de  aşkın  kutsal  kurallarına  uymanın  hem  ilkeleri,  hem uygulayıcıları,  hem  gerçek  kahramanlarıdır.  Bizler  en  azından  bu kahramanlara  karşı  saygı  gücümüzü  gösterebilmeliyiz.  Bu  ölçülerin çok  zor  olduğunu  biliyorum.  Ama cayır  cayır  yanmaktan  daha  zor olan  ne  olabilir  ki!  Aşk  en  yaman savaştıran  gerçeğimizdir.  PAJK içinde  bu  yönlü  olmak  isteyenler çıkabilir.  Ben  bunun  işaretlerini gördüğüm  için  bu  değerlendirmeleri  yapıyorum.  En  azından  böylesi çıkışların,  büyük  yaşam  sahibi olmak  isteyenlerin  önünde  engel olmamalıyız. 


**** 

Belki  içimizdekiler  de  dahil, birçok  kimse  Kürt  ve  Kürdistan gerçekliğinde  bu  tür  aşk  anlayışları  yaşanmaz  diyebilir.  Ben  bunun halk  tarihimize  yakışmadığını belirtmeliyim.  Destan  geleneklerimiz  benim  tanımlamalarıma  uygun düşmektedir.  Yanı  başımızda Botan'da,  Siphan  ve  Sincar  dağlarında  yaşanan  Meme  Alan,  Mem u  Zin,  Dervveşe  Avdi  destanları tanrısallığa  oldukça  yakındırlar. 

Aşk  destanlarının  güncelleştirilmesi  zor  olabilir.  Kaldı  ki,  ben  ve şehit  yoldaşlarımız  aşk  yolunun işçiliğini  kahramanca  yerine  getirmişizdir.  Eğer  sözde  canı  aşk  isteyenler  hala  bu  çabaların  değerlerini anlamamışlarsa,  ya  kör,  ya  fesat, ya  da  alçak  ve  haindirler.  Aşk  için bizden  daha  ne  beklenebilir? 

Devrimci  görevlerde  hiç  başarıya  koşmayacaksın,  sonra  canım ilişki  istiyor  diyeceksin!  Bunun utanmazca  yaklaşım  olduğu  açıktır.  Kürdistan'da  aşk  Hollyvvood ve  Yeşilçam  filmlerinde  yaşananlara  benzemez.  Bilgelik  kadar  zafer tanrı  ve  tanrıçalıklarını  gerektirir. 
Kuşlar  bile  yabancı  eli  değmemiş yerlerde  yuva  yapar.  Gırtlağına kadar  işgal  edilmiş  yer  ve  yürekler¬ de  aşk  yuva  yapabilir  mi?  Yanına sığınacağın  her  güç  önce  aşıklara bilmem  ne  yapacaktır.  Benim 


yaşadığım  deneyim  şunu  gösterdi: Devrimci  görevlere  ihanet  etmeden,  bir  düzen  kadınıyla  yaşamaya çalışmak  mümkün  değildir.  Saflarımızda  basit  evlilikler  olabilir. 
Ben  bunu  kölece  ve  fiziki  varlığını sürdürmek  için  ilişki  olarak  yorumlarım.  Bu  arkadaşlara  hain  dememenin  şartı,  devrimci  görevlerde başarı  performansını  yakalamaktır.  Yoksa  devrimci  görevleri ilişkisinin  hizmetine  koşturursa, gelişecek  olan  ihanettir.  Kürt  tarihi büyük  oranda  bu  ilişki  tarzıyla  ihanete  batmıştır.  Diğer  bir  eleştiri, basit  evlilik  aşkın  kaybı  pahasına gerçekleşir.  Ben  hala  aşkın savaşını  vermekten  yanayım. 
Bunun  yaşı,  sınırı  olamaz. 
Vurguladığım  gibi,  kim  ki  aşkı  cinsel  tutkuya  indirgerse,  ona  ihanet etmiş  olacaktır.  Bizim  mücadele koşullarımızda  aşk  görevlerde başarı  için  şart  olan  umut,  tutku, irade,  anlayış  gücü,  güzellik arayışı,  cesaret,  fedakarlık  ve barışta,  savaşta  onurlu  bir  sona kadar  gerekli  olan  inançtır.  Aşkın da  savaşı  olan  yurtseverlik, özgürlük  ve  onurlu  barış  savaşımı PAJK  gerçekliğinde  başarı  için gerekli  olan  gücü  bulacak;  özgürleşen  kadında  özgürleşen  erkek yaratılacaktır. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Toplum  Hiç  Bir  Güce  Köle  Olmamalıdır 


Bir  sorun,  gerçekten  çözülmek isteniyorsa,  en  önemli  çıkış noktalarından  birisi,  sorunu  tarif  edişteki  anlayışla  birlikte,  “çözüm” derken  neyi  kastettiğin  izdir.  Sorun nedir,  nasıl  başlamıştır,  nasıl  gelişmiştir,  hangi  aşamadadır,  dayanakları  nedir?  Yine  sorunun  tarafları  kimlerdir?  Pozisyonları  nedir?  Ve  daha birçok  soru  sıralanabilir. 

Sorun  sosyal  bilimleri  içeren  bir konuysa,  elbette  düz,  mekanik  algılamalarla  sorulacak  soruların  yanıtları gerçekle  bağını  yitirecektir.  Yine  taraflar  açısından  söz  konusu  sorun içerisinde  kendi  pozisyonlarını, çözümdeki  rollerini  iyi  tarif  etmek, kendini  netleştirmek  çözümün  en  önemli  adımlarından  biridir.  Günümüz sistem  gerçekliğinde  “tekliğe,  sadece 'ben  varım'  anlayışına”  dayalı  siyasetlerin  bu  konulardaki  pratikleri  oldukça  zarar  vericidir. 

Türkiye'de  Kürt  sorunu  eksenli bir  türlü  nasıl  bir  açılım  olacağı  anlaşılmaz  kılınan  süreç,  AKP  hükümetinin  “çözüm  olmalı,  her  şeyi  göze  alarak  bu  süreci  sürdüreceğiz”  seklinde¬ ki  söylemlerine  rağmen  olumsuz  bir temelde  ilerlemektedir. 

AKP'li  hükümet,  Kürt  çözümünün esas  muhatabı  ve  barış  projesi  sahibi olan  Kürt  Halkının  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  devlete,  PKK’  ye  ve halka  sunduğu  yol  haritasını  elinde rehin  tutmaya  devam  ediyor.  Sürecin tıkanmasına  neden  olacak  yaklaşımlardan  en  önemlisi  bu.  Diğerlerini  kısaca  sıralayalım: 

Operasyonlar  ara  verilmeden 


devam  ediyor.  Yapılan  açıklamalara göre  TSK,  bu  süreçte  toplam  151  imha  amaçlı  operasyon,  103  top  saldırısı  ve  25  hava  saldırısı  düzenliyor... 
Türk  Genelkurmaylığı  eski  teranelerini  tekrar  seslendiriyor:  “Son  terörist ölene  kadar  savaşa  devam.”  Diyarbakır’da  mahkemeye  çıkarılan  6  çocuk için  örgüt  üyesi  oldukları  iddiasıyla toplam  138  yıl  hapis  cezası  isteniyor. 
Türkiye'deki  demokratik  ve  özgür basın  kapatılmaya  devam  ediyor. 
DTP'li  yöneticiler,  kadın  ve  genç  Kürt aktivistleri  tutuklanmaya  devam ediyor.  Sivil  halka  yönelik  faili  meçhul cinayetler  de  yeniden  başlıyor. 

Sosyolojik  bir  tanımlamayı,  oğluna  “Botan  Cigerxwîn”  ismini  veren  ve bunu  Türk  yetkililere  kabul  ettireme¬ yen  baba  Mehmet  Özbay  çok  sade bir  şekilde  özetliyor:  “Birlikte  yaşamanın  koşulu  birbirimizi  kabul  etmekten  geçer.” 

Türkiye  devleti;  bu  noktada  maskesini  düşürüyor  işte.  Bu  tanımlama bir  kadınla  bir  erkeğin  birlikte  yaşamasından  tutalım,  bir  ülkedeki  farklı kimliğe  sahip  halklara,  toplum  içindeki  farklı  toplumsal  kesimlere  kadar  en doğal  yaşam  ilkesini  ifade  ediyor: Birlikte  yaşamak  karşılıklı  iradeye saygıyı  gerekli  kılar. 

Türk  devleti,  genelde  tüm  devletler,  iradesi  kırılmış,  kimliğinden  koparılmış,  susmanın  bir  terbiye  ölçüsü olarak  ezberletildiği  halklarla,  toplumsal  kesimlerle  “yaşamayı  tekleştirdiği,  ilahlaştırdığı  varlığının  güvencesi  saymıştır. 

Bu  anlayışını  “demokratik  açılım” 


sürecinde  de  sergilemektedir.  Ancak, 3,5  milyon  Kürt  insanının;  “benim temsilcimdir”  dediği  Sayın  Abdullah Öcalan’ın  yol  haritası  karşısında oldukça  zora  düştüğü  anlaşılıyor. 
Sayın  Öcalan,  avukatlarıyla  yaptığı görüşmede  belirttikleri,  yol  haritasının  genel  de  olsa  çerçevesini  bizlere  sunuyor.  Ve  bu  çerçeve  bile  Türk devletinin  zorlanmasını,  neden  bu yol  haritasını  vermediğini  gösteriyor. 
Sayın  Öcalan  şunları  belirtiyor: 

“Benim  ortak  vatan  anlayışım  tek ulusa  ait  bir  vatan  anlayışı  değildir. 
Birçok  ulusun  ortak  yaşam  alanı anlamında  kullanıyorum,  demokratiktir...  Böylece  vatan  anlayışım  tekçi değil,  çoğulcudur,  demokratiktir, bütünleştiricidir.  Vatan  ancak  halklar bahçesi  olursa  güzeldir,  anlamlıdır.” 
Bu,  birlikte  yaşamanın  temel  ilkelerindendir.  Devam  edelim: 

“Demokrasiden  aslavazgeçmem. 
Yol  haritası  demokrasinin  yol  haritasıdır,  demokrasinin  geliştirilmesidir,  demokrasinin  çıtasıdır,  demokrasinin  açılımı,  halka  mal  edilmesidir. 
Bu  yol  haritasının  içeriği  demokratiktir,  değişmez.”  Anlaşılan,  Türk  devleti,  içinde  ezilenlerin  iradi  duruşunun ifadesi  olan  bu  ilkeye  karşı  da  paniğe girmiştir. 

Bir  başka  ilke: 

“Benim  bu  yol  haritamda  ezberledikleri  liberalizmin,  marksizminsosyalizmin  olmadığını  görüyorlar. 
Anlamakta  zorlanıyorlar,  çözemiyorlar.  Sadece  bireysel  haklar  diyorlar, kollektif  hakları  dikkate  almıyorlar. 
Oysa  bunlar  ayrıştırılmaz,  ikisi  bir 


bütündür,  madalyonun  iki  yüzü  gibidir.”  Bu  belirleme  tüm  ezberleri bozmaktadır. 

Önemli  bir  ilke  de  Kürt  sorununun  çözümsüzlüğünden  rant  sağlayan  uluslararası  kapitalist  çevrelerel'Ben  kapitalizme  hizmet  etmek istemiyorum.  Kapitalizm  sisteminden  hoşlanmıyorum.  Bu  sistemi  sevmiyorum.  Ben  kapitalist  tekelciliğe karşıyım.  Ben  onların  modernitesini kabul  etmiyorum.  Biz  Kürdistan’da da  sermayenin  egemenliğine  izin  vermeyeceğiz...  işte  Londra’da,  Nevvyork’ta  oturuyorlar,  oturdukları  yerden  trilyonlarca  dolarları  götürüyorlar.  Tekelci  kapitalizm  budur,  anlayışı budur...  Benim  için  para  hiçbir  şeydir,  para  önemli  değil,  toplumun özgürleşmesi  ve  demokratikleşmesi önemlidir.  Toplum,  hiç  kimseye,  hiçbir  güce  köle  olmamalıdır.” 

Ve  Sayın  Öcalan  bu  tekelci  sistem karışında  bağımsız,  yine  “tek  de  kalsa doğruları  ve  gerçekleri  söylemekten korkmama”  duruşunu  “Kapitalist  sisteme  teslim  olmadım”  la  açıklamaktadır.  Bu  da  çözümde  Kürt  halkının  ve temsilcilerinin  ilkesi  olmaktadır. 

Devlet  ve  kapitalist  sistem  Sayın Öcalan'a  “neden  milliyetçiliğe  dayanan  bir  devlet  istemiyorsun”  demektedir.  “işte  ki,  kar-sermaye  politikaları,  devam  edecek  olan  çatışma ortamında  trilyonları  götürmeye devam  etsin”  demektedir.  Sayın  Öcalan’ın  cevabi  nettir  bu  konuda:  “Tek bir  etnisiteye  veya  tek  bir  ulusa  ait olduğunu  söylemek  felakettir,  boğazlaşmayı  getirir.  Sınırları  çizip  bunun 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tek  bir  ulusa  ait  olduğunu  söylemek  şovenistliktir.” 

Türkiye'ye  demokratik  sistem  her şeyden  daha  gereklidir.  Anti  demokratik  yönetim  modelinin  nelere  yol açtığının  en  son  örneği  İstanbul’da yaşanan  sel  ve  ölümlerdir.  Bir  ülkenin altyapısı  yerine,  silaha  yapılan  yatırım bu  sonuçlara  neden  olmuştur. 
Demek  ki,  demokrasi  bilincinin kazanılması  büyük  bir  ihtiyaçtır. 
Demokrasi  herkes  içindir.  Her  erkek, kadına  yaklaşımından  başlayarak,  ne kadar  egemenlikçidir,  kadının  iradeleşmesi  istemine  karşı  yaklaşımı nasıldır  vb.  sorgulamalıdır.  Bu  sorular  bireydeki  demokrasi  anlayışını güçlendirecek. 

Her  kadın  da  kendini  bil  ilkesiyle, kimliğini  oluştururken,  özgürlük  bilincini  yükselterek  demokratik  toplum inşasına,  bunun  her  alandaki  örgütlülüklerine  güçlü  katılmalıdır.  Bu adımlarla  bireylerden  başlanarak,  bir toplum  güçlenecek,  o  toplum  da  hiçbir  güce  köle  olmayacaktır.  Sayın Öcalan’ın  yol  haritası,  bizleri  demokrasiye,  özgür-eşit  düşünce-ruh  ve kişiliğe,  yine  özgür  bir  toplumsallığa götürmektedir.  Türk  devletinin  en çok  korktuğu  da  budur. 
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Di  pevajoya  biryara  beçalaktiye ya  PKK'e  di  13'e  Nîsane  de  îlan kirî  û  4  caran  jî  direj  kirî,  îro dawî  dibe.  Di  pevajoya  beçalaktiye  de  192  operasyonen leşkerî  pek  hatin.  Di  van  operasyonan  de  li gorî  daxuyaniyen  TSK,  70  HGP'yî,  45  leşker,  9  cerdevan  û  16  sivîl  jî  di  nav  de  bi tevahî  140  kesan  jiyan  xwe  ji  dest  dan.  Çav li  re  ye  PKK  tekildarî  mijare  de  daxuyaniyeke  bide. 

PKK'e  bi  armanca  peşketina  pevajoya diyalog  û  aştiye  di  13  Nîsane  de  biryara beçalaktiye  dabû.  Li  gorî  peşketinan  jî  heta  niha  4  caran  biryar  hate  direjkirin.  Biryara  beçalaktiye  bi  dawî  bû.  Di  ve  peva¬ 


joye  de  operasyonen  TSK'e  bi  berfirehî dom  kirin.  Li  aliyekî  operasyonen  leşkerî  û li  aliye  din  jî  operasyonen  siyasî  yen  li  dijî DTP  û  saziyen  Kurdan  berdevvam  kirin. 
Her  wiha  operasyonan  di  heman  deme  de heviyen  gaven  çareseriye  yen  hikûmete  jî tek  birin  û  gumanen  gele  Kurd  zede  kirin. 
Piştî  bi  davvîbûna  biryara  beçalaktiye  çav  li re  ye  PKK  daxuyaniyeke  bide. 

192  operasyon  pek  hatin 

Li  aliye  din  bîlançoya  operasyonen  di pevajoya  beçalaktiye  de  derketiye  hole  gelek  giran  ne.  Piştî  pevajoya  beçalaktiye  di 
nav  bera  5  meh  û  13  rojan  de  TSK'e  192 


operasyon  li  dijî 
HPG'e  li  dar  xistin.  Di  encama van  operasyonen de  70  HPG'yî  û 
45  leşkeran  jiyan 
xwe  ji  dest  da, 
22  leşker  jî  birîndar  bûn.  Di  heman  operasyonan  de  9  cerdevanan  û  16  sivîlan  jî  jiyana  xwe ji  dest  da. 

Bîlanço  giran bû:  140  mirî 

PKK'e  herî dawî  biryara  beçalaktiye  heya  davviya  Cejan  Remezane direj  kiribû.  Di  ve  deme  de  operasyonen leşkerî  yen  berfireh  di  serî  de  li  Colemerg, Şernax,  Sert,  Merdîn,  Dersîm,  Wan,  Amed, Agirî  û  Bedlîs  ji  di  nav  de  li  gelek  cihan domkirin.  TSK'e  encama  operasyonan  her roj  di  siteya  xwe  ya  înternete  de  jî  daxuyand.  Li  gorî  TSK'e  di  pevajoya  beçalaktiye de  45  leşker,  9  cerdevan  û  16  sivîlan  jiyan xwe  ji  dest  daye.  Li  gorî  bîlançoya  HPG'e  jî di  ve  pevajoye  de  di  nav  70  HPG'yiyan  jiyana  xwe  ji  dest  daye.  Bi  taybetî  li  Navçeya Çele  ya  Colemerge,  îdîaya  di  encama  operasyonan  de  çeken  kîmyevî  bikar  anîne, fikaren  mezin  derxiste  hole. 


Ji  bo  operasyonân  dersînor  daxwaza direjkirina  tezkereye 

Disa  gelek  leşker  di  encama  teqîna mayînan  de  jiyan  xwe  ji  dest  da.  Berpirsiyare  van  teqînan  ne  diyare  û  ev  yek  jî  dide xuyakirin  ku  hind  derdor  ji  bo  sabotekirina pevajoye  dixebitin.  Li  gorî  daxuyaniya HPG'e  ya  daye  ajansa  ANF'e,  di  ve  pevajoye  de  hezen  HPG'e  heya  niha  tu  çalakî  li dar  nexistine,  le  operasyonen  leşkeran berfirehî  li  hemberî  wan  domiyane.  Li ailye  din  rayedaren  TSK'e  bi  gotina  "Heya terorîstek  jî  bimîne  de  operasyon  bido- min"  iskara  şer  tînin  ziman.  Her  wiha  daxwaza  Serfermandariya  Giştî  ya  direjkirina dema  tezkereya  destûre  dide  operasyonen  dersînorî  jî  dibe  sedema  fikaran. 

Ketin  û  derketina  'Heremen  evvlehiye' qedexe  ye 

Piştî  rakirina  OHAL'e,  qedexekirina  zozan  û  hereman  dest  pe  kir.  Hej  jî  li  bajaren kurdan  gelek  dever  wekî  'Qada  evvlehiya bilind'  hatine  îlan  kirin.  Ketin  û  derketina hereman  qedexe  ye.  Li  Şirnex,  Sert,  Wan, Colemerg  û  Dersîme  gelek  hereme  wekî heremen  ewlehî  hatin  qedexe  kirin,  hene. 
Ji  ber  van  qedexeyan  vvelatî  di  şerten giran  de  dimînin  û  nikarin  biçin  zozanan  û peze  xwe  biçerinin.  Operasyonen  li  hereme  berdevam  in.  Niha  jî  dema  beçalaktiye  bi  dawî  dibe  û  cardin  çav  li  PKK'e  ne. 


Navenda  Nûçeyan 


Ji  Zaroken  li  Girtîgehe  Peyam  Hene 


Zaroken  bi  hinceta  "Kevir  avetine  polîsan"  û  "nîşaneya  serkeftine  kirine" cejne  li  girtîgehan  peşwazî  dikin,  peyamen  cejne  ji  ÎHD  û  Bangakeren  Edaletaji  bo Zarokan  re  şandin  û  hesten  xwe  anîn  ziman. 
Zarokan,  di  nameyan  de  diyarkirin  ku  ew  di nav  şert  û  mercen  pir  xirab  de  dijîn. 
Zarokan  daxuyandin  ku  herî  zede  beriya  dayîk  û  bave  xwe  dikin,  dan  zanîn  ku  li  derve bûna,  de  wekî  hemû  zarokan  di  cejne  de şekir  berhev  bikirana  û  bilîstana. 

Zaroken  bi  hinceta  "Kevir  avetine  polîsan"  û  "nîşaneya  serkeftine  kirine"  hatine girtin  û  bi  dehan  sal  xwestina  cezaye  girtîgehe  ten  darizandin,  ji  ÎHD  û  Bangakeren  Edaleta  ji  bo  Zarokan  re  nameyen  cejne  şandin.  Zaroken  serdema  pervverdehî  û  hîndekariye  ya  sala  2009  û  2010'an  û  Cejna  Remezane  di  girtîgehan  de  peşvvazî  dikin,  hesten xwe  bi  nameyan  anîn  ziman.  Zaroken hevalen  wan  li  kolanan  dilîzin  û  şekir  kom dikin,  hesreta  dayîk,  bav  û  hevalen  xwe dikişinin.  Zaroke  bi  nave  E.  K.  (16)  ku  ev saleke  li  Girtîgeha  Tîpa  E  ya  Merdine  ye  û  ji aliye  6'emîn  Dadgeha  Cezayen  Giran  a Amede  ve  bi  daxwaza  13  salan  cezaye  te darizandin,  di  nameya  şandiye  de  wiha  got: "Ev  saleke  ez  girtî  me.  Ez  li  ûosere  hatim girtin.  Min  di  pola  7'emîn  a  dibistana  seretayî  de,  dest  ji  dibistane  berda.  Ez  li  tomarfiroşeke  dixebitîm.  Ger  ez  ji  vir  derkevim,  ez de  dest  bi  dibistane  bikim.  Ez  li  vir  aciz dibim.  Min  beriya  gera  bi  hevalen  xwe  re kiriye.  Ez  timî  diçim  dadgehan.  Le  timî  min paşde  tînin  girtîgehe.  Min  beriya  malbata xwe  kiriye.  Ger  di  cejne  de  ez  li  derva  bûma min  de  bi  hevalen  xwe  re  şekir  bidana  hev. 
Ev  2  cejn  in  ku  ez  di  hundir  de  me.  Li  vir hevalen  me  yen  nexweş  jî  hene.  Ji  xwe  piraniya  wan  nexweş  in.  Kes  ji  bo  me  nameyan re  nake.  Ez  dixwazim  li  derve  bim.  Ez  dibejim  cejna  we  hemûyan  pîroz  be." 


'Yekem  car  e,  ez  cejne  ji  malabata  xwe 

dûr  derbas  dikim' 

Zaroke  bi  nave  Î.K.,  (16)  ku  bi  hinceta beşdarî  çalakiyen  xwepeşendane  bûye  li Navçeya  Cizîre  ya  Şirnexe  hatibû  binçavkirin  û  girtin  jî,  diyar  kir  ku  yekem  car  e  ku cejne  bemalbate  xwe  derbas  dike.  Î.K.  jî  di nameya  xwe  de  ev  peyam  dane:  "Xwişk  û biraye  min  niha  li  Manîsaye  dixebitin  û firingiya  didin  hev.  Ger  ez  li  derve  bûma, min  de  jî  bi  wan  re  heman  kar  bikira.  Cejna yekem  e  ku  ez  dûrî  malbata  xwe  me.  Ger ez  li  derve  bûma,  ez  de  li  tevahiya  Cizîre bigeriya  ma.  Mirov  nikare  li  hundir  bimîne, behna  nexweş  te,  destşo,  mitbex,  banyo  di nav  hev  dene.  Komek  ji  zanîngehe  ji  bo lekolîna  revvşa  me  hatibûn.  Le  ji  ber  behna nexweş,  neketin  hundir.  Min  got,  'Ma  em çawa  dimînin  li  vir'.  Hin  tişt  nivîsandin  û çûn.  Ez  dixwazim  mafen  zarokan  ben parastin.  Hevalekî  me  ye  15  salî  heye  li  vir. 
Ji  bo  wî  20  sal  ceza  te  xwestin.  Gelekî biçûk  e.  Wer  xuyaye  ku  de  ceza  jî  bidine.  Li 


male  ye  herî  mezin  ez  im.  Piştî  ku  ez  hatim vir,  min  fam  kir  ku  mirov  di  çi  halî  de  ne.  Ez li  Cizîre  hatim  girtin,  di  meha  Sibate  de dema  ez  hîn  bûm  ku  bi  çi  tiştan  tem  sûcdarkirin,  ez  matmayî  mam.  Li  mala  min televîzyon  nîne  ku  ez  fermanan  bigirim. 
Hale  me  baş  nîne.  Çend  roj  bere,  xwarina me  xwar,  em  pe  jahrî  bûn.  Em  nebirin  nexweşxaneye.  Gotin,  'Ava  zede  vexwin',  te  be jî  qey  ava  zede  heye  li  vir!  Ez  cejna  hemû kesî  pîroz  dikim.  Ez  dixwazim  ev  cejn  ji  bo hemû  kesî  aşîtiye  û  heskirine  bîne." 

'Gardiyan  me  derman  dikin' 

Zaroke  di  sala  2008'an  de  ji  ber  ku  kevir avetine  polîsan  li  Girtîgeha  Tîpa  E  ya Merdîne  dimîne  ye  binave  P.î.  jî  diyar  kir  ku ew  li  4'emîn  Dadgeha  Cezayen  Giran  a Amede  bi  xwesteka  10  sala  cezayan  te  darizandin.  P.î.  destnîşan  kir  ku  ew  heya  niha 
tevlî  5  danîşînan  bûye  û  wiha  got:  "Ez  ev  7 
mehe  di  girtîgehe  da  me.  Bi  tene  ji  ber  îfadeyen  polîsan  ez  tem  girtin.  Ji  ber  ku  nas- 


nameya  me  cudaye  lewma  wan  nezîkbûnan nîşanî  me  didin.  Ger  ez  bi  qetilbûne  hatibam  darizandin,  ewqas  ceza  ji  min  nedixvvestin.  Ji  ber  ku  danîşane  me  her  tim  ten taluqkirin  ez  naxwazim  biçin  danîşanan.  Bi wesayîta  girtigehe  çûn  gelek  nexweşe  û  her tim  desten  te  bi  kelepçeye  girtîne.  Edî  psîkolojiya  me  xirab  bûne.  Em  zarok  2 
qawîşan  da  dimînin,  le  de  di  demekî  nezîk de  her  du  qawîşan  bikin  yek.  We  deme  de hinek  ji  me  de  li  erde  rakevin.  Li  qawîşe behnekî  gelek  xirab  te  û  bi  zorî  em  behne digirin.  Gevviya  hevale  min  T.î.  gelek  perçiviyaye  û  ev  2  meh  e  em  li  bende  ne  ku  wî bibin  Amede  derman  bikin.  Le  îro  me  ev  bi lezginî  rekire  nexweşxaneye.  Li  vir  bijîşk tuneye,  gardiyan  me  derman  dikin.  Agahiya tu  kesî  ji  me  van  23'e  zarokan  tuneye.  Em  li vir  tu  kesî  nabînin,  malbata  min  naye  hevdîtina  min,  mafe  me  ye  telefone  ji  ber  dibejîn 'telefon  xirab  bû'  te  astengkirin.  Ji  qawîşa me  ya  zarokan  3  kes  rekirin  nexweşxaneye, ji  bo  kesen  din  jî  dermanen  eşe  bibirin dane.  Ger  em  di  cejne  de  li  derveban  de gelek  baş  bûya,  le  em  derve  nînin.  Ez  cejna herkesî  pîroz  dikim." 

'Heke  ez  di  cejne  de  li  derve  bûma  min 

de  deste  diya  xwe  maçî  bikira' 

Zaroke  bi  nave  Y.S.  bi  îdîaya  kevir  avetine  polîsan  ev  4  mehe  li  Cîzre  girtiye  û  hej doz  jî  le  nevekirine.  Y.S.  ji  di  peyama  xwe de  ev  tişt  anîn  ziman:  "Gotin  min  'te  kevîr avetiye  me,  ji  ber  ve  yeke  me  tu  gîrtiyî'. 
Dibistan  vebûn  le  ez  jor  ve  me.  Qawîşa  em tede  dimînin  gelek  xirab  e.  Dibejîn  de  her du  qawîşan  bikin  yek.  Yanî  em  24  kes  de  li cihekî  bimînin.  Herî  gelek  min  bîriya  diya xwe  kiriye.  Nameyen  me  gelek  dereng didin  me.  Hin  caran  em  pirtûkan  dixwînin. 
Heke  ez  di  cejne  de  li  derve  bûma  min deste  diya  xwe  maç  kiriba.  Cejna  hemû kesî  pîroz  dikim." 
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Di  Siyasete  de  Jin 

Bi  Temamî  Guhertina  Jiyane  ye 


Li  Tirkiye  bi  armanca  peşketina demokrasiya  beşdar,  ji  bo  demokratîkkirina  siyasete  di  navenda siyasete  de  cih  girtina  jine  bixwe, alîdayina  vve  li  siyasete,  ji  bo  ku dexma  ramana  jine  li  siyasete  bide  Partiya Civaka  Demokratik  (DTP)  serdestpekekî din  pek  anî  û  di  meha  bûrî  ya  Tebaxe  de  Dibistana  Siyaseta  Azad  vekir.  Midura  Dibistana  Siyaseta  Jine  a  DTP  û  Mamosteya Îngilizî  ya  Emekdar  Mülkiye  Bîrtane  ku  di îdiaya  ‘Eme  tekoşîna  zayendî  he  tegihîştî, zanistîtir  û  ji  derveyî  jibere  bireve  bibin’  de ye,  pe  re  hev  peyivîn. 

•  Kijan  sedeman  hişt  ku  hûn akademiyekî  siyasete  ji  bo  jine  vekin? 

Bi  awayekî  li  çapemeniye  aşkere  bûyî saziya  me  ne  akademiyek  e,  dibistana  siyaseta  jine  ye.  Ya  rast,  dibistana  me  niha  di avvayekî  ku  lingekî  Akademiya  Jine  ku  em difikirin  di  dema  peş  de  vekin  de  vve  xebaten  xwe  bidomîne.  Jiber  ku  li  akademiye vve  tene  siyaset  nebe,  di  gelek  qadan  de xebaten  ji  bo  jine  de  vverin  kirin.  Dibistana siyasete  jî  weke  dibistana  siyaseta  partiye vve  xebaten  xwe  bidomîne. 

Ji  bo  di  partiya  me  de  bernameyekî  pervverdeye  hîn  bi  sîstemtir  ava  bikin,  me  ve  dibistane  vekir.  Bere  jî  gelek  caran  di  rebaza ku  em  dikarin  bejin  peyvvîra  navxweyî  ji  bo xebatkaren  partiye  pervverde  hatin  dayin,  le bele  evv  xebat  nehatibû  rûniştandin  li  sîstematîkekî  û  pervverdeyen  tekel  bûn. 

Qesta  me  ji  sîstematîke  evv  e;  ka  çend kes  pervverde  dîtiye  û  jinen  ku  ve  pervverdeye  dîtine,  di  mijara  bi  civake  re  parkirin de  ka  çiqas  bibandor  bûne,  hûr  le  nerîna wan  e.  Wekî  din  kifşkirin  û  şopandina pîvanen  tevlîbûna  pervverdeye  te  raberkirin.  Dema  di  civake  de  bergeha  heyî  li  jine û  asta  pervverdeya  binyata  partiya  me  vvere berçav  kirin,  pîvana  tevlîbûna  pervverdehiyen  tekel  gelek  kem  bû.  Ji  ber  ve  yeke pevvîstî  derket  ku  jin  pervverdeyekî  xweser bistîne. 

•  Dibistana  we  ji  doktrîna  siyaseta  heyî 


cudatir  çî  raber  dike?  Gelo  îdiaya  we heye  ku  hûn  cevvaziyekî  alternatîf biafirînin? 

VVekî  te  zanîn  pervverdeyen  îro  ten  dayin,  di  nava  bernameyekî  tene  navbera kese  ku  pervverde  dide  û  kesen  ku  pervve- de  dibînin  de  te  peşxistin.  Le  pervverdeyen li  gel  me  di  rebazekî  dû  alî  û  aktîf  de  te  meşandin.  Dema  bi  teoriya  kese  ku  pervverde dide  û  pratîken  yen  pervverde  dîtî,  tecrûbeyen  vvan  yen  jiyane  rebazekî  xurt  ava  dike,  pervverdeyen  me  berhemdartir  derbas dibin.  Bi  ve  şevveye  xebate  ve  di  xwezaye de  cevvaziyeke  alternatîf  jî  xwe  dide  der. 
Em  ji  daxuyanen  jinen  ku  tevlî  pervverdeye bûyîn  gihîştine  ve  bavveriye.  Jiber  ku  jin tene  ne  ji  bo  xwe  fer  dibin.  Ji  yek  mebesten  bingehîn  ev  e  ku  tişten  ku  hatiye  ferbûn bi  jinen  din  re  jî  vverin  parkirin  û  derbasî  civake  vverin  kirin.  Em  bi  dirûşma  “Zanîna  ku nehatiye  parkirin  ne  zanîn  e’  ve  xebaten xwe  didomînin. 

•  Cih  girtina  jine  li  siyasete,  şevvandina we  li  siyasete  dibe  ku  li  Tirkiye  çi 


biguherîne  li  gorî  we? 

Em  dizanin  ku  jinen  ku  nîve  civake  pek tînin,  vvekî  ku  li  qaden  jiyane  en  din  de  tunene,  li  nav  siyasete  jî  nînin.  Daxwaz  û teleben  girseyekî  ewqas  mezin  neye  peşvvazîkirin,  te  vvateya  ku  di  xwezayiye  de  vve bixwe  jî  tuneye.  Siyaset,  li  gorî  ku  sîstemekî  hel  dide  li  her  qaden  jiyane,  di  siyasete  de  tunebûna  renge  jine,  dihele  ku  yek  ji lingen  jiyane  ya  herî  girîng  külek  bimîne.  Di siyasete  de  heyîna  jine,  te  vvateya  ku  jiyan bi  tevahî  biguhere.  Li  gorî  ku  heza  me  ya guhertina  jiyane  heye,  bi  ve  tegihîna  me  ya siyasete  ve  jenager  e  ku  eme  li  Tirkiye  îmze bavejin  li  bin  gelek  tişten  guhertinan. 

•  Dibistana  vve  ya  Siyasete  xitabe  kîjan miroven  gruben  sosyal  dike?  Gelo çînekî  diyar  an  jî  grubekî  civakî  esas digre? 

Ji  hemû  gruben  civake  jin  tevlî  dibin. 
Her  jinen  xwendî  ango  nexwendî  di  dibistana  me  de  dikare  tevlî  pervverdeyan  bibe. 


Pervverdeyen  di  me de  di  rebazekki  dû  alî  û aktîf  de  te  meşandin. 
Dema  bi  teoriya  kese  ku pervverde  dide  û pratîken  yen  pervverde dîtîi,  tecrûbeyen  vvan yen  jiyane  rebazekî  xurt ava  dike,  pervverdeyen me  berhemdartir derbas  dibin.  Bi  ve şevveye  xebate  ve  di xwezaye  de  cevvaziyeke alternatîf  jî  xwedide 

der. 

•  Li  akademiye  di  kîjan  berfirehjiye  de pervverde  ten  dayin?  Gelo  di  binya  xwe de  de  xebaten  cüda  bihevvîne? 

Bi  giştî  siyaset  çiye  û  tegihîna  partiya me  ya  siyasete  çiye  ye.  Li  gel  ve  di  gelek  mijaran  de  mîna  dîrok,  aborî,  hiquq,  tenduristî,  felsefe,  psîkolojiya  civake  pervverde ten  dayîn.  Dîsa  di  bereka  daxwazen  beşdarvanan  de  te  fikirîn  ku  xebaten  atölyeye jî  cih  vvere  dayin. 

•  Pevvendiya  gel  û  jinan  li  dibistana siyasete  çawa  ye?  Daxwaz  hene? 
Beşdarbûn  di  kîjan  aste  de  ye? 

Gelek  daxwaz  ji  bo  dibistane  û  pervverdeyan  heye.  Heta  niha  me  du  roj  weke  sembol,  ya  din  çardeh  rojî  me  dû  pervverde  li dar  xistin.  Em  bi  gazinden  yen  ku  pervverde  piştre  bihîstine  ten  rû  bi  rû  ku  çima agahî  ji  vvan  re  nehatiye  dayin.  Niha  serle- dan  hene.  Eme  veqetînin  gruban  û  bangawazî  bikin.  Piştî  cejne  vvan  xebaten  me  we dest  pe  bike. 


Sozdar  Pîroz 


Li  aliyekî  derxistina  Kovara  Hevvare  li  aliye  din  jî  xebata  ferhenge dikir.  Ev  ferheng  ji  vvan  nîşeyan pekte.  Hinekji  vvan  nîşeyan  di  Kovara  Hevvare  de  hatibûn  vveşandin.  Piştî  Celalet  di  sala  1951'an  de jiyan  xwe  ji  dest  dayî  hevsera  wî ferheng  teslîmî  Akademiya  Kurd  a Baxdaye  kiriye,  le  kesek  le  xwedî derneketîbû.  Li  gorî  rivvayete, zavaye  Celaled  Bedîrxan  Beg  ye  li Bexdaye  dijî,  dema  li  çûye  akademiye  ferheng  peyda  kiriye.  Hej  jî  6 
tîpen  ferhenge  vvindayî  ne.  Nîv  tîp jî  piştî  ferheng  hatiye  peydakirin, hate  amadekirin.  Yanî  ferhenga 


Avesta  di  vveşîne  hej  jî  penc  û  nîv tîpen  vve  kemin.  Tîpek  jî  ji  aliye zavaye  vvî  Salaş  ve  hatiye  amadekirin.  Salaş,  ferhenga  Celaled Bedîrxan  a  bi  70  hezar  peyvan pek  te  di  ber  çavan  re  derbas kiriye  û  ji  nû  ve  nîvîsandiye.  Yanî ferheng  niha  ji  çar  beşan  pek  te. 
Beşa  yeke  teketin.  En  din  jî,  ji tîpen  Kurdî  û  mijaren  Celaled  Bedîrxan  yen  li  ser  ziman  en  di  Kovara  Hevvare  de  derketîne." 

Ferheng  de  di  nava  meheke  de be  belavkirin. 


Weşanxaneya  Avestaye  ferhanga  Celalet  Bedîrxan  a piştî  mirina  vvî  vvindabûyî çap  dike.  Weşanxaneya  heya  niha 
129  pirtûken  Kurdî  û  yen  li  ser 
zimane  Kurdî  û  pirsgireka  Kurd  bi tevahî  299  pirtûk  çap  kirine.  Weşanxaneya  di  rojen  peş  de  bi  çapkirina  ferhenga  Celaled  Bedîrxan de  300'emîn  pirtûke  çap  bike. 
Ferhenga  Celalet  Bedîrxan  a 


piştî  mirina  vvî,  ji  aliye  hevsera  vvî ve  teslimî  Akademiya  Kurd  a Bexdaye  hatibu  kirin  û  vvinda  bûyî hate  peydakirin.  Ferheng  de  ji  aliye Weşanxaneya  Avestaye  ve  be vveşandin.  Edîtore  Weşanxaneya Avestaye  Abdullah  Keskîn,  diyar  kir ku  heya  niha  15  pirtûken  biyanî yen  li  ser  pirsgireka  Kurd  hatine vveşandin  vvergerandine  Tirkî  û Kurdî.  Keskîn,  anî  ziman  ku  çapki- 


rina  ferhenga  Celalet  Bedîrxan  her  çiqas  ji  bo  vvan  û  gele Kurd  girîng  be  jî  di  vvare  ziman  de  xwedî  vvateyek  cudatir  e.  Keskîn,  destnîşan  kir  ku niha  pede  de  polîtîkayen  vvan  yen vveşane  zedetir  ji  bo  diroka  Kurdan a  vvindayî  ben  kirin,  da  ku  dîroka Kurdan,  çanda  Kurdan  vvinda  nebe û  derbasî  peşeroje  bibe. 

Keskîn,  çîroka  ferhenga 
Celalet  Bedîrxan  vviha  vegot:  "Wekî  em  dizanin  Celaled  Bedîrxan  di sala  1951'an  de  jiyana  xwe  ji  dest daye.  Bedîrxan  Beg,  di  civvaniya xwe  de  li  ser  ziman  xebat  kiribû. 


Dicle  Haber  Ajansı 


Ferhenga  Celaled  Bedîrxan a  Windabûyî  te  Weşandin 
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Jiyana  îdeal 


de  li  Günden  Ekolojîk  Pek  Were 


Bi  çavderiya  Bradvvay  ku kolanen  Diyarbekîr-Çayonuye  dest  pe  kir,  dest  bi gotina  xwe  bikim;  ‘Jiyan li  tu  devere  cîhane  qasî qûntara  zincîreçiya  Zagros-Toros  a bi  kevane  vvatedar  nabe’.  Gelo  sedem  çi  bû  ku  ev  gotin  mirovekî  ku di  çanda  gelek  dûr  de  mezinbûyî re  wan  tiştan  da  hîskirin?  Arkeologekî  şaristaniye  baş  dinase,  weke dîrokzan  çima  jiyana  herî  vvatedartir  di  ve  herema  çandî  de  dibîne? 
Hal  ev  e  ku  jîndevvaren  îro  ji  bo mizeya  herî  kem  jî  çil  teqle  davejin û  weke  ji  weba  birevin,  dixwazin  ji van  xakan  birevin.  Koçberiye,  wekî qeder  ku  qet  pîroziyen  wan,  nirxen  wan  yen  estetîke  nemaye,  we carekî  din  nekarin  bidest  bixin peşvvazî  dikin. 

Dive  ez  îtiraf  bikim  ku,  ez  jî demekî  ketim  nexwaşiya  modernîteye,  min  jî  xwest  ji  her  tiştî,  de  û bav  jî  te  de  je  birevim.  Bi  sixletî  ji xwe  re  îtiraf  dikim  ku  di  jiyana  min de  nemerdiya  herî  mezin  ev  bû.  Le bele  ez  ji  çavderiya  Bradvvay  bi  temamî  qût  nebûm;  weke  zarokeke qûntara  wan  çiyayan,  min  xwest weke  texta  xweda  û  xwedavendan a  pîroz;  qûntaren  we  jî  weke perçeyen  qoşeyen  bihuşte  bigerim.  Ez  he  zarok,  nave  min  belav bûyibû  weke  ‘dîna  çolan’.  Li  peş  û paşiya  ve  de  grûbekî  keçen  azad  û hunermend  en  bi  nave  Bakhayan diçûn  û  hatine.  Ew  bi  hev  re  xwe- 


rine  û  vexwarine.  Min ji  ve  jiyana  xwedayî hez  kiribû. 

Nietzscheye  fîlozof  jî ve  xwedaye  ji  Zeus çetir  dîtiye.  Heta penasa  ‘şagirte  Dionysos’  avetiye  li  bin gelek  vvecîzeyen  xwe. 
Dema  li  gund  û  her çiqas  li  gorî  pewîstiyen  ole  xwe  le neyne  be  jî,  li  gel keçan  ji  lîsken  destgirtî,  ser  û  çav  zedetir,  gelek  daxwaza  min  hebû  ku  bi wan  re  bilîzim.  Xwezaya  we  jî  dive wiha  bûya.  Min  qet  xweşbinî  nîşan neda  ku  çanda  serdest  jine  texe hundir.  ûanûna  ku  je  re  digotin namûs  min  nenasî.  Hejî,  ji  bo nîqaşa  besînor,  lîska  bi  jine  re  û  pe re  hevparkirina  hemû  pîroziyen  jiyane  en  din  ere,  le  em  ji  nave  we  re çi  bejin  jî,  sedema  we  çi  bibe  jî, koletî  û  giredaniyen  li  ser  bingeha heze  û  behna  milke  te  re  bersiva min  heya  dawî  naa  ye. 

Gruben  jina  azad  a  li  ser  van çiyan  min  hewl  da  ku  her  tim  bi îlhama  xwedawend  silav  bidim  u wisa  wate  bidime.  Ez  her  ku  peyva ‘grubek  jinen  ji  rojhilata  başur  yen ji  qaseyen  kamyon  û  traktöre  hatine  dagirtin,  dema  ji  bo  paletliye diçûn  filan  hereme,  di  qezaye  re de  mirin’  dibîhîzim,  te  bîra  min  ku ew  hersa  xwe  ya  li  zilam,  malbat, hiyerarşi  û  devvlet  a  qaşo  xwediye jinan  in  nîşan  dayî,  li  hember  tu bûyere  re  nedaye  nişandan.  Gelo li  pey  nîjada  xwedawendan  çawa ketinekî  ewqas  çedibe?  Ve  ketina ku  aqle  min,  giyana  min  tu  carî nepejirand,  min  qet  mejiya  xwe  re neda  xwarin.  Ji  bo  min  jin  yan  di nava  pîroziya  xwedawend  de bûya,  yan  we  qet  nebûya.  Rastîbûna  we  peyve  her  tim  difikirim; asta  jiyana  jinen  civakekî,  di  danasîna  we  civake  de  pîvana  esas  e. 
Min  ji  bo  dayika  xwe  peyva  we  ya  ji 


çanda  xwedavenda  dayik  a neolîtîke  mayî  bikar  anîbû.  Mîna wan  qelew  bû.  Avadaniya  bingehîn a  modernîteye  a  çekirî,  hiştibû  ku pîroziya  di  we  de  nebînim.  Tevî  ku min  di  jiyana  xwe  de  eşen  mezin jiya,  ez  qet  li  hember  bûyerekî  cidî negirî.  Le  bele  piştî  ku  qaliben modernîte  min  rûxand,  di  serî  de dayika  min  û  di  kesayeta  we  de hemû  dayiken  herem  (Rojhilata Navîn)  bi  çav  şil,  bi  çerqizîna  hundire  min  te  bîra  min,  ez  le  dinerim. 
He  di  nive  re  de  ji  satila  bîre  ku  dayika  min  bi  zore  hildigirt,  min didanî  erde  û  didaqurtand;  ez  wan bîranîna  xwe  weke  bîranînen  min en  herî  bijare  û  velîstina  dil  le  dinerim.  Ez  salox  didim  ku,  tekiliyen de  û  bav  ku  herkesî  jiyaye,  piştî  ku modernîteye  di  hemû  qaliben  mejiye  de  rûxandin  le  binerin.  Dixwazim  ku  bi  heman  bergehan  ve  ve yeke  daxînin  ‘tekiliyen  gund’  a  ji neolîtîk  mayî  jî.  Serkeftina  modernîteye  ya  herî  mezin,  beguman rûxandina  we  ya  bergeha  me  ya çandî  ya  panzdeh  hezar  salî  ya  hatiye  avakirin  û  biserxistina  wî  ya daxistina  vvare  hîçbûne.  Te  fehmkirin  ku  ji  kes  u  komiken  ewqas rûxiyayî  û  hatiye  daxistin  vvare  hîçbûne,  mirov  nikare  nerîneke  azad a  bi  nîjad,  berxwedan  û  dildariya jiyane  bihevî  bike. 

Her  giya  û  lavviren  zindî  en  di qûntaren  çiyayen  kevaneye  de  ji bo  min  heybereke  dildariye  bû. 
Heçko  di  wan  de  vvateyekî  pîroz heyî  min  le  dineri.  Her  yekî  ji  me hevalen  hev  ku  ew  ji  bo  min,  ez  ji bo  wan  hatibûm  afirandin.  Gelek  li pey  wan  bezîm;  bi  eşq...  Evîna  min hinek  wisa  bû.  Hejî  di  vî  mijare  de tevgerîna  min  a  herî  min  efû  nekirî ev  bû  ku,  sere  çûkan  be  ku  dile min  bişevvite,  min  jekiribû.  Xeteriya  kûr  a  di  bin  tegihîna  kirder-obje  de,  tu  vegotin  qasî  wan  bûyeran bin  bibandor  nekir.  Tercîha  min  a ekolojîk,  bi  îtirafa  ve  dildarî  û  sûca zaroktiya  min  ve  ji  nezîk  ve  gire- 


dayî  ye.  Ve  xeteriya  mezin  a  ruhe ku  ji  çanda  neçîrvaniye  mayî,  bi xistina  maskeya  desthilatî  û  şere wan  ku  hunera  ‘ımetîngeha  te  ya xurt,  zilame  te  ye  fermandar’  e (xwedayen  bi  maske  û  be  maske, qralen  tazî  û  girtî)  incex  min  bikariya  biser  biketa.  Heta  ku  zimane giya  û  lavviran  te  negihin,  me  ne dikarî  xwe  fehm  bikin,  ne  jî  dikarî civakparezen  ekolojîk  bibin.  Min we  vvateyekî  wiha  bidaya  giya  û lavviren  min  en  ku  dev  ji  min  bernedayî. 

Ji  vebûna  bihara  deşten  ku piştî  qûntaren  çiyayan  dest  pe  kiri heya  girtina  payîze,  amadekirina wî  ya  ji  bo  hilberan,  berhevkirin, benderkirin,  komkirina  heban, dema  ji  cotkariya  bave  xwe  tînim bîra  xwe,  dikevin  nava  hesten  wisa ku,  tu  roman  jî  van  hîsan  nedaye min.  Heyfa  xwe  mezin  le  tînim. 
Gelo  me  çima  ew  revanen  xwedaye  bi  temamî  fehm  nekir  û  me nekarî  pe  re  bibin  heval?  Rastî hemû  tekiliyen  min  di  nava  hevaltiye  de  bû.  Le  ji  ber  ew  tekiliyen modernîte  en  tirsnak,  min  nekarî şîna  mezin  a  mirine  jî  bigrim;  qet efû  nakim.  Belkî  jî  yek  ji  bendeyen xwedaye  en  herî  behez  le  saf, paqij  bû.  Le  bele  li  gorî  min  baven cotkar,  yen  herî  nirxdar  in. 

Tevahî  tekiliyen  gund,  ji  min  re mîna  hevvldanen  mirî  yen  demekî naye  zanîn  ku  dema  xwe  tejî  kiriye hatiye.  Wekî  ku  ji  gund  birevî,  xwe spartina  bajare  jî  weke  sûcekî  dibînim.  Ji  bo  mirov  jiyana  îdeal  ne  di avahiya  bajara  biqanser  a  modernîteye  (hemû  şaristaniyan)  de  ye, tu  guman  je  nabim  ku  jiyana  îdeal di  günden  ekolojîk  de  pek  were. 
Bajar  incex  dema  bi  günden  ekolojîk  re  lekhatî  be,  cihekî  mirov  ray bide  dibe. 

Ji  Amanosan  heya  Zagrosan gelen  ku  di  bin  wan  silsileyan  de jiyan  e  û  he  jî  dijîn,  ez  wan  weke revanen  pîroz  en  xweda  û  xwedavendan  ku  li  ser  texten  lotkeyen 


çiyayan  rûniştine  dinirxînim.  Li gorî  modernîteye  tişte  ku  paşverû ye,  bi  misoger  ez  tam  berevajiya ve  bawer  dikim.  Peşverûtî-paşverûtî  daraziyekî  îdeolojîk  e,  ne  tene paşverû  ye,  baş  analîzkirina  zîhniyeta  kapîtalîst  a  modernîte  ya  ku dijmine  mirovahiye  ye,  daketina bingeha  mirovî  ya  rastîn  e.  Ji  bo  ve yeke  ez  bawer  im  vegera  mezin  ji azadiye  re  ye.  Dema  mirov  xwe  ji dojeha  modernîteye  ku  ji  DEST-KEFTVANÎ,  ENDUSTRIYALÎZM  Û NETEVV-DEVVLETPAREZÎ  pek  hatiye,  rizgar  bike,  her  tişt  baştir  te fehmkirin  û  re  ji  devvlemendiya vvateya  jiyane  vedike.  Baldarî  û  dildariya  ku  ez  ji  girekî  ji  neolîtîke mayî,  bi  NevvYork’e  re  naguherim. 
Bajara  ku  di  nava  xwe  de  tu  wate nahevvîne,  hemû  deriyen  xwe  ji  bo ‘jiyana  bi  desketîtir’,  ‘cinavviren endustriyalîzm’e  a  ku  qetîla  jiyane ye  re  vekiriye;  vvateyeki  ji  kopyayen bevvatetir  a  ‘Babîla  72  zimanî’  ku kesek  tiştek  ji  hev  fehm  nedikir  nîne.  Tu  gumana  min  tuneye  ku,  rizgariya  mirovahiye  ji  rûxandina avaya  bajara  me  ya  biqanser  derbas  dibe. 

Min  ve  çîroka  kurt  ji  bo  bibîrxistinekî  weke  ‘gelo  em  ji  kîjan çanda  jiyane  hatine’  vegot.  Eğer em  ve  rebaza  jiyane  ku  hilberînekî rastiya  civakî  a  ku  hatiye  avakirin, bi  gîhaştî  fehm  nekin,  em  nikarin xwe  ji  lîstina  ‘bomiken  modernîteye’  xilas  bikin.  Heta  ku  em  xwe  ji jiyana  modernîteya  biqanser  ku heta  şivana  li  çiye  dîl  girtiye,  di cevvhera  xwe  de  qedîna  jiyane  ye, xwe  je  rizgar  nekin,  em  nikarin  jiyana  azad  a  ku  zîhniyet  û  îradeya me  ye  (raman-rexistin-çalakî),  hemû  devvlemendiyen  ku  bi  çavkani- ya  xwe  ve  bidest  xistiye  nikarin  bijîn.  Wekî  fîlozofekî  jî  gotî,  zû  ango dereng  eme  fehm  bikin  ku  ‘jiyanen me  yen  ku  çewt  hatiye  honandin, rast  naye  jiyan’. 

Rebere  KCK 
Abdullah  Ocalan 


Civakekî  Biexlaq  u  Polıtıkayekı ji  bo  Peşeroja  Mirove  Azad  Jenager  e 


Em  çaxekî  di  nav  modernîteya kapîtalîst  her  tiştî  bevvate  dike de  dijîn.  Modernîteya  kapîtalîst tevîneka  civake  a  polîtîk  û  exlaq parçe  dike,  şûna  civakpareziye  kesîtiye,  şûna  jiyana  vvatedar  bevvatedarî  û  înkariye,  şûna  polîtîkaye  û xapandine  tîne  vvare  felsefeye,  bi  vî riye  herdemî  û  hucreya  jiyane  bandordike  û  bi  vî  awayî  di  çape  kûreyî  de desthilatiya  xwe  didomîne.  Antî komunalîzm  û  antî  civakparezî, anîne  vvare  şerta  azadiya  kesî  ku nebe  nabe.  Kesîtî  û  antî  civakparezî, bi  azadiye  ve  anîne  vvare  hevtayî  û  bi vî  avvayî  kesan,  didin  erîşkirin  li  ser hemû  nirxen  ku  vve  anîne  vvare hebûne  û  kesan  anîna  vvare  hucreya kanserekî  ku  civake  dirizîne. 

Exlaq  û  polîtîka  ku  nirx  û  nasnameya  hevpar  a  civake  ye,  hatiye vvare  qada  teserûf  û  mijûlayiya  kulmek  serdestan.  Bi  pergalen  dest xwe  ve,  her  qade  jiyane  bi  nave zanistiye  ji  hev  qut  dike,  dike  kategori,  heçko  mirovatiye  vveke  kerî,  li gorî daxwazaxwebireve  dibe.  Hal  ev 


e  ku  di  zagona  gerdûne  de  ne  bi  sere xwe  bûn  û  hev  temamkirin  heye.  Li gorî  ku  mirov  perçeyekî  gerdûne  ye, berevajiya  regeza  ne  bi  sere  xwe  bûn û  hev  temamkirina  hevdû,  di  rastiya civak  û  xwezaye  ku  vve  temam  dike  û îkmal  dike  de  bi  nave  azadî  û  serxvvebûne  je  qut  kirin,  berevajiya  ku  te îdiakirin,  mirovahiye  ber  bi  esaretekî mezin  û  rajeriyen  koleyî  ve  biriye. 
Her  vviha  buhran  û  dînîtî,  vveke  encamekî  nedîtina  nasnameye  yen  ku kesayetiyen  parçe  bûyî  peş  dikeve. 
Bednîjadkirin  û  bebîrhiştin  hatiye vvare  armanca  modernîteya  kapîtalîst  ya  bingehîn. 

Di  ve  vvateye  de  pirtûken  Rebere Gele  Kurd,  li  hember  bednîjadkirina ku  ji  aliye  modernîteya  kapîtalîst  te spartin,  berxwedaniyekî  mezin  e. 
Esalet  û  exlaqiya  li  hember  modernîteya  kapîtalîst,  berxwedan  û  teslîmnebûna  li  hember  paradîgmaya modernîteya  kapîtalîst  a  ‘qira  civake anîn’  ve  gengaz  e. 

Cevvhera  felsefe  û  paradîgmaya Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  a 


jiyane,  li  hember  tegihîna  sîstema kapîtalîst,  bi  tegihîna  sîstem  û  alternatîfa  civaka  polîtîk  û  biexlaq  li  dij sekinîn,  tekoşîn  dayin  e.  Ocalan dibeje,  exlaq,  zanîna  (vvîcdan) civake  ya  kolektif  e’.  We  deme pevvîst  e  ku  bilez  vvere  kirin;  tekoşînaji  nû  ve  bidestxistina  hiş  û  vvîcdana  civakî  ku  hatî  vvindakirin  e.  Tek qade  ku  hişa  kolektif,  yanî  vvîcdana civakî  kok  bide  û  jîndar  bibe,  civak  û sîstema  exlaqî  û  polîtîk  e.  Sîstema civaka  exlaqî  û  polîtîk,  ji  berevajiya sîstema  hiyerarşik  û  devvletparez,  bi îradeya  xwe  ya  cevvher  û  bi rexistîbûniya  xwe  ya  cevvher  ve  tevlîbunagel  pevvîst  dike. 

Ne  vveke  temsilî  bi  beşekî  bijarte ve  sînordar,  avakirina  sîstemekî  ku bi  rexistiniyen  xurt  û  fonksiyonî  ku gel  xwe  bi  xweji  binî  ava  kiriye,  bika- re  tevlîbûna  rasterast  çebibe,  erka herkesî  ye  sereke  ye.  Meşa  ber  bi kese  azad,  civaka  azad  û  jina  azad, incex  û  incex  li  dijî  tegihîna  civaka devvletparez  û  hiyerarşik  ku  bi  her avvayî  dike  köle,  li  ser  bingeha 


paradîgmaya  ekolojiya  demo kratîk  û  azadiyaneya  cinsî  de,  bi peşxistina  sîstema  civaka  exlaqî  û polîtîk,  li  dij  ravvestan  e. 

Rebere  Gele  Kurd  dibeje,  ‘Her civaken  ku  politikaya  civakî  peş naexin,  dive  bizanin  ku  berdela  ve vveke  beazadiye  ye  li  vve  vegere. 
Giredana  civaka  polîtîk  û  exlaqî  bi azadiye  re,  bi  avvayekî  gelek  zelal derdikeve  peşberî  me.  Berevajiya sîstema  serdest,  van  kirûyan  ji  hev ne  qut  in,  dema  yekî  nebe  ye  dî  bi sere  xwe  vvate  nade,  hebûna  yekî heyîna  kirûya  dî  vvatedartir  û  pevvîstir  dike.  Her  vviha  ji  bo  di  nava  hevgirtine  de  jîndarbûna  van  kirûyen bingehîn  ku  vveke  mirov  û  civak  vvate didin  hebûna  me,  xebata  avakirina civaka  polîtîk  û  exlaqî  xebaten  serekî ne  ku  dive  vverin  kirin. 

Li  hember  erîşa  sîstema  kapîtalîst  a  qira  mirov,  sîstema  parastina cevvher  a  civaka  azad  ku  keda  mirovahiye  ya  kolektîf  e,  di  ve  vvateye  de civaka  exlaqî  û  polîtîk  e.  Tek  zemîna ku  nirxen  azadî,  vvekhevî  hvvd.  ku  bi 


keda  mirovahiye  xwe  berdaye;  beguman  vve  zemîna  civaka exlaqî  û  polîtîk  be.  Civaka  exlaqî  û polîtîk  qasî  be  azadî,  be  vvekhevî  jî ne  gengaz  e.  We  zemîna  ku  ji  nav  hev peş  dikeve  û  heta  vve  esas  bigre  û xwe  bispere  vve.  Rastiya  civakekî  ku cevvaziyan  bingeh  digre,  bi  exlaqe  ku di  vvekheviya  vvan  cevvaziyan  de  pek vvere  ve  xwe  dide  avakirin  e. 
Pekanîna  vvekheviya  cureyiya  di gerdûne  de  û  cureyiya  ku  di  rastiya mirov  de  ye,  tegihîn  û  cevvhera  civaka  exlaqî  û  polîtîk  pek  tîne.  Eğer  em dixwazin  vegerin  cevvhera  xwe  û  li hember  ve  tegihîna  sîstema  ku  cüce dike,  pevvîst  e  bi  sîstemekî  exlaqî  û polîtîk  ve  hem  parastina  xw e  ya  cevvher  bikin  û  hem  jî  tekoşîna  jiyana  esîl bidin.  Cihe  ku  ve  meşa  me  le  biseki- ne,  vve  sîstema  zadegan  û  jina  azad ku  afiranera  nirxen  me  yen  mirovahiye  ye. 


Cotmeh  2009 
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De  Visie  op  Vrijheid  en  Democratie  van  de Koerdische  Samenleving  in  Nederland  -II- 


En  hoe  zit  het  met  de  Koerden  in Nederland?  Hoe  is  het  voor  hen om  te  leven  in  een  land  van  vrijheid  en  democratie,  tervvijl  hun familie,  vrienden  en  buren  ontkent,  onderdrukt,  buitengesloten  en  nog steeds  systematisch  geassimileerd  worden?  .  Om  antvvoord  te  kunnen  geven  op deze  vragen  is  eerst  een  stukje  kennis nodig  över  de  achtergrond  van  Koerden  in Nederland.  Op  sociaal-culturele  en  politieke  gebied  hebben  de  Koerden  een  sterke band  met  hun  eigen  geschiedenis.  Al  delen de  Koerden  uit  verschillen  streken  niet altijd  dezelfde  politieke  mening  met  elkaar. 

Er  heerst  grote  verdeeldheid  önder Koerden  in  Nederland  op  cultureel,  taalkundig,  politiek  en  religieus  gebied.  Dit komt  voornamelijk  doordat  de  Koerden  uit verschillende  landen  (  Irak,  Iran  Syrie  en Turkije)  afkomstig  zijn  en  verschillende dialecten  spreken.  Daarnaast  speelt  het geloof  ook  een  rol.  De  meerderheid  van  de Koerden  zijn  soennitische  moslims,  maar hiernaast  zijn  er  ook  nog  sjiietische  moslims,  christenen,  alevieten  en  yezidi’s (Koerdisch  geloof  en  een  van  de  oudste religies  in  het  Midden-Oosten).  Vooral  de alevieten  beschouvven  zichzelf  als  een aparte  groep  met  eigen  organisaties.  De meerderheid  van  de  Koerden  hangt  een gematigde  vorm  van  de  İslam  aan. 

Door  de  culturele  en  religieuze  verschillen  zijn  ook  de  opvattingen  van  de Koerden  anders  ten  opzichte  van  elkaar. 
Zoals  in  vorig  hoofdstuk  ook  al  aangegeven zijn  de  Koerden  uit  Irak  erg  verschillend  in vele  opzichten  dan  de  Koerden  uit  Turkije. 
Ik  neem  deze  twee  stromingen  als  voorbeeld,  omdat  zij  samen  de  grootste gemeenschap  vormen  in  Nederland. 

Doordat  Koerden  in  hun  thuisland  weinig  mogelijkheden  hebben  om  hun  eigen cultuur  uit  te  dragen,  floreren  in  Europa veel  Koerdische  schrijvers  en  muzikanten. 
De  Koerden  hebben  dan  ook  veel  eigen organisaties  opgezet,  om  de  Koerdische 


taal  en  cultuur  uit  te  dragen,  om  aandacht te  vragen  voor  de  situatie  van  Koerden  in hun  thuisland  en  om  de  integratie  van Koerden  in  hun  gastland  te  bevorderen. 
Veel  Koerden  spelen  een  actieve  rol  in Nederland  als  schrijver,  journalist,  muzikant  of  politicus. 

Verschillen 

De  verschillen  tussen  de  Koerdische groepen  is  ook  terug  te  zien  in  de  manier vvaarin  ze  zich  organiseren.  Veel Koerdische  organisaties  in  Nederland  richten  zich  daarom  specifiek  op  een  bepaald deel  van  de  Koerdische  migrantengroep, afhankelijk  van  het  land  waar  ze  vandaan komen.  Al  lijkt  het  önder  jongeren  een andere  tendens  vvaarneembaar.  Toch  zie  je helaas  ook  bij  de  jongeren  een  verschil.  Er zijn  bijvoorbeeld  talloze  Koerdische  studenten-  en  jongerenverenigingen  die bestaan  uit  of  de  Turkse  Koerden  of  de Irakese  Koerden.  Een  daarvan  is  de  KSVN  - Koerdische  Studenten  vereniging Nederland,  waar  ik  ook  aantal  jaren  lid  van ben  gevveest.  Deze  studentenvereniging bestaat  grotendeels  uit  de  jongeren  uit Noord-Koerdistan  ( Turkse  gedeelte). 

VVaarom  dan  deze  verschillen  zo  duidelijk  zichtbaar  zijn?  Ten  eerste  zijn  de  politieke  standpunten  verschillend  van  elkaar. 
Een  student  uit  Noord-Koerdistan  heeft meer  sympathie  voor  de  PKK-strijd  en  ziet Abdullah  Ocalan  als  de  leider  van  aile Koerden,  tervvijl  een  student  uit  Zuid-Koerdistan  weer  Barzani  of  Talabani  als  de eniğe  leider  aanzien.  Ze  zijn  niet  erg betrokken  bij  de  situatie  van  de  Koerden  in Turkije,  omdat  ze  afgeschermd  zijn.  Ze  zijn al  het  ware  vervreemd  geraakt  van  elkaar door  de  verdeling  en  de  assimilaties.  Dit zie  je  ook  heel  duidelijk  terug  bij  de Koerdische  gemeenschap  in  Nederland. 

2.1.  Actief  en  non-actief 


İn  Nederland  organiseren  de  Koerden zich  vooral  via  verschillende  verenigingen en  stichtingen.  De  meeste  van  deze  verenigingen  steunen  een  bepaalde  politieke stroming.  Het  grootste  gedeelte  zijn  de organisaties  die  de  PKK-strijd  in  Noord-Koerdistan  steunen. 

Politiek  actieve  Koerden  die  verbonden zijn  aan  een  van  deze  verenigingen  zijn meer  öpen  voor  nieuvve  ideeen  en  zijn  ook meer  betrokken  op  maatschappelijk  niveau in  Nederland.  Dit  gaat  meestal  gepaard met  hun  eigen  problematiek  in  het  land van  herkomst.  Politiek  non-actieve Koerden  (vooral  uit  Zuid-Koerdistan)  kunnen  in  dit  opzicht  verdeeld  vvorden  in  drie categorieen: 

•  Individualisme;  ze  zijn  meer  bezig  met hun  individuele  leven  en  schermen  zich  liever  af. 

•  Geloofsovertuiging;  deze  groep  neigt meer  naar  de  Turkse  of  Arabische  gemeenschap.  Geloof  staat  centraal  in  hun  dagelijkse  leven. 

•  Vervreemding  van  eigen  identiteit; voelen  zich  alles  behalve  Koerd. 

De  laatste  groep  is  relatief  klein,  maar komt  toch  bij  Koerden  uit  aile  delen  voor. 
Door  de  ontkenning  van  eigen  culturele  en politieke  identiteit  zijn  ze  veranderd  in felle  tegenstanders  van  de  Koerdische strijd  in  het  algemeen.  İn  hun  prive  omgeving  zijn  ze  nog  wel  te  herkennen  door  de manier  van  doen  en  laten.  Ze  zijn Koerdisch,  ze  spreken  Koerdisch  en  hebben  een  traditionele  familiestructuur.  Maar naar  buiten  toe  gedragen  ze  zich  meer  als Turken  of  als  Arabieren.  Thuis  spreken  ze Turks  of  Arabisch  met  hun  kinderen. 
Hierdoor  kan  de  jonge  generatie  geen  kennis  maken  met  eigen  cultuur  en  identiteit. 

Politiek  bevvustzijn 

De  Koerdische  gemeenschap  in  Nederland  is  niet  alleen  betrokken  bij  eigen  problematiek,  maar  heeft  ook  een  sterk  gevoel 


van  saamhorigheid  voor  andere  onderdruk- te  volkeren.  Dit  heeft  vooral  te  maken  met het  feit  dat  ze  zich  bevvust  zijn  van  de  pijn bij  anderen.  Ze  kunnen  zich  makkelijk  identificeren  met  deze  volkeren.  Zo  steunen  zij bijvoorbeeld  de  Palestijnse  bevolking d.m.v.  deel  te  nemen  aan  demonstraties  of bijeenkomsten.  Koerdische  vrouvvenverenigingen  in  Nederland  zijn  zeer  actief  op  het gebied  van  vrouvvenrechten  en  vverken samen  met  internationale  organisaties.  Ze vragen  niet  alleen  aandacht  voor  de Koerdisch  vrouvven,  maar  zijn  ook  actief betrokken  voor  de  strijd  van  andere  vrouvven  in  de  vvereld.  VVant  waar  is  anders  de vrijheid  voor  als  je  zelf  alles  kunt  doen  en laten,  tervvijl  je  buren  dagelijks  te  maken krijgen  met  aile  ellende  van  de  oorlogen. 

Conclusie 

Ik  heb  geprobeerd  antvvoord  te  zoeken op  de  vraag  hoe  de  Koerden  in  Nederland över  vrijheid  en  democratie  denken  en  hoe ze  zich  zo  intens  kunnen  identificeren  met andere  Koerden  in  andere  landen. 

Het  is  duidelijk  dat  de  termen  vrijheid en  democratie  niet  vanzelfsprekend  zijn voor  veel  Koerden.  Niet  in  Koerdistan  en ook  niet  in  Europa,  inclusief  Nederland natuurlijk.  Koerden  die  in  ballingschap vvonen  hebben  die  hechte  band  met  land van  herkomst  vveten  sterk  te  houden.  Dit, door  zich  te  organiseren  in  een  moderne vvereld,  met  hun  vaste  blik  naar  het  land van  herkomst.  Hoevvel  er  verschillen  zichtbaar  zijn  in  de  standpunten. 

Ik  ken  persoonlijk  vveinig  Koerden  die zich  totaal  onaangesproken  voelen  als  er een  Koerdische  guerrilla  sneuvelt  in  een gevecht.  Je  zou  denken  dat  dit  voor  een volk  die  in  oorlogssituatie  leeft  ook  vanzelfsprekend  is,  maar  nee.  Nederland rouvvt  ook  mee  met  de  familie  van  een gesneuvelde  soldaat  in  Afghanistan  of  in Irak.  Al  is  het  hun  oorlog  niet.  Het  heet empathie. 

Nederlanders  vveten  dat  hun  soldaten op  den  duur  wel  terugkeren,  omdat  deze oorlogen  ooit  ten  einde  zullen  komen.  Voor de  Koerden  is  het  een  ander  verhaal natuurlijk.  Ze  hebben  altijd  gestreden  voor hun  bestaan,  voor  zover  ze  zich  kunnen herinneren. 

Leven  in  een  vrij  land  en  luidkeels  zingen  van  hun  liederen  in  vreugde  is  een droom  die  steeds  dichterbij  komt.  Een droom  die  ze  al  heel  lang  hebben  gekoesterd.  Een  droom  die  inspiratie  vverd  voor ontelbare  liederen  en  gedichten. 

Tot  slot  herinner  ik  me  deze  betekenisvolle  vvoorden  uit  het  liedje  “Azade”  (Het  is Vrij),  gezongen  door  de  populaire Koerdische  band  Agire  Jiyan  (  Fire  of  Life) 

Azade  ware  me, 

(Vrij  is  onze  geschiedenis) 

Azade  axa  me, 

(Vrij  is  onze  grond) 

Azade  ala  me  azad 

(Vrij  is  onze  vlag,  het  is  vrij) 

Het  Einde... 


Door:  Sebelan  Tabar  Kılıç 
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Arzu:  Çözüm  İçin  Elimden  Geleni  Yaparım 


Müzik  ilgisi  çok  küçük yaşlarda  başlayan 
Arzu,  bu  doğrultuda özel  bir  müzik  dersanesine  giderek  müzikal  birikimini  pekiştirmiş. 
Çoğunluğu  geleneksel  türkülerden oluşan  çağdaş  halk  müziği  formundaki  ilk  albümü  ‘Ceylanım’ı  1999 
yılında  çıktı.  Sonraki  yıllarda  bu albümü  izleyen  ‘Ayrılık’,  ‘Sus’  ve ‘Ne  Fayda  albümleri  ile  binlerce türkü  seveni  daha  edinen  Arzu,  17. 
Kürt  Kültür  Festivaline  konuk  oldu. 
Türkünün  güler  güzlü  kızı  Arzu  ile kendisini,  kısmen  sanatını  ve  Kürt sorununa  dair  fikirlerini  sorduk. 

•  Sizi  yakınen  tanıyoruz, toprağımızın  insanısınız. 
Anadolu’nun, 

Mezopotamya’nın  ruhunu müziğinizle  iyi  yansıtanlardan, bu  kültürü  yeni  nesillere sevdirenlerdensiniz.  Sizi  hangi duygular,  hangi  ortam  bu  tarz bir  müzik  yapmaya  itti? 
Ortamımız  belli  ablam.  Her  zaman  söylüyorum;  İstanbul’da  doğdum,  büyüdüm  ama  Erzincan  ve Dersim  kişiliğiyle  büyütüldüm.  Bu ortamda  yetiştim.  Benim  babamlar  10  kardeş,  8’i  yurt  dışında.  Her yaz  bize  geldiklerinde  bir  ay  boyunca  her  akşam  muhabbetler  olurdu,  sabahlara  kadar.  Tabii  ki halk  müziğini  seçtim.  Sevdiğim için  seçtim.  Halk  müziği  özümüz, yaşam  tarzımız.  O  yüzden  halk müziği. 

Ve  türküleri  dinlerken,  söylerken  yaşıyorum,  içimde  hissediyorum  . 

•  Birbirinden  güzel  beş albümünüz  var.  Yeni  bir  albüm çalışmanız  var  mı  yakın dönemlerde? 

Teşekkür  ederim.  Yeni  bir albüm  çalışması  var  ablam.  Bir  ara albüm  yapacağım.  Eğer  takip  ediyorsanız  ben  iki-üç  yıldan  önce albüm  çıkarmıyorum.  Bu  önümüzdeki  birkaç  ay  içerisinde  bir  deyiş albümü  çıkacak.  Eşimin  babası vefat  etmeden  önce  söz  vermiş¬ 


tim.  Demiştim  ki  ‘amcacım  söz,  bir deyiş  kaseti  yapacağım.’  Çünkü  o benim  deyiş  okumamı  seviyordu, öyle  istiyordu.  Ve  kendi  babama verdiğim  sözü  yerine  getireceğim. 
Ama  ara  bir  kaset  olacak  bu.  Daha sonra  yine  kendi  tarzımda  devam edeceğim.  Yakında  bir  albüm  geliyor. 

•  Kendi  yaratımlarınızdan  mı oluşacak,  yoksa  derlenmiş deyişler  mi  olacak  bu  albüm? 

Eski  derlenmiş  deyişlerden  oluşacak.  Uzun  havalar  olacak.  Yani tam  türkü  tarzında...  Özgün  müzik olmayacak  içinde.  Genelde  ben 
Türk  Halk  Müziği  ve  Özgün  Müzik okuyorum  ya,  o  yüzden. 

•  Peki  yakın  dönemlerde 
Avrupa’da  konserleriniz  olacak mı?  Kürt  Kültür  Festivalinde sizi  dinleme  şansını  kaçıran sevenleriniz  sizinle  nerelerde buluşabilir? 

Tabii  ki  konserlerimiz  olacak. 
Şu  anda  gerçekten  tarihlerini  bilmiyorum.  Menajer  kardeşim  ilgileniyor  bununla  ama  yurtdışı  konserlerimiz  var,  Türkiye’de  de  işlerimiz yoğun  zaten.  Yaz  dönemi  boyunca da  Dersim’deydim,  oradan  konserlere  geldim.  Buraya  da  oradan  geldim.  Ve  pazartesi  günü  yine dönüyorum.  Yaz  döneminde  çok yurtdışı  konserleri  zaten  olmuyor. 
Sezon  dolayısıyla  halkımız  genellikle  Türkiye’ye  tatile  gittiği  için  orada  festivallere  gidiyoruz.  Ama Eylül  sonrasında  yine  yoğun  bir  şekilde  başlıyor  yurtdışı  konserleri. 

•  Arzu  Şahin  dendiğinde  sıcak gülücükler  saçan,  samimi ilişkiler  kuran,  çevresine  pozitif enerji  veren  bir  sanatçı  geliyor aklımıza.  İnsanlar,  özellikle  de kadınlar  hayata  dair  bu  kadar sıkıntı  yaşarken  sizin  hep yaşam  dolu  kalabilmenizin  sırrı nedir?  Sizin  yaşadığınız sıkıntılar  yok  mu? 

Mutlaka  vardır.  Sonuçta  Türkiye  gibi  bir  ülkede  yaşıyoruz.  Tabii 


ki  bayanlara  da  ikinci  sınıf  gibi  muamele  ediliyor  yani.  Hepimiz  de  biliyoruz.  Tabii  ki  zorlukları  var.  Kaset  albümünden  de  ben  bir  örnek vereyim.  Özellikle  gülen  bir  fotoğrafımı  koyduk  ama  kasetin  ismini ‘Ne  Fayda’  yaptık.  Gülmeliyiz.  Bu sıkıntılar  inşallah  biter  diyoruz ama  şu  anda  rahatlık  yakın görünmüyor.  Sürekli  sıkıntılar yaşanıyor.  Hayata  gülmek  lazım. 

Tabii  ki  hüznü  yaşıyoruz,  hüznü seviyoruz  da.  Ben  çok  ağlarım  da... 
Sahnede  de  öyleyim.  Eğer  psikolojim  öyleyse,  üzgünsem  biraz  sahnede  türkü  söylerken  ağlarım.  Ama söylediğimde  oynarım  da.  Gülmemiz  gerekiyor.  Hayata  biraz güleryüzle  bakmalıyız  ki  güzellikler bizimle  olsun. 

•  Kürt  kültür  ve  sanatına  ilişkin neler  söyleyebilirsiniz?  Sizce 
Kürt  müziği  nerede  duruyor? 
Sizin  Kürtçe  müziğe  dönük  bir çalışmanız  olacak  mı? 

Bugün  de  sahnede  gördünüz. 
Bir  tane  kendimce  okumaya  çalıştım  ama  baştan  da  özrümü  diledim  zaten.  Hata  da  yaptım.  Çünkü heyecanlıydım.  Okurken  hata  yapmamalıyım  dedim  ama  hatayı  yaptım.  Çünkü  eseri  okurken  de  tedirgindim.  Ama  çok  güzeldi.  Sağol- 


sunlar  güzel  de  karşıladılar,  hatamı görmezden  geldiler. 

Dilim  çok  dönmüyor.  Benim annem-babam  da  Kurmanci  konuşuyor.  Ama  evde  hep  gizli  bir  şey olduğu  zaman  Kürtçe  konuşuyorlardı.  Bize  öğretmediler.  Abidin Zazaca  biliyor  ve  oğlumuzla  hep Zazaca  konuşuyor.  Zazaca’yı  şimdiden  almasını  istiyoruz.  Ben  bunun ezikliğini  yaşadım  çünkü.  Bilmemek  benim  için  gerçekten  kötü.  Ayıp  da  aslında.  Benim  annem  babam  konuşurken,  benim  bilmemem  kötü.  Bu  benim  de  hatam  değil.  Ama  bu  saatten  sonra  öğrenmeliyim.  Bu  anlamda  önceliği  Zazaca’ya  verdim.  Çünkü  eşim  Zazaca  konuşuyor  ve  Zazaca  daha  iyi geliyor.  Şivesini  daha  iyi  yakalayabiliyorum. 

Tabii  ki  ileriye  yönelik  çalışmalarımız  olacak.  Kesinlikle  olacak ama  bunun  için  biraz  zaman  gerekiyor.  Şu  anda  sadece  daha  popüler  diye  de  yapmak  istemiyorum 


doğrusu.  Çünkü  herkes  aynı  şeyi yapıyor.  Ben  hiçbir  zaman  onu yapmadım.  Bu  anlamda  kendi  doğruları  olan  ve  o  yolda  giden  biriyim.  Belki  insanlar  bunu  yadırgayabilir  ama  ben  sevdiğim  şeyi  yapıyorum.  Bugün  okudum  ‘Esmer 
Amman’ı.  Çok  seviyorum  bu  parçayı  ve  ilk  dinlediğimde  tüylerim diken  diken  olmuştu.  Hiç  anlamadığım  halde  ağlamıştım.  Sonradan  anlamını  sorup  öğrendim.  Müzik  bu  işte.  Bilmiyorum,  anlamıyorum  ama  ben  o  gün  ağladım  ve  bugün  onu  okumak  istedim  özellikle. 

İleride  olacak  ama.  Kesinlikle... 
Kendimi  biraz  geliştireyim  bu  anlamda,  biraz  olsun  birikimim  olsun,  şeyler  bileyim  ki  okuyabileyim.  Yoksa  herkes  okuyor.  Öyle  olmamak  gerekir.  Bana  göre  böyle tabii  ki.  Herkesin  kendi  düşüncesi farklı. 

•  Sırf  yapmış  olmak  için  müzik 

yapmak  istemiyorsunuz 

sanırım. 

Öyle  tabii  ki.  Böyleleri  ortalıkta dolu.  Ben  onlar  gibi  olmak  istemiyorum.  Herkes  kaset  yapmak  istiyor,  herkes  bu  işin  içine  giriyor. 
Zannediyorlar  ki  çok  kolay.  Tabii  ki sıyrılanlar  kalıyor.  Üretim  çok  olsa da  hep  birbirine  benziyor.  Doğ¬ 


rusu  evde  birkaç  eserim  var  kendi¬ me  göre  yaptığım,  güzel  olduğuna inanmadığım  için  albümüme  koymadım.  Albümüm  için  gelen  türküler  daha  güzeldi.  Benim  ismim  de altında  yazılsın  diye  yaklaşmadım. 
Şarkıyı  hissetmeliyim  ki  başkalarına  da  hissettirebileyim. 

•  Türkiye’de  bir  ‘demokratik açılım’  tartışması  almış  başını gidiyor.  Kimi  sanatçılar  da Türkiye’deki  sürece  ilişkin yaklaşımlarını  ortaya  koydular. 
Hükümetin  mevcut  ‘demokratik açılım’ı  konusunda  siz  ne düşünüyorsunuz? 

Biz  de  tabii  ki  destek  verenlerin  sonuna  kadar  yanındayız.  Biz de  barış  istiyoruz.  Bir  an  önce  bu sıkıntıların  bitmesini  istiyoruz.  Barış  istiyoruz  yurdumuzda.  Destekliyoruz. 

Hükümetin  böyle  bir  açılımı duyurması  esnasında  çok  sevindim,  şaşırdım  da  açıkçası.  Çünkü 


birdenbire  böyle  bir  şey  ortaya çıktı.  İsteğim,  temennim  bir  an önce  barış  olsun.  Ama  olur  mu olmaz  mı,  o  konuda  son  günlerde haberleri  izliyoruz.  Bir  an  önce bunu  diliyoruz  ama  bunun  için biraz  zaman  gerekecek  galiba. 
Çözüm  o  kadar  da  yakın  görünmüyor  gibi.  Bu  tabii  ki  üzücü  ama... 

•  Bir  sanatçı  olarak  üzerime düşen  göreve  varım,  diyebiliyor musunuz  bu  konuda? 

Tabii  ki  ben  elimden  geleni yaparım.  Nitekim  buradayız  da, birlikteyiz.  Ben  ilk  defa  festivale geliyorum.  Güzel  de  geçti. 

•  17.  Kürt  Kültür  Festivali  sizde ne  tür  duygular  uyandırdı? 

2003  yılında  Munzur  Festivalinde  de  çıktığımda  orası  da  çok  kalabalıktı  ve  o  elektriği  aldım  bugün. 
Çok  güzeldi. 

Ben  heyecanlıydım,  konuşamadım  bile.  Gerçi  sonradan  geçti  heyecanım  ama  süre  kısıtlıydı.  Çünkü kalabalık  bir  sanatçı  kadrosu  vardı bugün.  Süreyi  de  aşmamak  gerekiyordu.  Gerçi  ben  bitirmem  gereken  zamandan  yarım  türkü  fazla okudum  ama  çıktık,  indik.  Öyle oldu.  Başladığım  anda  bitti. 


•  Halkın  vermek  istediği  mesajı nasıl  okudunuz? 

Vallahi  vermek  istedikleri  mesaj  ortada.  Söze  gerek  yok  ablam, ortada  işte,  inşallah  her  şey  düzelecek.  Umutluyuz.  Eninde  sonunda olacak  ama  inşallah  erken  olur. 

Biz  hep  sorunların  dışında tutulduk.  İstanbul’da  doğup  büyüdüm.  Ne  zamanki  ben  Dersim’e gittim.  Adım  başı  polis,  adım  başı asker...  O  zaman  Emre  Saltık  vardı yanımda.  Ona  dedim  ki  ‘Hocam, bu  insanlar  asi  olmakta  haklı.  Suyu bile  asi  akıyor’.  Ben  o  zamana kadar  ‘ErzincanlIyım’  diyordum ama  bundan  sonra  kökenimi  de söylemeye  başladım.  Oradaki  halk çok  şeyler  yaşamış.  Annem  bazen anlatıyor.  Biz  içinde  olmadığımız için  bilmiyorduk.  Evleri  yıkılanlar, sürekli  dayak  yiyenler  bizden  daha çok  barış  istiyorlar.  Bir  an  önce istiyoruz  barışı. 


Sozdar  Dersim 
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Kimyasal  Kısırlaştırma 

Bir  gün  bunu  da  duyacaktık.  Ve  duyduk  da...  Kısasa  kısas taraftarı  değilim.  Ancak  kadınlara  ve  çocuklara  yapılan tecavüzler  karşılıksız  kalmamalıdır. 

“Kimyasal  Kısırlık”  yasal  planı  kanımca  tartışılmaya  değer enteresan  bir  konu.  Türkiye’nin  gündemine  yeni  girse  de  ve henüz  yaygın  bir  şekilde  tartışılmasa  da  tecavüz  ve  erkeklik miti  açısından  bazı  sonuçlar  doğuracağı  kesin.  Ne  de  olsa erkekliğin  en  önemli  ölçütü  bu  şişirilmiş  erkeklikte  yatıyor... 

TBMM’nin  kadın  milletvekillerinden  olan  Doç.Dr.  Aşkın Asan  ile  Alev  Dedegil  bu  konuya  ilişkin  bir  “Eylem  Planı"  hazırladılar. 

Türkiye’de  yıllara  varan  kadın  mücadelesi  sonucunda görünür  kılınan  her  türlü  tecavüz  ve  aile  içi  cinsel  taciz  (ensest)  suçlularının  kısırlaştırılmasını  öngören  yasal  çalışma  da bu  plana  dahil  edilmiş  durumda. 

Aynı  kapsamdaki  hukuki  düzenlemeler  daha  önce  çeşitli ülkelerde  uygulamaya  konulmuş  ve  belli  sonuçlar  da  alınmış. 

Kadın  ve  çocuklara  yönelik  tecavüz  suçlarına  karşı Avrupa’nın  7  ülkesinde  ve  ABD’nin  11  eyaletinde  halen  uygulanmaktadır.  Tecavüzcüler  ve  çocuk  tacizcileri  hadım  edilerek  cezalandırılmamalar  (kimyasal  ya  da  biyolojik  yöntemle kısırlaştırma).  En  son  İtalya’da  da  böyle  bir  çalışma  başlatıldı. 
Türkiye’de  yapılan  bu  çalışma  Avrupa  örneğinden  esinlenerek  gündeme  girmiş  durumda. 

Plan;  tecavüz  suçlularının  kimyasal  kastrasyonu  (hap  ile hadım  edilmeleri)  önerisi  etrafında  şekilleniyor. 

Kısırlaştırmak  bir  nevi  cinsel  anlamda  köreltmek,  cinsel aktiviteyi  sınırlandırmak  olarak  tanımlanıyor.  Ancak  klasik kısırlaştırmada  cinsel  aktivite  tümden  bitiriliyor.  Kimyasal kısırlaştırma  da  ise  üreme  boyutları  hedef  alınırken,  cinsel aktivite  ve  istem  belli  oranlarda  kontrol  altına  alınıyor. 

Planda  düşünülen  üç  öneri  var;  birincisi  ‘kimyasal  kastrasyon  (kısırlaştırma)’,  İkincisi  ‘kariyer  sıfırlaması  (diplomalarının  iptali),  üçüncüsünün  de  ‘çalışma yasakları  (kamudave özel  sektörde  çocukların  ve  kadınların  olduğu  yerlerde  işe almama)  olduğu  belirtiliyor. 

Özellikle  klasik  bir  hadımlaştırma  olmadığı  için  haklı  olarak  cinsel  aktivite  bitmiyorsa  tecavüzlerin  önüne  nasıl  geçilecek  soruları  akla  geliyor. "  Sonuçta  insanın  cinsel  aktivitesini bitirmiyor;  kendi  başına  bir  ilişkiyi  başlatmasını  engelliyor. 
Bir  çocuk  ya  da  kadın  gördüğünde  tahrik  olmayı  engelliyor.” 
tarzında  plan  açıklaması  yapılıyor. 

Günümüze  kadar  tecavüz  vakalarında  tecavüzcüsüyle evlendirme,  çok  kısa  sürelerle  hapisten  çıkarma  ya  da  “evelallah  erkektir  yapar”  diyerek  hoş  görülen  tecavüz  olayları karşısında  hukuki  anlamda  erkeklerin  korunduğu  da  gün  gibi ortadayken  bir  nebze  de  olsa  caydırıcı  bir  etkisinin  olabileceğini  düşündüğüm  için  elbetteki  kadınlar  tarafından  bu  plan desteklenmelidir. 

“Hadım  edilme”  korkusu  erkeklerin  en  büyük  kabusu olduğuna  göre  işe  buradan  başlamak  yerindedir.  Çünkü geleneksel  erkekliğin  cinsel  güçle  ölçüldüğü,  erkeklik  eşittir cinsel  saldırganlık  olarak  kurumlaştığı  bir  sistemde  sorunun kaynağına  yönelmek  belli  sonuçlar  doğurabilir. 

Ancak  sadece  böyle  çözülebilir  mi?  Elbetteki  hayır. 

Çünkü  cinsel  saldırganlık,  şiddet,  tecavüz  gibi  olgular  ataerkil  ideoloji  ve  sistemden  beslenir.  Erkekliği  cinsellik  ve  şiddet  temelinde  kurgulayan  erkek  egemen  sistemin  kendisidir. 
Bu  anlamda  tecavüze  yönelten  zihniyet  ve  kültürle  sorunumuz  var. 

Tecavüz  yasal  zemine  yansıdığından  çok  daha  büyük  bir sorundur.  Tecavüz  vakalarının  çoğunluğu  yargıya  bile  yansımamaktadır.  Bir  çoğunda  da  intihar  süsü  verilmiş  cinayetler¬ le  kapatıldığını  çok  iyi  biliyoruz.  Mevcut  düzenleme  Aysbergin  görünen  yüzüyle  ilgilenecek  olsa  da  yine  de  önemli  bir adımdır.  Ancak  mağdur  kadınlara  dönük  de  çeşitli  sosyal  ve psikolojik  desteklerin  verilmesi  projenin  hayat  bulması  için gereklidir. 

Tecavüz  olaylarında  yasal  caydırıcı  önlemler  önemli olmakla  birlikte  teşhirin  de  sağlanması  bu  caydırıcılık  da önemli  bir  rol  oynayabilir.  Örneğin  tecavüzcülerin  isimleri genelde  baş  harfleriyle  veriliyor.  Oysa  direk  adıyla  ve  cismiy¬ le  kamuoyuna  teşhir  edilmelidir. 

Kısırlaştırma  köklü  bir  çözüm  olmayacaktır.  Ancak  erkeklik  miti  karşısında  küçük  de  olsa  bir  delik  açacaktır.  Hem de  can  evinden... 


Sinemasız  Ülkenin  Y  önetmeni 

Film  endüstrisinin  mutfağında  kadınlara  rastlamak  oldukça  güç. 
Kadınların  erkeklere  oranla  çok  daha  kısıtlı  haklara  sahip  olduğu Suudi  Arabistan'da  hem  kadın  hem  de  yönetmen  olmaksa  başlı 

başına  bir  mücadele. 


Suudi  Arabistan'ın  ilk  kadın yönetmeni  Hayfa  El  Mansur'un  yönetmenlik  kariyerine başlamasının  biraz  çetrefilli bir  hikayesi  var.  Eğitimli  bir aileden  gelen  El  Mansur'un  şair  olan babası,  kızının  iyi  bir  kariyer  yapmasını arzuladığı  için,  onu  Kahire'de  bulunan Amerikan  Üniversitesi'nin  İngiliz  Dili  ve Edebiyatı  bölümüne  yollar.  Ancak,  El Mansur  kısa  bir  süre  sonra  içindeki tutkunun  sesini  dinleyerek  film  çekmeye  başlar.  Çektiği  ilk  belgesel  filmin konusu  da  Suudi  kadınlardır. 

El  Mansur  neden  bu  konuyu  seçtiğini  şöyle  açıklıyor:  "Bu  benim  kişisel olarak  çok  ilgilendiğim  bir  konu.  Suudi kadınların  iç  dünyasını  gözler  önüne sermek,  dışarıdan  gelen  biri  için  hiç de  kolay  değil.  Örneğin  bir  televizyon kanalı,  Suudi  kültürü  konusunda  en ufak  fikri  olmayan  bir  yönetmeni  yaşantımıza  dışarıdan  bakıp,  filmini  çeksin  diye  gönderiyor.  Bu  nedenle  ben, içimizden  çıkma  bir  bakış  açısıyla  Suudi  kadınlar  gerçeğini  yansıtacak  bir  resim  oluşturmak  istedim." 

Sıradan  kadınlar  mercek  altında 

"Gölgesiz  Kadınlar"  isimli  bu  belgeselde  El  Mansur,  Suudi  Arabistan'daki sıradan  kadınları  anlatıyor.  Belgesel kadınların  gündelik  hayatta  karşılaştıkları  kısıtlamaları  mercek  altına  alıyor: "Sıradan  kadınlar  çok  zor  bir  hayat  yaşıyor.  Gerek  evinde,  gerekse  başka yerde  kimse  onu  dinlemiyor.  Medya  da normalde  sadece  ilk  Suudi  yönetmen 


veya  ilk  cerrah  gibi başarı  hikayeleriyle ilgileniyor,  okuma ve  eğitim  alma şansı  olmayan  kadınlarla  değil.  Ancak,  Suudi  Arabistan'daki  kadınların büyük  bölümü  bu son  gruba  dahil. 

Ben  onlara  kendi adlarına  konuşabilmeleri  için  bir  şans vermek  istedim." 

Belgeselde, tanınmış  bir  şeyhe de  söz  veriliyor. 

Şeyh,  savunduğu değerlerin  yavaş yavaş  değiştiğinden  bahsediyor.  Bundan  on  yıl  önce  bir  kadının  baştan  aşağı  örtünmesi  gerektiğini  savunurken, şimdi  sadece  başını  örtmesinin  yeterli olduğunu  ve  kadınların  da  çalışabileceğini  kabul  ettiğini  belirtiyor. 

Değişimlere  rağmen 

bazı  yasaklar  sürüyor 

Bu  tür  değişimler,  Suudi  toplumun- da  yavaş  da  olsa  gerçekleşen  liberalleşmenin  en  belirgin  dışavurumları. 
Giderek  daha  fazla  kadın  çalışıyor, hatta  bazıları  artık  başörtüsü  takmıyor.  Ancak  kadınlar  hala  araba  kullanamıyor,  tek  başlarına  taksiye  binemiyor  ya  da  seyahate  çıkamıyor. 

Hayfa  El  Mansur  her  ne  kadar  kariyeri  nedeniyle  Suudi  Arabistan'ın  güçlü 


kadınlarından  biri  olsa  da,  birçok başarıya  imza  atan  belgeselini  büyük zorluklarla  tamamladığını  belirtiyor: "Suudi  Arabistan'da  bir  film  kültürü yok  ve  insanlar  filme  çekilmekten  korkuyorlar.  Aktris  yok.  Filmi  kendim  çekmek  ve  montajını  da  yine  kendim  yapmak  zorunda  kaldım.  Bir  yönetmen olarak  sürekli  bir  sürü  erkekle  çalışmam  gerekiyor.  Oyuncular,  kameramanlar...  Ve  bu  hiç  de  hoş  karşılanmıyor.  İstediğim  her  yere  gitmeme  izin verilmedi.  Ancak  ben  de,  her  ne  kadar şimdiye  kadar  sadece  eğitimli  kişileri kapsasa  da,  Suudi  toplumunun  değiştiğini  düşünüyorum.  Evet,  zorluklar var.  Ama  hiçbiri  aşılamayacak  türden değil. 


ucansupurge.org 


Antropoloji  ve 


Sömürgecilik 


Antropoloji  ve  Sömürgecilik,  antropoloji  kuramları  tarihinde  yeni bir  çığır  açmış  kitaplardan  biridir.  iki  yönden:  İlkin,  antropoloji  disiplininin,  Batı  Avrupa,  özellikle  de  İngiltere'deki  tarihinin  başlangıcın¬ dan  itibaren  içerisine  yerleştiği  sömürgecilik  bağlamının  - kuşkusuz  ki  gecikmiş-  bir  ilk keşfi  olması,  elinizdeki  kitaba tarihsel  bir  önem  kazandırmaktadır.  Böylelikle,  o  güne dek  sömürgeciliği  neredeyse bir  veri  olarak  doğallaştıran antropoloji,  bundan  böyle  içerisinde  boy  attığı  bağlamı göremezlikten  gelemeyecektir. 

Bu  durumla  bağlantılı ikinci  yön  ise,  Antropoloji  ve 


Sömürgecilik'in  yayınlanmasından sonra  antropolojinin,  eğer  bir  "bilim" olacaksa,  ancak  "eleştirel"  olabileceği¬ nin,  ilgili  çevrelerde  yaygın  bir  kabul görmesidir.  Bu  bakımdan,  kitabın, antropolojinin  "kendi-bilincinde"  (dolayısıyla  özeleştirel)  bir  disiplin  haline gelmesinde  payı  büyüktür.  İçindeki makaleler,  bilimle  uğraşanların,  hele sosyal  bilimcilerin,  naif  ya  da  kasıtlı, "nesnellik  ve  tarafsızlık"  savlarıyla emperyal  çıkarların  sürdürücüsü  konumuna  düşmeleri  riskine  karşı  halen uyarıyor  bizleri...  Ve  bu  yanıyla,  hala günceller. 
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Barış  İyidir 


Çözüm  ve  barış  tartışi  maların  yapıldığı  bu dönemde,  bizde  barış 
^konusunu  çocuklara 
"  sorduk.  Onlar  için  barış  ne  anlama  geliyor, barış  hakkında  ne  biliyorlar? 

Çocuklara  “sizce  barış  nedir, barış  deyince  aklınıza  ne  geliyor” diye  yönelttiğimiz  soruya  bazı çocuklar  çekimser  kalırken,  bazıları  da  ne  olduğunu  bilmediklerini  söyledi.  Kendince  barışın ne  olduğunu  anlatmaya  çalışan çocuklar  ise  biraz  utana  sıkıla konuştular. 

Evin  (13):  Benim  için  barış,  insanın kendi  dilini  kazanmasıdır.  Ülkesini  kazanmasıdır.  Herkesin  ülkesi  var,  bizim de  olsun.  Daha  fazla  böyle  festivaller yaparsak  daha  çabuk  kazanırız. 

Dilan  (12):  Barış  iyi  bir  şeydir, insanlar  birbirini  dövmemeli.  iyi  şeyler yapmadıkları  için  insanlar  birbirini  dövüyor.  Biz,  barışı  Serok’un  cezaevinden çıkması  için  istiyoruz.  Dövüş,  dayak olmasın  diye  istiyoruz.  Barış  için  umudum  var. 


Bedran  (12):  Barış  iyidir. 

Jiyan  (13):  Barış  deyince  iki  devlet, üç  devlet  kendi  kendilerine  bozuşmayacaklar.  Türkler  Kürtleri  bombalamayacaklar,  Kürtler  Türkleri  bombalamayacaklar.  Çünkü  birbirileriyle  barışacaklar.  Tüm  dünyada  barış  olsun  istiyorum.  Barış  olunca  ben  seviniyorum tabii  ki!  Tüm  dünyada  savaş  olmasını istemiyorum.  Barış  çok  iyi  bir  şey. 

Serhat  (13):  Barıştan  her  şeyi  anlı¬ 


yorum.  Barış  büyük  bir şeydir.  Türkiye  ile  Kürdistan  arasında  büyük  bir  çatışma  var.  Bu  zor  bir  çatışmadır.  Ama  bu  çatışma  bir gün  sona  erecek,  hepimiz biliyoruz.  Biz  kazanacağız, zafer  bizim  olacak  ve  Kürdistan  bayrağı  yukarı  asılacak.  Ta  böyle  yukarı  çıkacak,  dağlara  doğru.  Dağların  üstünde.  Barış  değince ben  özgürlük  zannediyorum.  Kendimi  özgür  hissediyorum.  Böyle  uçacakmış gibi.  Uçmak  istiyorum.  Her insanın  böyle  düşündüğüne  inanıyorum. 

İbo  (9):  Barışın  ne  olduğunu  bilmiyorum.  Buraya  eğlenmek  için  geldim. 
Arkadaşlarımla  oynuyorum.  Ben  arkadaşlarımla  kavga  edince  diyorum  ki; “bir  daha  tartışmayalım”.  Çok  kötü  bir şey  olunca  öğretmenime  söylüyorum. 

Ben  gerillaları  biliyorum.  Onlar  ateş ediyor.  Gerillaların,  askerlerle  barışmasını  istemiyorum. 


Rojbin  Sima 


Çocuğunuzun  Büyümesi  Normal  mi? 


Büyüme  bozuklukları  yaşıtlarına göre  kısa  olma  veya  yeterince boy  atamama  ile  kendini  gösterir. 
Büyüme  hızının  4  yaşından  önce  yılda 
7  cm,  6  yaşından  önce  6  cm,  6  yaş  ile 
ergenliğin  başına  kadar  ise  4.5  cm’den daha  az  olması  yetersiz  büyümeyi gösterir. 

Çocuk  haberleri  sitesinde  yayınlanan  habere  göre;  büyüme  bozukluklarının  erken  tanısı  açısından  en  iyisi, gelişmiş  ülkelerde  olduğu  gibi,  her çocuğun  büyümesinin  izlenmesi  önerilmektedir.  Çünkü  bilindiği  gibi  yeterli büyüme  sağlığın  göstergesidir  ve yetersiz  büyüme  söz  konusu  olduğunda  nedeni  araştırılmalıdır. 

Boy  kısalığı  veya  büyüme  bozukluğu  nedeniyle  değerlendirilen  olgular¬ da  hormon  eksikliğinin  saptanması halinde,  bu  olgulara  büyüme  hormonu tedavisi  uygulanır.  Büyüme  hormonu tedavisinin  başarısını  etkileyen  en önemli  faktör  tedaviye  gecikmeden başlanmasıdır. 

Bir  çocuk  yeterli  hızda  büyüdüğü, hatta  yaşıtlarına  göre  uzun  boylu olduğu  halde  erişkin  çağında  kısa  kalabilir.  Bunda,  ergenliğin  erkence  başlaması  ya  da  zamanında  başladığı  halde hızlı  seyretmesi  rol  oynar. 

Ergenlik  normalde  kızlarda  en erken  8  yaşını  bitirip  9  yaşına  basınca, erkeklerde  ise  en  erken  9  yaşını  bitirip 


10  yaşına  basınca  başlar.  “Erkence” 
başlaması  ise  kızlarda  7-8  yaş  arasında,  erkeklerde  8-9  yaş  arasında  başlaması  olarak  tanımlanabilir. 

Kızlarda  ergenlik  çoğunlukla  göğüs gelişmesi,  daha  seyrek  olarak  da  kıllanma  ile  başlar.  Erkeklerde  ise  ergenliğin  ilk  bulgusu  erbezlerinin  büyümesidir  ki  bu  hekim  tarafından  ölçülerek saptanabilir.  Kıllanma  ve  peniste  büyüme  de  erkek  çocuklarda  ergenliğin diğer  belirtilerini  oluşturur. 


Klinik  izlenimler  ergenliğe  erken değilse  de  erkence  (7-8  yaş  arası) giren  kız  çocuklarının  bir  artış  gösterdiği  yönünde.  Bu  durum  ise  ergenlik döneminden  önce  yaşıtlarına  göre uzunca  boylu  olan  bir  kız  çocuğunun erişkin  olarak  kısa  kalmasına  yol  açabi¬ 


leceğinden,  ergenlik  belirtileri  erkence gözlendiğinde  çocuğun  hekim  tarafından  değerlendirilmesi  uygun  olacaktır. 
Aynı  dönem  8-9  yaş  arasındaki  erkek çocuklar  için  de  geçerlidir. 

Diğer  taraftan  zamanında  başlamış olsa  da  hızlı  seyreden  ergenlik  de boyun  kısa  kalmasına  yol  açabilir. 
Örneğin  aynı  yaş  ve  boyda  ergenliğe giren  iki  çocuktan  ergenliği  hızlı  seyreden  seyretmeyene  göre  daha  kısa  olur. 

Boy-ergenlik  ilişkisi  açısından,  hiç 
olmazsa,  kız  çocukların  8 
yaşından  itibaren,  erkek çocukların  ise  9  yaşından itibaren  büyüme  ve  ergenlik yönünden  değerlendirilmesi gerekir. 

Böylece  erkence  başlamış  ya  da  zamanında  başlamış  ancak  hızlı  seyreden ergenlik  nedeni  ile  erişkin boyunun  kısa  olması  engellenebilir.  Çünkü  erkence ergenliğin  veya  hızlı  seyreden  ergenliğin  erişkin  dönemde  boy  kısalığına  yol açabileceği  hekim  tarafından  belirlendiği  takdirde  ergenlik  ertelenebilir. 
Yine  bu  tedavinin  başarısı  da  tedaviye erken  dönemde  başlanabilmesine bağlıdır. 


saglikbilgisi.com 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Sokakta  Çalışan  Çocuklar 

Çocuk  emeği,  sosyal  güvenlik  sistemlerindeki  yetmezliğin  en  önemli  göstergelerinden  biridir.  Çünkü  çocuk ve  ailesi  bugüne  ve  yarına  ilişkin  güvencelerini  yetersiz oularak,  kendi  bireysel  kurtuluşlarını  aramaktadır. 

Risk  altındaki  çocukların  içinde  ise  sokakta  çalışan çocuklar  büyük  önem  taşımaktadır.  Gelişimin  temel  kurallarından  olan  “Her  çocuk  yaşının  gerektirdiği  yaşamı  yaşamalıdır”  ilkesinin  bu  grupta  yer  alan  çocuklarda  gerçekleşemediği  gözlenmektedir.  Sokakta  çalışan  çocuk  çocukluğunu yaşayamaz.  Oyun  oynama,  arkadaşlarıyla  olma,  boş  zamanlarını  kendi  gelişimi  için  iyi  değerlendirme  gibi  yaşıtlarının yaptığı  eylemleri  uzaktan  seyretmek  zorunda  kalır.  Bu  çocukların  sosyal  dışlanmaları  ve  katılım  haklarından  faydalanmamaları  da  söz  konusudur. 

Türkiye’de  en  az  42.000  çocuğun  sokaklarda  yaşadığı  ya da  çalıştığı  tahmin  edilmektedir,  ancak  gayri  resmi  rakamlar 80.000’e  çıkmaktadır. 

Bu  çocukların  sayılarının  artması  ailelerin  artan  yoksulluğunun  etkilerine  en  görülür  tepkidir.  Çocukların  bir  çoğu okula  düzensiz  gitmekte  ve  öncelikli  sokaklarda  çalışmaktalar,  eğitimleri  de  kaçınılmaz  olarak  ikinci  sırayı  almaktadır. 

Sokakta  yaşamaya  itilen  çocukların  bir  kısmı  ise  ev  ve  aileleriyle  daha  zayıf  bağlara  sahiptir.  Yoksulluk  ve  sosyal  dışlanma  yaşayan  ailelerin  genelinde  aile  içi  güvensizlik  ve  çatışma  görülür.  Bu  ortam  yüzünden  yıpranan  çocuklar  evleri,  aileleri  ve  eğitim  sistemi  ile  bağlarını  kısa  zamanda  koparmaktadırlar.  Bu  çocukların  bazılarının  ailelerinin  bütçelerine  destek  oldukları  gözlenirken,  bazılarının  ise  aile  desteğinden uzak,  evden  kaçan  veya  evden  atılan  çocuklar  olduğu  görülmektedir.Sokakta  çalışan  çocukların  aile  ortamları  onlar  için gelişimlerini  tamamladıkları  günlük  yaşamlarını  geçirecekleri mekan  olmaktan  çıkmıştır.  Oyun,  kültürel  faaliyet  veya  günlük yaşamlarının  geçeceği  gündüz  saatlerini  sokaklarda  geçirmekte  ,  ancak  gece  uyumak  için  eve  gelmektedirler.Çocuğun evden  kopması  ve  kötü  alışkanlıklara  doğru  hızla  yönlenmesi en  büyük  tehlike  olarak  onları  beklemektedir.  Özellikle  de son  yıllarda  hızla  büyüyen  uyuşturucu  kullanımı  ve  satışı düşünüldüğünde  çocukların  sokakta  çalıştırılmasının  ne kadar  büyük  bir  tehlike  olduğu  ortadadır. 

Yapılan  araştırmalarda  bu  soruna  iki  şekilde  yaklaşım  söz konusudur.  Birinde  çocukların  içinde  bulunduğu  yoksulluğa, çaresizliğe  acıma  duygusuyla,  diğerinde  çocukların  durumları  patolojik  bir  konumla  ele  alınıp  bir  suçlu  olarak  yaklaşılır. 

‘Çocukların  sokakta  çalışmaları  ile  ilgili  olarak  ele  alınması  gereken  en  önemli  faktörlerden  biri  GÖÇ  olgusudur. 
Çeşitli  nedenlerle  göç  etmek  zorunda  kalan  ailelerin  sonrasında  yaşadıkları  zorluklar  çocukları  sokağa  itmektedir. 

‘Aileler  için  yoksulluğun  ve  işsizliğin  kronikleştiği  durumlarda  çocukların  çalışma  yaşamına  itildiği  görülmektedir. 

*Ev  halkının  kalabalık  olması  nedeniyle  yeterince  ilgi  görememesi,  çocuğun  sokakta  geçirdiği  saatleri  fazlalaştırmaktadır.  Sayı  arttıkça  ekonomik  zorluklar  artmakta,  çocuğun aile  bütçesine  katkı  amacıyla  çalışmasını  zorunlu  kılmaktadır. 

Sokakta  çalışan  çocukları  bekleyen  en  büyük  tehlike  sokakta  karşılaşabilecekleri  ŞİDDET  olgusudur.  Bu  şiddet  çoğunlukla  fiziksel  ve  cinsel  şiddet  şeklinde  gerçekleşmektedir. 
Şiddete  maruz  kalan  çocukların  duygusal  ve  ruhsal  sorunlar yaşayabilecekleri  yadsınamaz  bir  gerçektir.  Cinsel  Şiddete maruz  kalan  çocukların  kendilerini  ifade  edememeleri  nedeniyle  sayılarının  bilinenden  çok  fazla  olduğu  ortadadır. 
Çocuklar  cinsel  şiddeti  anlatırken  sanki  başkalarının  başına gelmiş  gibi  anlatmaktadırlar. 

Aile  içi  şiddete  maruz  kalanların  oranı  da  çok  yüksektir. 
Çocuklarını  her  türlü  tehlikenin  olduğu  sokaklarda  çalıştıran aileler,  bazen  çocukları  kötülükten  koruma  adına,  bazen  de yeterince  para  getirmedikleri  için  şiddet  uygulamaktadırlar. 

Özellikle  gece  çalışan  çocuklarda  arasında  bağımlılık yapıcı  madde  kullanımı,  sapkınlık,  suç  ve  şiddet  eğilimi  gibi davranışlar  daha  yoğun  olarak  görülmektedir. 

Çocukların  kayıt  dışı,  sosyal  güvenceden  uzak,  her  türlü tehlikeye  açık  bu  iş  sahalarında  çalışmalarına  ailelerin  eve gelen  paradan  dolayı  göz  yumdukları  hatta  teşvik  ettikleri  bilinmektedir.  Gizlice  çalıştırmaktan  ,  göz  yummaya  kadar çeşitli  şekillerde  destek  verdikleri  bilindiğinden,  çoğu  olguda ailelere  rağmen  çocuk  yararına  müdahalede  bulunulması gerekmektedir. 
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Göbekli  Tepe:  Dünyanın  En  Eski ve  En  Büyük  Tapması 


İnsanlık  tarihinin  ve  ilk  yerleşim  alanlarının  tartışması  her  arkeolojik  kazıyla birlikte  yeni  boyutlar  kazanmaya  devam ediyor,  ilkler  tartışması  devam  ededursun,  şimdiye  kadar  yapılan  tüm  kazılar Mezopotamya  topraklarının  kendi  bağrında derin  gizleri  sakladığını  işaret  etmektedir. 
Göbekli  Tepe  en  somut  örnek  olarak  halen tüm  görkemiyle  tarihe  ışık  tutmayı  sürdürüyor.  En  son  yapılan  kazılarla  birlikte  yeni  bulgulara  ulaşıldı.  Bilim  insanları  bu  bulgularla birlikte  Kutsal  Kitaplarda  bahsedilen  cennet bahçesinin  burası  olduğuna  yönelik  yeni  bir tartışma  başlattılar. 

Kısa  Tarihçe 

Göbekli  Tepe  Urfa'nın  20  km.  doğusun¬ da  bulunan  alanıdır.  Mezopotamya'daki  en eski  tapınağı  olarak  bilinmektedir. 

1996  yılında  başlatılan  kazılarda  günümüzden  11.000  yıl  öncesine  ait  (Neolitik Dönem)  büyük  bir  tapınak  kalıntısına  ulaşılmıştır.  Tapınağı  süsleyen  doğal  boyutların¬ da  taştan  oyulmuş  yaban  domuzu,  kaplumbağa  ve  akbaba  heykelleri  de  bulunmuştur. 

Göbekli  Tepe'de  ortaya  çıkan  tapınağı önemli  kılan  neden,  tapınağı  yapanların,  yerleşik  hayata  geçmemiş  avcı-toplayıcı  topluluklar  olmasıdır.  Yerleşik  yaşama  geçişin  ip uçlarını  sunan  tapınak  aynı  zamanda  dinsel ritüellerin  de  yapıldığını  göstermektedir. 

Göbekli  Tepe’de  arkeologlar  15  metreye varan  daire  biçimli  üç  alan  ortaya  çıkarmışlardır.  Kazı  yerinde  üzerlerinde  çeşitli  hayvan  kabartmaları  ya  da  bunların  taşa 
kazınmış  figürlerinin  yer  aldığı  "T"  biçimli  16 
destek  ve  kireçtaşı  tabakası  bulunmuştur. 
Ayrıca  bulunan  bazalttan  yapılmış  kaplar  ve işlenmiş  çakmaktaşlarından,  burada  yaşayanların  kalıcı  olmasa  da  en  azından  geçici bir  süre  burada  yaşadıklarını  ortaya  koymaktadır. 

Büyük  olasılıkla  Göbekli  Tepe,  bölgede yaşayan  insanlarca  dinsel  amaçlar  için düzenli  olarak  ziyaret  edilen  bir  buluşma yeri  olarak  kullanılmıştır.  Burada  bulunan yapıların  eski  tarihlileri  dairesel,  daha  yeni olanlar  ise  dikdörtgen  biçimlidir. 

Göbekli  Tepe’de  ilk  kazılar  1963  yılından itibaren  yabancı  arkeologlar  tarafından  başlatılmıştır.  Ancak  elde  edilen  bulgular  yeterince  değerlendirilmemiş  veya  anlaşılmamıştı^!). 

Höyüğün  yamaçlarında  çok  sayıda  bulunan  taş  aletlerden  ve  büyük  boyutlu  düzgün işlenmiş  taşlardan,  bu  toprakların  ilk  insan topluluklarının  ilk  yerleşik  hayata  geçtiği, yani  avcı  toplayıcılıktan  Neolitik  dönemin tarımcılığına  geçişin  gerçekleştiği  bir  yer 


olduğunu  göstermektedir. 

ilk  etapta  anlaşılmasa  da  daha  sonra geliştirilmiş  araştırmalar  sonucunda,  aynı Schliemann'ın  Troiası'ndaki  (1868'de  Tro- ya’yı  ve  hâzinelerini  bulmak  için  Çanakkale’ye  gelen  Alman  milyoner  Heinrich Schliemann  1870'de  ekibiyle  birlikte  kazıya başlar  ve  paha  biçilmez  hâzinelere  ulaşır) gibi  üst  üste  tabakalardan  oluşan  ancak Priamos'un  şehrinden  en  azından  5000  yıl daha  eski  olan  bu  yerleşimin  özgünlüğünü anlamak  mümkün  olmuştur. 

Yapılan  kazılar  sonucunda  konutlar  ya  da savunma  sistemi  ile  ilgili  bir  ize  rastlanmamış,  bunun  yerine  bugüne  kadar  bilinmeyen  ancak  dinsel  fonksiyonu  olduğu şüphe  götürmeyen,  anıtsal,  dairesel  olarak düzenlenmiş  megalit  türü  yapılar  (Bir  yapı veya  anıt  oluşturmak  amacıyla  kullanılan büyük  bir  taştır.  Bu  yapılar  bir  veya  birkaç megalitten  oluşabilir.  Megalitik  sıfatı  bu  tür taşlardan  yapılmış  anlamını  taşır,  taşlar harçla  değil  birbirlerine  geçmeli  olarak  bir arada  dururlar)  bulunmuştur. 

Tonlarca  ağırlıktaki  yekpare  taş  dikmeler içte  ve  dışta  temenos  (Kutsal  alan,  tapınağa ayrılmış,  tapınağın  etrafındaki  kutsal  alan) benzeri  dairesel  alanlar  oluşturan  duvarlarla birbirine  bağlanmış,  dairenin  merkezine  ise hepsinden  daha  yüksek  iki  dikme  yerleştirilmiştir.  Dikmelerin  üzerinde  yabani  hayvanların,  aslan  ve  boğaların,  yaban  domuzlarının,  tilki  ve  yılanların  büyük  boyutlu kabartmaları  yer  almaktadır.  Kabartmalar diğer  buluntularla  birlikte  bir  bütün  olarak değerlendirildiğinde,  bilim  insanları  açısından  resim  dili  konusunda  yeni  bir  tartışma alanı  oluşturmaktadır. 

Ancak  daha  şimdiden,  şimdiye  dek  bilinen  ilk  mimari  formların  kesinlikle  küçük boyutlu  ya  da  gösterişsiz  olmadığı,  aksine beklenmedik  bir  biçimde  anıtsal  olduğu açıkça  anlaşılmaktadır. 

Kazı  çalışmalarına  paralel  olarak  yapılan paleozooloji  ve  paleobotani  araştırmaları sonucunda,  etkilerini  bize  Göbekli  Tepe'- den  aktaran  insanların,  henüz  güçlü  bir  toplumsallaşmaya  dayalı  bir  toplum  düzenine sahip  olmadıkları  ancak  toplumsallaşmaya doğru  devrimsel  bir  adım  atıldığını  kanıtlamaktadır. 

Toplumsal  gelişimin  itici  gücü  olarak Neolitik  bir  köy  düzenine  ya  da  kentleşmeye geçiş  daha  sonraki  tarihlere  denk  gelmektedir. 

Bu  yapının  inşa  edilmesi  için  gerekli işgücü  ancak,  avcıların  dağın  tepesinde adeta  "olimpik"  olarak  adlandırılabilecek buluşmaları  sırasında  bir  araya  gelmiş  olabilir.  Buradan  da  "önce  tapınak  inşa  edildi 


sonra  şehir"  sloganı  ortaya  çıkar.  Gelecekte yapılacak  olan  kazılarla  bu  kanının  doğrulanması  ya  da  değiştirilmesi  söz  konusu olacaktır.  Hem  arkeolojik  veriler  hem  de radyokarbon  metodu  Göbekli  Tepe'nin  en geç  evresini  MÖ  8000'lere  tarihlemekte, eski  ana  yapı  evresinin  ise  MÖ  9000'lerde bittiğini  göstermektedir.  En  eski  yerleşim tarihlendirilemiyorsa  da,  devasa  tabaka  dizileri,  burada  Paleolitik  Çağa  kadar  uzanan birkaç  bin  yıllık  yerleşim  tarihçesi  olduğunu düşündürmektedir. 

Günümüze  kadar  yapılan  kazılar  sonucunda  bu  alanda  Neolitik  Çağın  güçlü yaşandığı  görülmektedir.  Tarihi  günümüzden  yaklaşık  11.000  yıl  öncesine  uzanan Neolitik  Çağ’dan  kalma,  tapınma  amaçlı törensel  alanlara  ait  mimari  kalıntılar,  dikili taşlar  ve  üzerinde  kabartmalı  yabani  hayvan ve  bitki  figürlerinin  bulunduğu  taşlar  gün yüzüne  çıkartıldı. 

En  Eski  Tapınak 

Verimli  Hilal  olarak  da  nitelendirilen  bu bölgede  ki  en  önemli  bulgu  şimdiye  kadar bulunan  en  büyük  ve  en  eski  tapınağın  gün yüzüne  çıkarılmış  olmasıdır.  Buranın  en önemli  özelliği  Neolitik  dönemde  ilk  yerleşim  birimi  olması.  Bunun  yanı  sıra  ilk  tapınaklar  da  burada.  Bugüne  kadar  bilinen  en eski  tapınak  Malta  Adası’ndaki  bir  tapınaktı ve  M.Ö.  5  bin  yıllarına  ait,  yani  7  bin  yıl öncesine.  Mısır’daki  tapınaklar  ise  6  bin  yıllıktır. 

Bölgedeki  kazı  çalışmalarını  yapan  arkeolog  Doç.  Dr.  Klaus  Schmidt,  Göbekli  Tepe hakkında  şunları  belirtmektedir:  ‘Göbekli Tepe’deki  kazılarda  elde  ettiğimiz  bulgularla,  dünyanın  bilinen  en  eski  tapınma  merkezlerinden  birinin  bu  bölgede  olduğunu ortaya  çıkarmıştık.  Ancak,  son  kazı  çalışmalarıyla  tapınma  merkezinin  dünyanın  en büyük  tapınma  merkezi  olduğunu  tespit ettik.  Yaptığımız  araştırmalarda,  Neolitik Çağ'ın  başlangıcında  yaşamış  insanların, yabani  sığır,  akrep,  tilki,  yılan,  aslan,  yaban eşeği,  yaban  ördeği  ve  yabani  bitki  kabartmalarını  incelediğimizde  hayvanlarını  evcilleştiremedikleri  sonucuna  ulaştık.  Ayrıca, dikili  taşların  (Stel)  üzerindeki  resimler  ve kabartmalar  o  dönemde  yaşamış  olan  insanların  sanatları  hakkında  bizlere  fikir  veriyor. 
Buradaki  tapmak,  dünyanın  bilinen  en büyük  tapınağı  olma  özelliğini  taşıyor.” 

Yine  burada  çalışmalar  yürüten  arkeologlara  göre  Göbekli  Tepe  tarihte  yaşanan ilk  ve  en  büyük  sosyal  devrimin  kanıtı. 
Burası  göçebe  yaşayan  avcı  toplumların  ilk kez  yerleşik  hayata  geçip  tarım  yapmaya 


başladıkları  yer.  DNA  testleri  de  Göbekli Tepe'nin  hemen  yakınlarında  Nevali  Cori bölgesinde  ilk  kez  MÖ  9000  yılına  ait  buğday  tohumlarının  kanıtlarını  buldu. 

Göbekli  Tepe  tapınağının  insanların  yerleşik  hayata  geçişi,  hayvanları  evcilleştirmesi,  tarım  ve  dini  ayinler  konusunda  tarih kitaplarını  değiştirebilecek  bilgileri  gün yüzüne  çıkarması  bekleniyor. 

En  son  yapılan  kazılarda  bulunan  olağan üstü  bulgularıyla,  bölgenin  dinsel  bir  merkez  olduğu  kanısını  daha  fazla  gücendirmektedir.  Kazılarda  ele  geçen  alet  ve  eşyaların iyi  kalitede  çakmaktaşından  yapıldığı anlaşılmıştır.  Bazalttan  satır,  havan,  öğütme taşı  gibi  buluntularının  yanı  sıra  kazıda, bezekli  taş  kap  parçaları  gibi  bazalt  ve  kireç taşından,  çok  zengin  çeşitlenmesi  olan buluntular  elde  edilmiştir.  Ayrıca  çıkarılan ilginç  buluntular  arasında  timsahı  temsil eden  bir  sürüngen  kabartması,  ağzı  açık, dişleri  korkutucu  şekilde  betimlenen  bir canavar  kafatası,  erkeklik  organı  abartılı  olarak  tasvir  edilmiş  bir  heykelcik  gibi  o  dönem insanlarının  inançlarını  yansıtan  buluntular da  rastlanmıştır. 

Cennet  Bahçesi  Göbekli  Tepe’de  mi? 

Uzun  yıllardır  Göbekli  Tepe’de  araştırma yapan  arkeolog  Klaus  Schmidt’e  göre  kutsal kitaplarda  adı  geçen  “Cennet  Bahçesi” Urfa’da  bulunmaktadır. 

Schmidt  “14  bin  yıllık  Göbekli  Tepe, aslında  Adem’le  Havva’nın  yaşadığı  ‘Garden of  Eden’  olarak  anılan  kutsal  mekan.  Tüm kanıtlar  gösteriyor  ki  burası  insanlığın  doğduğu  yer.  Göbekli  Tepe,  Adem’le  Havva’nın yaşadığı  Cennet  Bahçesi’ndeki  bir  tapınaktı.” 

Urfa’da  arkeologları  şoke  edecek  düzeyde  önemli  kalıntıların  bulunduğu  Göbekli Tepe  hakkında  çok  farklı  bir  iddia  ortaya atıldı.  Arkeolog  Klaus  Schmidt,  Piramitlerden  7  bin  500  yıl  önce  inşa  edildiği  tespit edilen  bu  mekanın  Kutsal  Kitaplar’da  adı “Cennet  Bahçesi”  olarak  geçen  ve  Adem  ile Havva’nın  “yasak  elma  ağacının  meyvesinden  yiyerek”  kovuldukları  yer  olduğunu  ileri sürdü. 

Eski  metinler  doğruluyor 

Uzmanlara  göre  Göbekli  Tepe  tam  14  bin yaşında,  yani  piramitlerden  7  bin  500  yıl daha  eski.  Schmidt’e  göre  artık  çorak  olan Göbekli  Tepe,  bir  zamanlar  çok  bereketli  bir bölgeydi.  Ancak  insanlık,  çevrenin  bozulmasına  yol  açarak  bu  “cennet”in  yok  olmasına  sebep  oldu.  Göbekli  Tepe’de  bulunan taşlar,  M.Ö.  8000’de  programlı  bir  şekilde toprağa  gömüldü.  Bunun  sonucu,  herkesin üzerinde  dolaştığı  yapay  tepeler  oluştu. 
Bilim  insanlarına  göre  Göbekli  Tepe’nin Adem  ve  Havva’nın  yaşadığı  Cennet  Bahçesi olduğuna  ilişkin  kanıtlar  şöyle: 

-  İncil’in  “yaradılış”  bölümünde  Cennet Bahçesi’nin  Asur’un  batısında  olduğu  yazıyor.  Göbekli  Tepe  de  burada. 

-  Cennet  Bahçesinin  dört  nehirle  çevrelendiği,  bunlardan  ikisinin  de  Fırat  ile  Dicle olduğu  biliniyor. 

-  Asur  tabletlerinde  Beth  Eden  adlı  bir medeniyetten  bahsediliyor.  Yeri  Göbekli Tepe’nin  bulunduğu  yer  tarif  ediliyor. 

-  Tevrat’ta  da  bahçenin  Suriye’nin  kuzeyinde  olduğu  belirtiliyor. 

-  “Eden”  kelimesi  Sümerce  “ova”  anlamına  geliyor.  Göbekli  de  Harran  Ovası’nın hemen  içinde  yer  alıyor. 


Araştırma  Merkezi 


Sedef  Hastalığı  (Psoriasis) 


Dr.  İlhan  Diken 


Sedef,  hastalığın  bulunduğu  yerde kızarıklık  şeklinde  kendini  gösteren,  zaman  zaman  ortaya  çıkan, müzmin  bir  deri  hastalığıdır.  Derinin  üst  tabakasının  kalınlaşıp  büyümesiyle  sedef  renginde  kabuklanmalar görülür.  Deri  birkaç  günde  bir  kendini  yenilemeye  başlar.  Derinin  üstünde  ölü  hücre tabakası  artmıştır.  Vücudun  bir  çok  bölgesinde  belirtisi  görülse  de,  sıklıkla  dirsekler,  dizler,  saçlı  deri,  bel  bölgesi  ve  tırnaklarda  ortaya  çıkar.  Bazı  hastalarda  hafif, bazılarında  şiddetli  seyreder.  Vücudun  bir çok  yerinde  sedef  şeklindeki  kızarıklık  ve kabuklanma  görülebilir.  Tedavi  edilebilir bir  sorundur. 

Toplumun  ortalama  yüzde  2'sinde  görülür.  Bu  durum  hastalığın  ne  kadar  sık  görüldüğünü  ortaya  koyar.  Kadınlarda,  erkeklere nazaran  daha  sık  görülür.  Genç  yaşta  ortaya çıkma  ihtimali  daha  fazladır.  Ailede  bu  hastalığın  olması,  sedef  hastası  olma  eğilimini arttırır.  Ayrıca  sedef,  mikropların  neden  olmadığı  bir  hastalık  olduğundan  bulaşıcı değildir. 

Hastalığın  kesin  olarak  sebebi  bilinmemekle  beraber,  beyaz  kan  hücrelerindeki  bir anormallik  sonucu  gelişebildiği  düşünülmektedir.  iltihap  oluşur  ve  deri  dökülmeye başlar.  Deride  meydana  gelen  kesikler,  kaşıma,  aşırı  güneş  yanması  sonucu  ortaya  çıkabilir.  Mikrobik  bir  hastalık  değildir  ve  açık bir  yara  şeklinde  değildir.  Diğer  insanlara 


bulaşması,  onların  sağlığında  herhangi  bir sorun  oluşturması  söz  konusu  değildir. 

Yaralanmalar,  travmalar,  bazı  hastalıklar (eklem  romatizması,  mikropların  neden olduğu  hastalıklar,  boğaz  enfeksiyonu)  ve kanser  gibi  bazı  hastalıklarda  kullanılan, bağışıklık  sistemini  azaltan  ilaçların  kullanılmasıyla  sedef  riski  artar.  Özellikle  streptokok  türü  bakterilerin  yol  açtığı  infeksiyonlar  sonucu  ortaya  çıkabilir.  Bunların  dışında stres  önemli  bir  faktördür.  Ani  şoklar,  psikolojik  bozukluklar  sedefin  daha  da  şiddetlenmesine  yol  açar.  Sedefin  ortaya  çıkmasında ya  da  şiddetlenmesinde  bazı  ilaçlar  da  rol oynamaktadır.  Ayrıca  kalsiyum  azlığı,  hormonal  etkilerin  sedefin  oluşumunda  etkili  olduğu düşünülmektedir. 

Sedefin değişik  şekilleri  vardır.  Her  sedef  birbirinin  aynısı değildir. 

Çocuklarda,  yetişkinlerde, yaşlılarda farklı  özellikler  gösterebilir.  Çocuklarda  kırmızı  renkli,  kepekli  belirtiler  vardır.  Yetişkinlerde  ise  hastalığın  bütün  belirtileri  görülür.  Kabarıklıklar  giderek  genişler  ve  kabuklanmalar  ortaya  çıkar.  Yaşlılarda  daha  büyük çapta  belirtiler  görülür.  Deri  kalınlaşmıştır. 
Deride;  sınırları  belli,  pembe  renkli  bir  plak, 


yüzeyinde  gümüş  renginde  kabarıklıklar  ile karakterdedir.  Bu  oluşum,  kurudur  ve  kazınırsa  kanayan  noktalar  şeklindedir.  Elinizi, derinize  sürttüğünüzde  toz  gibi  olur.  Daha önce  belirttiğimiz  yerlerde  sıklıkla  görülür. 
Tırnak  yüzeyinde  küçük  çukurlanmalar  vardır  ve  tırnak,  yatağından  ayrılır.  Kalınlaşan ya  da  kırılan  tırnak  değişiklikleri  görülür. 
Hatta  sararma  mevcuttur.  Tedavisi  kolay  değildir.  Ayrıca  kasıklarda,  koltuk  altında,  genital  bölgede  hastalığın  belirtisi  ortaya  çıkabilir.  Sedef  hastalarında,  eklem  iltihaplanması görülme  ihtimali  az  değildir.  Bazılarında  bu iltihaplanma,  hareket  kısıtlılığına  yol  açar. 
Dolayısıyla  eklem  ağrısı  da  hastanın  şikayetleri  arasındadır. 


Tanı  konması  için  öncelikle  bir  cilt hastalıkları  uzmanına  muayene  olmak  gerekir.  Yapılan  fiziki  muayene  ile  hastalık teşhis  edilebilir.  Hastalığın  nadir  de  olsa  tanısı  konması  güçleşebilir.  Bu  durumda  deriden  parça  alınarak  yapılan  tetkikler  sonucu tanı  konur.  Genelde  kan  testi  yapılmaz.  Hastalığın  şiddeti,  seyri,  yerleştiği  yer  hastalığın tipi  ve  uygulanacak  tedavini  şekli  için  fikir verir.  Uygun  tedaviyle  kontrol  altına  alınsa da  kronik  bir  hastalıktır  ve  hastanın 


yaşamını  etkiler. 

Tedavide  öncelikle  tedavinin  ne  şekilde yapılacağına  karar  verilir.  Bunun  için  hastanın  yaşı,  hayat  tarzı,  hastalığın  seyri  ve  şiddeti  dikkate  alınır.  Bu  hastalığın  tedavisindeki  amaç;  derinin  dökülmesinin  önüne geçilmesi  ve  iltihap  oluşumun  azaltılmasıdır. 
Kullanılan  losyon  ve  kremlerle  kaşıntının  ve deri  üzerindeki  kabarıklığın  giderilmesi amaçlanır.  Ayrıca  doktorunuz,  deri  üzerine uygulanacak  bazı  ilaçlar  verebilir.  Bunlara kesinlikle  uymanız  gerekir.  Gerek  görüldüğü takdirde  bu  ilaçlarla  beraber  fototerapi denilen  güneş  ışığı  da  kullanılır.  Bunu  hastanede  doktorunuz  kontrolünde  uygulamalısınız.  Yoksa  güneş  ışığının  fazlası  zarar verebilir  ve  hastalığın  şiddetini  arttırabilir. 

Sedef  hastalığında  ilaç  tedavisi  dışında lokal  ışık  tedavisi  kullanılır.  Sadece  sedefli bölgeye  uygulanır  ve  böylece  diğer  deri bölgelerinde  oluşacak  yan  etkilerin  ortadan  kaldırılması  amaçlanır.  Hastaların bir  çoğu  tedaviye  direnç  gösterir  fakat  az sayıda  sedefi  vardır.  Bu  hastalarda  kullanılan  ışık,  ultraviole  B'dir.  Bu  sistem  bir çok  hastada  etkilidir  ve  başarılı  sonuçlar  alınır.  ilaç  ya  da  krem  tedavisi  uygulanıp bırakıldığında  hastalık  tekrar  kendini  gösterir.  Lokal  ışık  tedavisinde  sedefli  bölgeye bir  kaç  dakika  ultraviole  B  verilir,  ilaç  kullanmaya  gerek  olmayan  bir  yöntemdir  fakat iyileşmeyi  hızlandırmak  için  bazen  kremler veya  ağız  yolundan  alınan  ilaçlarla  birlikte uygulanır.  Seans  sayısı  kişiden  kişiye değişmekle  birlikte  yaklaşık  8-10  kere  uygulanır.  Tedaviden  sonra  uygulama  yerlerinde kızarıklık  görülse  de  hasta  normal  yaşamına devam  eder.  Son  yıllarda  Avrupa’da  yaygın olarak  kullanılan  bir  yöntemdir. 


Sağlıklı  Yaşayın 

Meme  Kanseri  Riskiniz  Azalsın 


Dünya  Kanser  Araştırma  Fonu  (WCRF) ile  Imperial  College  London  tarafından,  yaşam  biçimi  tercihlerinin  hastalık  üzerindeki  etkisiyle  ilgili  mevcut  verilerin  gözden  geçirildiği  bir  araştırmada, hayatlarındaki  basit  değişikliklerin  binlerce kadını  kanserden  koruyabileceği  sonucuna varıldı.  Daily  Telegraph'ın  haberine  göre, WCRF'den  Prof.  Martin  VViseman,  "Bu araştırma,  yaşam  biçiminin  bir  kadının  kanser  olma  riskini  nasıl  etkileyebileceği  konusunda  şimdiye  kadarki  en  açık  resmi sunuyor"  dedi. 

VViseman,  "Alkol  alimim  sınırlayarak, sağlıklı  bir  kiloya  sahip  olarak  ve  fiziksel  olarak  aktif  olarak,  kadınların  kanser  riskini önemli  ölçüde  azaltabileceğinden  artık  her zamankinden  çok  daha  fazla  eminiz"  diye konuştu.  Prof.  VViseman,  sadece  bu  değişiklikleri  yaparak  Britanya'daki  kanser  vakalarının  yüzde  40  oranında  azaltılabile¬ 


ceğini  tahmin  ettiklerini  belirtti. 

VVCRF,  bu  verilerin  ışığında  kadınlara,  normalin  altına  düşmemek şartıyla  mümkün  olduğunca  ince kalmaları,  günde  en  az  30  dakika herhangi  bir  tür  egzersiz  yapmaları tavsiyesinde  bulundu.  Bunun  yanı sıra  eğer  alkol  alıyorlarsa  tüketimlerini  günde  bir  kadehle  sınırlandırmaları  da  kadınlara  tavsiye edildi. 

Ayrıca  en  az  6  ay  emzirmenin kanser  riskini  azaltmada  önemli  olduğu  vurgulandı.  Araştırma  çerçevesinde,  daha  önce  yapılmış  900'- ün  üzerinde  bilimsel  çalışma  değerlendirilerek  VVCRF'nin  2007 
meme  kanserini  önleme  raporu güncellendi. 

Kiloya  Karşı  Spor 

İngiltere’de  Obeziteyi  Önleme  Derneğinde  bulunan  Tam  Fry  isimli  yetkili  obezitenin  gerçekten  çok  tehlikeli  ve  dikkat  edilmesi  gerektiğini  savundu. 

Meme  Kanseriyle  Savaş  Derneği’nin  yöneticisi  Arlene  VVilkiespor  yapan,  sağlıklı beslenen  ve  vücut  kitle  endeksine  dikkat  edip  formunu  koruyan  kişilerin  meme  kanserini  azaltmanın  dışında  kalp  krizi,  tansiyon,  diyabet  ve  eklem  problemlerinin  de  azaldığına  dikkat  çekti. 

Ayrıca  kadınlarda  yaşın  en  büyük  faktörlerden  biri  olduğunu  belirten  VVilkie,  meme 
kanserine  yakalananların  yüzde  80’nin  50 
yaş  ve  üstü  kadınlardan  oluştuğunu  vurgulayarak,  kilo  fazlası  olan  kadınların  menopozdan  sonra  meme  kanserine  yakalanma riskinin  arttığını  söyledi. 


Geçmeyen  Yaralar 

•  Mürdesenk  tuzsuz  tereyağı  ile birlikte  merhem  kıvamına  getirilerek  yaraya sürülür. 

•  Kına  toz  halinde  yaraya  konur. 

•  Mürsafi  toz  halinde  yaraya  konur. 

•  Kaymak  yaraya  merhem  gibi  sürülür. 

•  Kimyon  kaynatılır  ve  elde  edilen  su  ile yaraya  pansuman  yapılır. 

•  Mersin  yaprağı  yağı  yaraya  sürülür. 

•  Yaraya  taze  tuzsuz  peynir  konur. 

•  Çemen  yağı  yaraya  sürülür. 

•  Soğan  suyu  eski  yaralara  sürülürse  yarar sağlanır. 

•  iltihaplı  yaralarda  ada  soğanı  merhem 


•Ae* 


İçin  Bitkisel  Tedavi  Yöntemleri-Ikıvamına  getirilerek  sürülür. 

•  Yaraya  erik  ağacı  zamkı  sürülür. 

•  Havaciva  ile  bal  mumu  birlikte  merhem haline  getirilerek  yara  üzerine  sürülür. 

•  Sünger  sirkeye  batırılarak  yara  üzerine konur. 

•  Menekşe  kökü  tozu  yara  üzerine  konur. 

•  Yaraya  nişasta  konur. 

•  Susam  tozu  konursa  yarayı  tedavi  eder. 

•  Şakayık  kökü  pudra  gibi  yanıklara  konulur. 

•  Kantaron  çiçeği  toz  haline  getirilerek pudra  gibi  yanıklara  konulur. 

•  Çam  sakızı  tozu  yaraların  üzerine  konulabilir. 


Yemek  Tarifi 


Vişneli  Kek 


Malzemeler 

•  3  yumurta 

•  1,5  su  bardağı  şeker 

•  1  paket  vanilya 

•  Vt  su  bardağı  sıvı  yağ 

•  2  su  bardağı  un 


•  1  paket  kabartma  tozu 

•  1  çay  bardağı  süt 

Yapılışı: 

Yumurta,  şeker,  vanilya  iyice  çırpılır.  Sıvı yağ,  un,  kabartma  tozu,  süt  ilave  edilerek karıştırılmaya  devam  edilir.  Karışım  yağlanmış  orta  boy  tepsiye  dökülür.  Üzerine çekirdekleri  çıkarılıp  ikiye  bölünmüş  vişneler  sıralanır.  170  derecede  pişirilir. 

Afiyet  olsun. 


Ekim  2009 


Ekim  2009 
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Bunlar  Açıla  Açıla  Saçıldılar 


Sevgili  cadı  kazanı  severler.  Bugün memleketin  kazanında  ne  kaynıyorsa  ben  de  onu  kaynatayım  dedim. 
Baktım  herkes  açılım  kaynatıyor. 
Kafama  takıldı  şu  soru:  Bu  açılımı kaynatanlar  daha  düne  kadar  kapanmayı kaynatmıyor  muydu?  Şunu  bir  de  ben  kendi usulümle  kaynatayım  dedim.  Bakalım  tadı nasıl  olacak?  Buna  da  siz  karar  verin. 

Millet  kaç  zamandır  konuşup  duruyor;  bir açılımdır  hiç  sormayın.  Almış  başını  gidiyor. 

Önce  Kürt  Açılımı  dediler  bunun  adına. 
Tabii  Kürtler  buna  her  ne  kadar inanmasa  da  bir  yandan  da  “acaba bunların  kafasına  bir  yerden  bir  taş düştüyse  ve  de  bu  taş  onların  aklını başına  getirmesini  sağladıysa”  diye küçük  bir  umuda  kapıldı.  Ama  bir yandan  da  bu  ihtimalin  Mars  gezegeni  kadar  uzak  olduğunu  iyi  bilecek  kadar  akıllanmıştı  Kürt  halkı. 

“Bu  açılımın  altında  kesin  bir  şey vardır”  diye  Kürt  açılımının  altında yatan  kapalı  pilavlar  nelerdir  diye tahminler  yürütmeye  başladılar. 

Aslında  buna  tahmin  demek  pek doğru  bir  şey  değil. 

Bir  kere  bunu  bilmek  için  kahin ya  da  falcı  olmaya  pek  gerek  yok. 

Çünkü  bu  devlet  ne  zaman  bir  adım atsa,  ikinci  adım  mutlaka  geniş  kapsamlı  sınır  ötesi  operasyon  ya  da DTP’  ye  yönelik  saldırı  olmuştur. 

Bir  de  Kürt  halkı  açılım  konusunun  AKP hükümeti  ile  yakından  uzaktan  bir  ilgisinin olmadığını  çok  iyi  bilmektedir.  Zaten  en  çok da  şaşırtan  nokta  bu  olmaktadır.  Daha  düne kadar  kapanma  konusunda  en  iyi  olduğunu ve  uzmanlık  alanı  olduğunu  savunan  AKP nasıl  oldu  da  birden  bire  kapanmayı  bırakıp açılımla  uğraşmaya  başladı?  Pes  doğrusu. 

Bildiğimiz  ve  de  iktidarda  bulunduğu süre  zarfında  iyi  tanıdığımız  AKP  kapanma¬ 


dan  iyi  anlar.  Durmadan  yeni  türban  modaları  üretir.  Sanki  Türkiye’nin  başka  sorunu yokmuş  gibi  türban  meselesini  milli  sorun haline  getirdiler.  Bütün  memleket  oturup kalktı  türbana  konuştu.  Sanki  tüm  kadınları türbanla  kapatırsa  memleket  güllük  gülistanlık  olacak.  Dünyanın  en  mutlu  memleketi olacak.  Şimdilik  bu  kapanma  meselesi  bitti. 

Kürt  açılımı  dediler,  kimse  yutmadı.  Bunun  yenilir  yutulur  bir  yanı  yok.  Bir  yandan Kürt  açılımı  diyeceksin,  öte  yandan  operasyon  açılımı  yapacaksın.  Oldu  mu  yani  şimdi? 


Sonra  adını  demokratik  açılım  diye değiştirdiler.  Bu  nasıl  demokrasidir  anlamadık.  Bir  yandan  Kürtçe  TV  açacaksın,  bir  yandan  da  insanlar  Kürtçe  konuştu  diye  dünyada  eşi  benzeri  görülmemiş  astronomik  cezalar  vereceksin.  Bu  nasıl  demokratik  açılım oluyor?  Anlamadık  gitti  vallahi... 

Ha  bir  de  unutmadan  söylemek  gerekir.  Bu  açılma,  kapanma  meselesinde  CHP’- nin  rolünü  unutmamak  gerekir.  CHP’nin  bunda  büyük  rolü  var.  Buna  değinmeden  geç¬ 


mek  çok  ayıp  olacak.  Hani  bunlar muhalefet  partisi  ya,  her  şeye  muhalif olacaklar  ya,  sözüm  ona  AKP  kapatıyor,  CHP  açıyor.  AKP  açıyor  CHP kapatıyor.  Hadi  oradan.  Bizi  mi  kandıracaksınız  deyyuslar? 

Bu  sözde  açılımı  şamar  oğlanına çevirdiler.  Yok,  pardon.  Kör  ebe  oyunu gibi  oldu  bu.  Ebe  olan  gözünü  kapatır, saklanan  açar.  Bu  arada  AKP  ve  CHP kör  ebe  oyunuyla  milleti  uyutmaya çalışırken  operasyonlar  aldı  başını  gitmeye  çalışıyor.  Ama  gidemiyor.  Çünkü nafile.  Bu  kaçıncı 
“aynı  nakarat,  hep aynı  aynı...” 

AKP’nin  bu  açılma  ve  de  saçılma işini  çözüp,  tedbiri elden  bırakmayanlar  var.  Bunca  yıldır sahte  Müslümanlıkla  kadınlarımızın kılığıyla  kıyafetiyle uğraşa  uğraşa  ama kapatarak  iktidar olan  AKP,  şimdi  açılıp  saçılarak  iktidarını  sürdürmeye  çalışıyor.  Ama  Kürt halkı  çok  iyi  biliyor  ki  bu  açılım  planının  altında  Kürt  sorununu  istedikleri  gibi  kendilerine göre  kapatma  planları  yatmaktadır.  Kürt sorununun  bu  şekilde  kapanmayacağı  bir kere  kesindir.  AKP’nin  bununla  milleti  uyutmayı  başaracağı  kesin  değildir.  Ama AKP’lilerin  Müslümanlığı  kullanarak  dini istismar  etikleri  ve  politika  aracı  yaptıkları için  bu  kadar  içine  girdikleri  günahlarla cehenneme  gidecekleri  kesindir. 

Daha  dün  İstanbul’daki  sel  felaketin¬ 


de,  alt  yapı  yetersizliğinden  dolayı  yaşanan can  kaybı  ve  milyonlar  değerindeki  maddi hasara  Erdoğan’ın  açıklaması  oldukça mantıklı  ve  doyurucu  olmuştur:  ‘Derenin  intikamı,  ağır  olur”  diye  yaptığı  açıklama oldukça  mantıklı  bir  açıklamaydı. 

Halkımızı  bu  konuda  ikna  etmiştir.  Tabii ki  ikna  eder.  Alın  size  mantık.  Bu  memleketi bu  mantığın  eline  bırakırsan  millete  derenin intikamı  ağır  olurmuş.  Sen  bu  kadar  “Allah, Allah”  diye  milleti  kandırıp  durursan  bir  gün Allahın  intikamı  da  ağır  olacaktır.  Allah  sana “ya  kulum  sana  akıl  verdim  kullanasın  diye. 
Sen  aklını  insanların  inancını  politikaya  araç etmek  için  kullandın.  Kapanma  işleriyle uğraşacağına  memlekete  hizmet  etseydin, memlekette  sorun  kalmayacaktı”  diyecektir. 

Bence  sevgili  Cadı  Kazanı  severler;  bu açılımın  kapanışı  eğer  mantık  değişmez  ise biraz  kötü  olacak  gibime  geliyor.  Gibi  değil resmen  böyle  olacak.  ‘Görünen  köy  kılavuz istemez’  derler  ya,  bizim  açılım  meselesi  de kılavuz  istemez.  Açılım  adına  neyi  kapatmaya çalıştıklarını  iyi  görüyoruz.  Kürt  açılımı,  demokratik  açılım  ve  kala  kala  ordunun  arazi  açılımı  ve  işi  gücü  olmayanların  çene  açılımı kaldı. 


Karakız  Jında 


m 


Soldan  Sağa: 

1-Uzun  yıllar  gerilla  saflarında  öncü  düzeyde  yer  alan ve  1994  Ekim’inde  Herekol’da  şehit  düşen  ARGK  komutanı,  2-  cömert  /  anıtsal,  3-  ‘kurşun’  un  simgesi  / birlikten  yana,  birleştirici,  4-  giysi  kolu  /  çeşitli  biçim ve  büyüklükte  maşa  veya  kıskaç  /  Hz.  Muhammed çevresinde  toplanan  Müslümanların  tümü,  5-  Canlıların  hem  kendi  aralarındaki  hem  de  çevreleriyle  olan  ilişkilerini  tek  tek  veya  birlikte  inceleyen  bilim  dalı /  ‘Makine  Kimya  Endüstrisi’nin  kısaltması  /  ödeme, 6-  domuz  yavrusu  /  uyku  /  bilimsel  sosyalizmin  kurucularından,  7-  ermiş  kimselerin  gösterdiklerine  inanılan,  doğaüstü  durum  /  Elma,  armut  vb.  meyvelerin kurutulmuşu,  8-  üçüncü  çoğul  şahıs  zamiri  /  sevgili  / yedi  parlak  yıldızı  ve  etrafındaki  gaz  katmanı  ile  güzel görünüm  veren  yıldız  kümesi,  9-  iplik  /  (tersi)  Mezopotamya  tanrısı  Enki’ye  verilen  bir  ad  /  tek,  eşsiz,  10- beyaz  /  İngilizce’de  ‘çay’  /  Avustralya’da  yaşayan  bir 


cins  devekuşu,  11-  Kürtçe’de  ‘topal’  /  Kürtçe’de  ‘saman’  /  Sodyum’un  simgesi  /  ani  bir  değişiklik  sonucunda  ortaya  çıkan  şaşkınlık,  12-  Kürt  Halk  Önderliğine  karşı  geliştirilen  komploya  karşı  koymak  için 
23  Ekim  1998’de  Midyat  Cezaevinde  bedenini 
ateşe  veren  Aynur  Artan  adlı  şehidin  kod  adı  /  limited’in  kısaltması,  13-  gazetecilik  yılları  boyunca  defalarca  tutuklanan  ve  ağır  işkencelere maruz  kalmasına  rağmen  yılmayan,  yaşamını 
halkların  özgürlüğüne  ve  devrime  adayan,  8 
Ekim  1997’de  Güney  Kürdistan’da  tank  pususunda  şehit  düşen  gazeteci,  akademisyen,  gerilla  komutanı,  14-  bir  araba  markası  /  genellikle öğüt  niteliği  taşıyan  dinî  konuşma  /  kuyruk sokumu  kemiği,  15-  Cemaate  namaz  kıldıran kişi  /  bir  kuş  /  bugünden  bir  önceki  gün. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1- 1992  yılında  Kurdistan  Ulusal  Meclisi¬ ne  seçilen,  1993  başlarında  mücadele alanına  dönen  ve  26  Ekim  1997’de Haftanin’de  şehit  düşen  YAJK  öncü komutanı  /  bir  renk,  2-  şehir,  site  /  yankı /  yaş  olmayan-  3-  Sözle,  bakışla  telkinle sağlanan  bir  çeşit  uyku  durumu  /  lityum’un  simgesi  /  genellikle  pamuk  ve kıldan  dokunmuş,  ağzı  büzülüp  bağlanabilen  araç,  4-  tanrı  /  takma  ad  /  Türkiye’nin  yasama  organı,  5-  dış  karşıtı  / bir  tür  kağıt  oyunu  /  Ukrayna’nın  başkenti,  6-  Kürtçe’de  deyim,  tabir  /  yemin, 

7-  beyaz  /  son  /  bir  yük  hayvanı,  8-  asıl, 
esas  /  fakat,  lâkin  /  bir  askeri  birlik,  9-  5 
Ekim  1997’de  Zap’ta  şehit  düşen,  kod adı  Canda  olan  Türkiyeli  bir  ARGK  şehi¬ di/dilsiz,  10-  ağabey /tropikal  bölgelerdeki  denizlerde  düzenli  esen  rüzgar,  11- ayin  /  aza  /  bir  cetvel  türü,  12-  bir  erkek ismi  /  vücut  kemiklerinin  uç  uca  veya 


kenar  kenara  gelip  birleştiği  yer,  mafsal  /  ‘doktor’un kısaltması,  13-  13  Ekim  1998’de  Gare’de  şehit düşen  Çerkez  asıllı  enternasyonalist  bir  ARGK direnişçisi  /  Kürtçe’de  fayda,  yarar,  14-  Bir  malın  tür, 


miktar,  fiyat  vb.  niteliklerinin  kime  ait  olduğunu belirtmek  için  üzerlerine  konulan  küçük  kağıt  /  hayali  yaratık,  umacı,  15-  tek  parça  kadın  giysisi  / Mısır’da  Güneş  Tanrısı  /  Adananın  bir  ilçesi. 


54.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Didinana 


Selma  Koçiva 


Kızlar  Toplantısı-ll- 


Önce  yemekleri  siniye  dizdi  kızlar.  Bol  bol  meyaperi,  lahana,  pancar  yendi.  Baklavaları  gelinler yapmışlardı.  Sonra  şarkılar  söylediler.  Manileri Amedi  Fatma  ve  Eminena  çıkarıp  söylüyorlardı,  iki gruba  ayrılmışlardı.  Karşılama  atıyorlardı.  Sıra  bana  gelmişti.  Ben  de  ‘Aldırma  Gönül  Aldırmayı  söyledim. 
Kasete  aldık  sesimizi.  Nafiye  Ablanın  eski  bir  kasetinin üzerine  aldık.  Maniler  söylenirken  bir  grup  horon  vuruyordu.  Keyfime  diyecek  yoktu. 

Didinana  ile  Ziveri  Çili  köy  mevzularında  sohbet  ediyorlardı.  Biz  ahşap  evin  ortasında  delice  horon  vuruyorduk.  Bir  ara  Yusufi  Dayının  kızı  Leyla  mısır  tenekesini almış,  tulum  gibi  tempo  vuruyor.  Bu  Oüoxunaşe’yi  asla unutmayacağım.  Hep  dağarcığımda  kalacak  resimler. 
Köyün  kızlarını  gelin  olmadan  yakalamıştım.  Henüz dağılmamışlardı.  Bir  daha  bir  arada  bulabilecek  miydim? 

Geç  vakit  feliyi  (balkabağını)  çıkarır  Didinana.  Doyasıya feli  yedik  o  gün.  Pekmezle  yedik  balkabağını  üstelik. 
Bizde  böyleydi;  hem  de  kahvaltıda  feli  ile  pekmez  yenir¬ di.  Lazlar  ne  kadar  farklı  bir  topluluktu.  İstanbul’da kendimizi  yabancı  hissederdik.  İstanbul’a  sığamıyorduk.  Kültürümüz  geleneklerimiz  dilimiz.  Şehrin gürültüsüne  kargaşasına  karışıyordu  tüm  güzellikler. 
Kızlar  dağılınca  Didinana  ile  yanlız  kaldık.  Bir  hoş  olmuştu  yaşlı  kadın.  Gözlerimin  içine  bakamıyordu.  Onun ağladığını  pek  kimse  görmezdi.  O  gece  ağlamaklıydı. 
'Seni  bugün  gelin  ediyorum,  düğününü  belki  göremem' demişti. 

Tüm  gece  o  sözler  kulağımda  çınladı.  Didinana’ya  acı veriyordum.  Bir  şeyler  beni  gitmekten  alı  koysaydı, Tanrım!  Dayımın  oğlu  sözü  atmama  aldırmadan  arkam¬ dan  köye  gelmişti.  Onunla  doğru  dürüst  konuşmadım. 
Onu  sevebilseydim,  onun  için  köyde  kalabilseydim. 
Oysa  onunla  ilgili  duygularım  belliydi;  kardeş  görüyordum.  O  bunu  hiç  anlamadı.  Neyse,  beni  tutacak  birşey yoktu  bu  diyarda.  Bir  tek  boynumu  büken  Didinana’ydı. 
Onu  geride  bırakıp  gitmek  zor  geliyordu  bana.  Ama Didinana’ya  rağmen  gidecektim.  Uzak  diyarları  mesken tutacaktım.  Yeşilini,  suyunu,  çağlayanını  özlemle  anıp bir  diyarı  yüreğime  gömecektim. 

Bu  iki  aylık  süre  bir  ayrılık  anıydı.  Veda  partisiydi kültürümle,  kökenimle.  Kaç  yıl  sonra  geri  gelebilecektim,  meçhuldü.  Geldiğimde  Didinana  evinde  mi  olacaktı?  Gelecek  korkutuyordu  beni.  Memet’i  vurmasalardı, İstanbul’da  yüksek  okullara  devam  edebilseydim  farklı olurdu.  Her  yaz  Didinana’nın  yanına  gelebilirdim.  Kopmazdım  Dutxe’den.  Memet’i  vurdular,  beni  kökenimden kopardılar.  Bir  gün  kökenime  geri  dönebilecek  miyim? 
Didinana'nın  sözleri  belleğimde  olduğu  sürece  bir  şey olmazdı  bana.  Bir  muska  kadar  tılsımlıydı.  Onun  çizdiği resim  ve  onun  temsil  ettiği  kadın  bana  yol  gösterecekti yaşam  boyu. 

Didinana  bugün  duygulanmıştı.  Benim  temsili düğünümdü  bu  kızlar  toplantısı.  Didinana  bu,  ne  düşüneceği  belli  olmaz. 

Bitti... 


Zordur  Zorda  Gülümsemek 


Bir  not  düşün; 

Kırık  aynalarınıza, 

Buruk  kalplerinize; 

Acı  ile  büyümüş  tüm  yüreklerinize; 

Bizim  topraklarda  acı;  sevinçten önce  tanınır. 

Ondan  bir  not  düşün: 

“Gülümse,  gülümsemek  bizim  hakkımız... 

Gülümsemek  en  çok  bizlere  yakışır” ülmeyi  tanıyor  muyuz?  Nasıl bir  şeydir.  Yüzümüze  bazen asılı  kalan  o  değişik  şey midir  gülümsemek?  Veya gülmek?  Oysa  gülmek  hayatın  ayrıntısıdır.  Hayat  ise  ayrıntılardan ibarettir.  Bir  kahkahanın  insan  hayatın¬ da  ne  kadar  büyük  değişiklikler  yarattığını  yazımızın  ilerleyen  satırlarında birlikte  bulacağız. 

Hayatın  “ayrıntısı”  ise  gülmek  neden  hep  gülmelerimizin  ardında  bir fren  vardır.  Yani  içten  derinliklerinde gülerken  bir  yerlerde  de  frenleriz.  Toplum  içinde  çok  gülene  deli.  Çok  gülebilen  karaktersiz  bile  olarak  değerlendir. 
Çünkü  toplumumuzun  ölçüsü  sürekli ağırbaşlı  olmaktır.  Oysa  gülmek  ağırbaşlılığı  yitirmek  değildir.  Aksine  hayatın  ağırlığını  bilerek,  onunla  mücadele  ederek  de  savaşmayı  başarabilen insandır;  içten  gülmeyi  yakalayanlar. 


Gülmenin  ve  gülümsemenin  insan hayatına  neler  kattığını  en  iyi  şu  örnek¬ le  verebiliriz.  Dışarı  çıktığınızda  sıcak bir  selam  aldığınızda  o  an  çok  mutsuz olsanız  da  hiç  tanımadığınız  bir  insandan  selam  almak,  daha  doğrusu  bir tebessüm  almak  insanın  içini  inanılmaz bir  huzurla  doldurur.  En  azında  yalnız olmadığını  hisseder.  İşte  refahı  yüksek toplumların  çoğunda  bu  kültürün  olduğunu  görürüz.  Çağın  hastalığı  bilindiği gibi  yalnızlıktır.  Dışarıda,  çevrede,  işyerinde,  dört  duvar  gibi  görünen  o  evlerin içindeki  gülücükler  insanın  hayat  ile olan  bağından  başka  bir  şey  değildir. 

Somurtkan,  gülümsemekten  ve bunun  tadını  bilmeyen  bir  birey  veya  bir toplum  yalnızlığa  mahkumdur,  işte şimdi  dünya  yalnız.  Şimdi  insanlar yalnız.  Ruhsal  olarak  gülmek  ve  tebessüm  çok  önemlidir. 

Mutsuzken  doktora  gideriz  de 

mutluyken  neden  gitmeyiz? 

insanların  mutsuzluklarını  giderebileceği  herhangi  merkezler  veya  faaliyetler  yoktur.  Varsa  da  artık  alışagelmiş bilindik  şeyler  olduğu  için  insanlar  bundan  haz  alamamakta.  Dolayısıyla  mutsuzlukları  gün  geçtikçe  derinleşir  ve psikologların  kapıları  doluşuveriyor.  Bir psikolog  arkadaşım  bir  hastasıyla  tam üç  yıl  seans  yapmış.  Sonunda  hastanın tek  sorunu  mutsuzluğuymuş.  Ve  artık bu  mutsuzluğunu  seviyor  olmasıymış. 


Peki  insanlar  mutlu  olduğunda  doktora  giderler  mi?  Henüz  duyulmuş  bir vaka  yok.  Yalnızca  gülme  krizleri  yüzünden  doktora  giden  insanlardan  söz etmek  mümkün.  Kendi  kendi  kendimize gülmeye  çalıştığımızda  neden  gülemeyiz?  Mizah  duygusu  beynimizin  hangi  kısmında  yer  alıyor?  Ve  daha  sorulacak binlerce  soru...  Bunlara  verilecek  açık ve  net  cevaplar  var  mı  bilemiyorum.  Çünkü  bu  konularda araştırmalar  yapılmış  değil. 

Gülmek  ve  kahkaha  klinik  bir hadise  olmadığı  için,  bu  konuda  fazla  çalışma  yapılmamıştır. 

Gülümsemek,  hayatla barışık  yaşamaktır 

Bir  insanın  hayata  bağlanış ölçüsü  gülümseyişi  olup, bunun  sağlıklı  bir  biçimde  dışa vurumudur.  Çünkü  gülümseyebilmek;  insan  ne  kadar  olumsuzluk  içinde  olursa  olsun  ruha ferahlık  getirir,  dinginleştirir. 

Hayatla  barıştırır.  Sıcak  sevgi yüklü  gülümsemeler;  sağlıklı iletişim  ve  ilişkilerin  en  önemli köprüsüdür.  İnsanın  kendisi  de ilişkileriyle  vardır. 

Gülmesini  becerebilen  kalabalık insandır.  Ama  kalabalık  içinde  de  kendisi  olmayı  becerebilen  insandır.  Hiç gülen  başka  bir  canlı gördünüz  mü  insandan başka?  Demek  ki  insana ait  olan  bu  güzelliği  en fazla  da  insanların  yalnızlaştırıldığı  bu  çağda değerlendirmek  gerekiyor.  Gülümsemek  katı insanların  bile  kalplerini aralayabiliyor.  Gülümsemenin  gücü  deyip geçmemek  gerekiyor. 
Gülümsenin  insan  hayatına  kattığı  öyle  değerli şeyler  vardır  ki... 

Günümüzde  tıp,  bilim  öyle  ilerlemiştir  ki belki  birçok  insan  bunlara  bile  ulaşamamış veya  yakalayamamıştır.  Ama  her  insanın tüm  bu  gelişimlerden  daha  büyük  bir gücü  var:  Gülümsemek.  Gülmek. 
Kahkaha  atmak..  Örneğin  tıbbın  başaramadığını  yaşam  gücü  ve  inancı başarabiliyor.  Kanser  kuramının  formülünü  hazırlayan  Nobel  Ödüllü,  AvusturyalI  Sir  Mac  Farlane  Burner’e  göre;  gülme,  “gülümsediğimizde  vücudun  enerji  merkezi  timüs  bezini  harekete  geçirerek  bağışıklık  sisteminin  güçlenmesine destek  verir.  Bedenimizde  her  gün  milyonlarca  hücre  üretilir  ve  bunlardan  bir kısmı  normal  değildir.  Timüs  bezi  bezleri  tarafından  üretilen  “t”  hücrelerinin görevi;  bu  anormal  hücreleri  bulmak  ve ortadan  kaldırmaktır.  Şayet  timüs  bezi etken  olamaz  ise  üremeyi  sürdüren anormal  hücreler  kansere  neden  olacaklardır.  Timüs  bezinin  gücü  gülümseyerek  desteklenebilir  Timüs  bezi  ayrıca  heves  biçiminde  bir  enerji  verdiği gibi  öğrenme  gücü  de  verir.” 

içten  gelen  gülümsemelerin  ilaç kadar  etkili  olduklarını  artık  biliniyor. 
Vücut  için  koruma  ve  ruh  için  mükemmel  bir  dinlenme  olan  meditasyonda; gülümsemeye  geniş  yer  verilir.  Kendini bir  şeye  tamamen  verme  de  diyebileceğimiz  meditasyon,  yaratıcılığı  da  tetikleyerek  farklı  verilere  zemin  hazırlamakta.  Şifada  iyi  bir  reçete  olan  gülümse¬ me,  her  şeyin  üstesinden  gelmenin kolaylaştırıcı  yanıdır.  Rahatlamanın  ve neşenin  içimizde  vücut  bulmasıdır. 


İçsel  yolculuk en  hakikatli  yolculuktur 

Gülmek  ve  gülümsemek  üzerine belki  bazı  doktorlar  bilim  insanları araştırmalar  da  yapmıştır.  Yalnız  bunlar henüz  kesin  bilimsel  araştırmalar  olarak  insanlığa  sunulmuş  değildir.  Bazen hayatlarımızda  bilimsel  ayrıntılara  gerek  yoktur.  Önemli  olan  yakaladığımız 


şeylerin  yaşamımızda  yarattığı  etkidir. 
Gülmek  ise  bunların  en  önemlisidir. 

Eskiden  insanlar  bilim  veya  tıp  olmadan  yaşıyorlardı.  Ve  doğanın  tüm  acımasızlıkları  karşısında  yaşamayı  başarabiliyorlardı.  Çünkü  koşullar  insanın yeteneklerini  keşfetmesine  izin  veriyordu.  Günümüzde  ise  bilim  ve  teknik, insan  için  hayat  kolaylaştırırken  bir  yandan  da  yaşam  yetenekleri  köreltiliyor.  O yüzden  çağa  uyum  sağlamak  kadar kendi  içsel  yeteneklerimizin  de  keşfine bir  yolculuk  herkes  için  şart. 

Çünkü  artık  bilim,  teknik  ve  tıp insanın  ruhsal  ihtiyaçlarına  cevap  verebilecek  konumda  değil.  Ancak  insan kendi  içine  yolculuklarını  derinliğine yapabilerek  kendi  ihtiyaçlarına  cevap verebilir.  İşte  en  basit  örneği  gülmenin yaşam  sevincini,  yine  bağışıklık  sistemini  güçlendirmesidir. 

“Zorda  Zordur  Gülümsemek” 

Savaşın  sürdüğü,  her  an  acı  haberlerin  duyulduğu  bir  toprakta  gülmek, gülümsemek  elbette  zor  başarılabilir. 
Ama  imkansız  da  değildir.  Barışa  inanç da  gülümsemenin  başlangıcıdır.  Yalnızca  savaş  değil,  gelenek  göreneklerin de  kadına  veya  erkeğe  biçtiği  bir  misyon  vardır.  Bunun  başında  da  “ağırlık” diye  tabir  edilen  bireylere  biçilmiş zorunlu  davranış  kalıplarıdır.  Kürdistan’da  verilen  35  yıllık  mücadele  bu kalıpları  belli  ölçülerde  kırmış  olsa  da, savaş  bugün  birçok  yönüyle  gülmenin önüne  geçen  önemli  bir  etkendir. 

Yakınlarını,  eşlerini,  çocuklarını,  kardeşini  savaşta  kaybetmek  hayatta  insanı  küstürmemek.  Aksine  herkes  inandığı  yolda  yürüdüğü  için  mutlu  olunmalıdır.  Elbette  birini  kaybetmenin,  bir  daha  görememenin  acısı  hiçbir  kelime  ile ifade  edilemez.  Yalnız  gülmenin  bile  bize  yasaklandığı,  bunun  bile  çok  görüldüğü  bir  coğrafyanın  kalıplarını  yıkanların  olduğunu  bilmek  mücadele  azmini daha  da  geliştirmelidir.  Mücadele  azmi yaşam  bağıdır.  Yaşam  bağı  ise  gülmeyi becerebilmektir.  Her  gülücük  kaybettiklerimizi  yeniden  hayatta  çağırma  davetidir  aslında.  Yazarın  dediği  gibi  “Zordur zorda  gülümsemek”  Lâkin  imkansız değildir.  Coğrafyamız  imkansızı  başarmış  hikayelerin  toplamıdır.  Demek  ki imkansız  diye  bir  şey  yoktur. 


Avaşin  Çağlayan 
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‘Barışı  Olmayan  Bir  Yaşam 

Nefessiz  Bir  Yaşamdır’ 


Bazı  anlar  vardır  bir  tek onlar  konuşsun  isteriz. 
Çünkü  onların  duyguları yalansız  dolansızdır. 
Hiçbir  tarife  gereksinim duymaz.  Olduğu  gibi,  en  saf  haliyledir.  Vicdan,  vefakarlık,  fedakarlık,  mağrur  bir  metanet,  komp¬ le  bir  insanlık  abidesidirler.  Onlar Barış  Analarımız... 

An  gelir,  barış  için  yollara  düşerler.  An  gelir,  derin  acılarına  rağmen  herkesi  barışa  davet  ederler. 
An  gelir,  asker  ya  da  gerilla  bütün annelerin  acılarının  ortak  olduğunu  sabırla  anlatırlar.  An  gelir  “biz acı  çektik  ama  başka  analar  ağlamasın”  diye  kendi  gözyaşlarını yüreklerine  gömerler...  Onlar  tüm Türkiye’ye,  tüm  dünyaya  her  adımlarında  bir  insanlık  dersi  verirler. 
Aslında  onlara  her  bakışımız  bizlere  insan  olduğumuzu  hatırlatır. 
Farklı  bir  varlık  olduğumuzu  onlardaki  anlam  derinliğine  çarparak anlarız...  İnsan  olma  tanımı  en  güzel  karşılığını  onların  varlığında, duruşunda  bulur. 

Evet,  onların  dilinden  yaşamın anlamı  “barış”  olarak  dökülür. 
Çünkü  acının  bedeli  barıştır.  Barış da  yaşamdır. 

Güler  Ana  beyaz  tülbendiyle oturuyor  karşımda.  Onunla  ilk  olarak  İstanbul  Barış  Anaları  İnisiyatifinin  binasında  karşılaşmıştık. 
Sonra  yüzlerce  eyleme  birlikte  katılmıştır.  Hep,  her  zaman  en  öndeydi  Güler  Ana.  Sayısız  kez  polis dipçiği  yemiş,  defalarca  gözaltına alınmış,  ama  yılmamıştı.  Bunca eziyeti,  işkenceyi  barış  istediği  için görmüştü. 

Bütün  engellere  rağmen  barış için  bir  an  bile  tereddüde  düşmeden  eylemlerine,  çalışmalarına  devam  etti  Güler  Ana,  bütün  diğer Barış  Anneleri  gibi... 

En  son  bir  asker  annesine  sarılırken  “her  şeye  rağmen  barış  istiyoruz”  derken  gördük  onu... 

“Hangi  sebepler  Barış  Anneleri İnisiyatifi  çalışmasına  yöneltti?” 
diye  soruyorum  ona.  Güler  Ana  hiç beklemeden  “bütün  anneler  ba¬ 


rışçıldır,  barış  isterler.  Barış  anneleri  inisiyatifinin  oluşumu,  bir  savaşın,  acının,  gözyaşının  sonucudur.  Bir  anne  olarak  bütün  acıları gördüm,  yaşadım.  Birçok  anne  gibi  ben  de  kendi  çocuğumu  bu  savaşta  kaybettim.  Bu  bizleri  arayışa itiyordu.  Sorunların  çözümü  konusunda  biz  analar  olarak  ne  yapmalıyız  derken  Barış  Anneleri çalışmasını  kurmaya  karar  verdik. 
Ve  bu  savaşta  evladını  yitirmiş  ya da  halen  savaş  halinde olan  çocukların  anneleri olarak  bir  araya  geldik. 

Hepimizin  acısı  aynıydı.” 
diyor. 

Derin  bir nefes  aldıktan  sonra 
“bu  sorunun çözümü  için çalmadık  kapı  bırakmadık”  diyor 
Güler  Ana. 

Ve  ardından öfkeli  bir  ses tonuyla  “horlandık,  işkence  gördük, kapı  lardan kovulduk, meclise  kadar  gittik  ama  yılmadık” diye  de  ekliyor. 

Bunca  çabadan  sonra  şimdiler¬ de  asker  anneleriyle  bazı  buluşmalar  gerçekleştirdiklerini  ve  bu konuda  asker  annelerini  nasıl  değerlendirdiğini  soruyorum  Güler anaya.  On  yıllık  bir  çalışma  geçmişinden  sonra  kendisine  derin bir  güvenin  geldiğini  dile  getiriyor Güler  Ana. 

“Acı  gören  insanlar  olarak  birbirimizi  daha  iyi  anlıyoruz.  Bu  Türk annesi  için  de  geçerlidir.  Yeter  ki kendimizi  savaşa  karşı  örgütleyelim.  Bir  barış  seti  oluşturalım. 
Bizim  ortak  yönlerimiz  aynı.  Acı görmüş  anneleriz.  Evladını  yitirmiş 


anneleriz.  Bir  anne  için  en  kutsal şey  evladıdır.  Değil  ki  bir  vatan, binlerce  vatan  verseler  hiç  bir anne  çocuğunun  bir  tırnağını  vermez.  Acı  çeken  bunu  daha  iyi  bilir. 
Genelkurmayın  açıklamasına  göre 
40  bin  insan  hayatını  kaybetmiş 
bu  savaşta.  Biz  anneler  bir  karıncanın  bile  üzerine  basılmasını  istemiyoruz”  diyerek  söze  gerek  bırakmayacak  kadar  güzel  tanımlıyor Güler  Ana... 


Peşi  sıra  savaşta  hiç  acısı olmayanların  savaş  kararı  verdiklerini  dile  getiriyor.  Egemen  kesimlerden,  yine  devlet  yetkililerin çocukları  değil  de  yoksulların çocuklarının  Kürt  halkına  karşı savaşa  sürüldüklerini  acıyla anlatıyor  Güler  Ana. 

Sesini  biraz  yükselterek  sormaya  başlıyor:  “Bu  kadar  vatansever  olan  generallerin  çocukları nerededir?  Biz  ölümden  yana değiliz.  Ama  bu  generaller  ölüm makinesidir.  Kürt  hareketi  kaç defa  ateşkes  yaptı?  Bunlar  asker gönderiyor  Cudi  Dağına.  Gerilla olduğu  yerde  duruyor,  eylemsizlik içindeler.  Halkın  çocuklarını  orala¬ 


ra  yolluyorlar  ve  şunu  dayatıyorlar: “Ya  öleceksin  ya  da  öldüreceksin.” 
Bu  halkın  çocuklarının  alnına  bu yazılmadı.  Bu  bir  kader  değil...” 

Güler  Ana’ya  son  dönemlerin “açılım”  tartışmalarını  soruyorum. 
Tabi  eklemeyi  de  unutmuyorum: 
Barış  için  umutlu  mu  Güler  Ana? 

Her  gün  bir  açıklamanın  yapıldığını  ama  ortada  somut  bir adımın  olmadığını  dile  getiriyor. 
Açılım  tartışmaları  iyi  ama  içerik boş  olduktan  sonra  neye  yarar  ki  diye  de  veryansın ediyor  Güler  Ana... 

Anneler  umutlu olmak  istiyor,  ama süreç  çok  vahim  ilerliyor”  diye  kaygılarını  dile  getiriyor 
Güler  Ana... 

Bu  arada  hükümetin  tavrını  da  “ 
açıklamalar  birbirini  tutmuyor,  tutarlı değil.  Bugün  bir şey  söylüyorlar,  sabaha  başka  bir  şey. 
O  an  bir  an  ümitleniyorsun.  Ancak hemen  arkasından bakıyorsun  operasyonlar  başlatılmış. 
Henüz  paketin  adını  bile  koyamadılar.  Kendi  paketlerinde  bile  henüz  Kürtleri  hazmetmiyorlar.  Bu  kadar  yıldır  kan dökülmesine  rağmen,  Kürt  halkı mazlumdur.  Kürtlerin  varlığını kabul  etmeyen  açılım  paketleri çok  samimi  gelmiyor  ve  bizleri kaygılandırıyor.  Bu  paket  ölüm kokuyor,  kan  kokuyor”  tarzında değerlendiriyor.  Gözle  görülebilecek  elle  tutulabilecek  bir  şeyin olmadığını  öfkeyle  dile  getiriyor Güler  Ana.  Kürt  halkının  elini  uzattığını,  ancak  havada  kaldığını söylüyor. 

Sonra  benim  soru  sormama fırsat  vermeyerek  devam  ediyor Güler  Ana:  “Biz  anneler  bu  savaşın acısını  çok  yaşadık,  gördük. 


Çocuklarımızın  cenazelerini  kucakladık.  Çoğu  zaman  mezarlarını bile  görme  şansımız  olmadı.  Çoğunun  gömülü  olduğu  yeri  bile  bilmiyoruz.  Ax  axxx!..  Başka  analar bu  acıları  çeksin  istemiyoruz.  İnanıyorum  ki  Türk  anneleri  bu  konuda  bizim  ile  aynı  duyguları  yaşıyorlardı.  Bir  asker  annesinin  de  gerçekten  yürekten,  içten  oğlunun ölümü  arkasın  “oğlum  vatana  feda olsun  demesini”  samimi  bulmuyorum.  Bu  baskı  ile  söyletilen  bir cümledir.  Psikolojik,  ekonomik  çeşitli  baskılar  asker  annelerine  bu cümleleri  söylettiriyor.  Çünkü  anneler  bu  acıyı  ölünceye  kadar  içinde  hissederler.  Bütün  anneler  barış  istiyor.  Ben  buna  inanıyorum.” 

Kürt  halkının  çok  değiştiğini, Kürtlerin  de  eski  Kürtler  olmadığını  vurguluyor  Güler  Ana. 
“Kimse  bizi  kandıramaz”  diye  de eklemeyi  unutmuyor.  “Çocuklarımıza  teröristsiniz,  bölücünüz  diyorlar.  Milyonlarca  insan  terörist olur  mu?”  diye  soruyor  Güler  Ana. 

Ve  ondan  kendince  barışı  tarif etmesini  istiyorum.  Barış  nasıl  bir şey  acaba?  Güler  Ana  barışçıl  bir yaşam  düşlerken  nasıl  bir  resim çiziyor. 

“Barış  yaşamdır.  Nefes  alıp vermektir.  Bir  kere  nefesini  tut  ve alma.  O  zaman  hissedersin  barışı. 
Nefessiz  kaldığında  ölürsün,  işte barışı  olmayan  yaşam  da  nefessiz bir  yaşamdır.  Bu  yüzden  barış güzelliktir.  Barış  doğadır.  Hiç savaşların  olmamasıdır.  Ölümlerin ve  sömürünün  olmamasıdır.  Din, dil,  ırk  gözetmeden,  insanı  insan olarak  gören  bir  dünya  olmalıdır. 
İnsanlar  bir  arada,  hiç  bir  kötülük düşünmeden,  kimsenin  emeğinin çalınmadığı  bir  ortamdır  barış. 
Barış  güzel  bir  şeydir.” 

Güler  Ana’nın  bunca  anlamlı sözünden  sonra  söz  eklemek  anlam  derinliğini  bozar  diye  kendi doğallığında  bırakıyorum  ve  kuracağım  her  cümlenin  bu  konuşmalardan  sonra  sönük  kalacağını  da. 


Rojda  Deniz 
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